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SA'Dİ-I| ŞİRÂZİ 


1209 yılında doğdu. Eserleriyle Fars Edebiyatı'nda çok 
önemli izler bıraktı. Bir çok ülkeyi gezdi, hikâyeler ve özdeyişler derledi. 1291'de vefat etti. Daha detaylı bilgiyi elinizdeki kitapta yer alan, “Sa'di'nin Hayatı ve Eserleri” başlıklı bölümde bulabilirsiniz. 


Prof. Dr. AZMİ BİLGİN 


1982'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Bilgin'in Ümmi Sinan Divanı (İstanbul 2000), Yunus Emre (İstanbul 2000), Divan-ı Seyyid Nigâri (İstanbul 2003) adıyla basılmış kitaplardan başka ansiklopedilerde ve bilimsel dergilerde Tekke ve Divan edebiyatı üzerine yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. 
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ÖNSÖZ 


Bu eser Şirazlı Şeyh Sa'di'nin Gülistan'ının Farsça aslından yapılmış bir çevirisidir. Bu eserin hazırlanmasında N. Hakkı Eroğlu'nun Gül Suyu adıyla Türkçe'ye çevirdiği ve tarafımızdan Latin harflerine çevrilerek yayımlanan (İstanbul 1996, 2000) Gülistan tercümesinden yararlanılmıştır. Ancak mütercim eseri kuru bir şekilde tercüme etmek istemediği, yazıldığı dildeki edebi incelikleri ve üslübu Türk okuyucusuna aktarmaya çalıştığı için, eserin dili kolay anlaşılmıyordu. Eseri daha çok insanın, sözlüksüz kolayca anlayarak okuyabilmesi için Gül Suyu adıyla tercüme edilen Gülistan'ın sadeleştirilerek yeniden yayınlanmasının yararlı olacağını düşündüm. Yayımlanmış başka Gülistan çevirilerini de göz önünde bulundurarak hazırladığım bu sadeleştirilmiş Gülistan çevirisinin dilini mümkün olduğu ölçüde günümüz Türkçesiyle vermeye çalıştım. Böylece Gülistan'ın daha çok insana ulaşacağına inanıyorum. 


Sa'di Gülistan'ını manzum-mensur karışık olarak yazmıştır. Bu yayında manzum kısımlar günümüz Türk okuyucusunun anlayacağı bir dille düz yazıya aktarılmıştır. Bu aktarımlar eğik/italik karakterde yazılarak, eserin orijinalin- de bu kısımların manzum olduğu, okuyucuya hatırlatılmak istenmiştir. Ayrıca metnin daha iyi anlaşılması için bazı terimler ve özel adlar aynı sayfanın altında dipnotlarda açıklanmıştır. 


Prof. Dr. Azmi Bilgin 


SA'Dİ'NİN 
HAYATI ve ESERLERİ 


Exo 


Sa'di İran edebiyatının en büyük temsilcilerindendir. 
Moğollar döneminde yaşamıştır. 1209 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Soylu bir ailenin çocuğudur. Tam adı Muslinuddin Ebü Muhammed b. Müşerref b. Muslih b. 
Müşerref'tir. Adından çok Sa'di mahlasıyla ün kazanmıştır. 
O ilk eğitimine Şiraz'da başlamış, daha sonra Bağdat'ta dönemin en önde gelen eğitim kurumu olan Nizâmiye Medresesi'nde devam etmiştir. Bu yıllarda Sühreverdi (6. 
1234) ve İbnü'-Cevzi (ö. 1257) gibi dönemin önde gelen bilgin ve mutasavvıflarıyla da görüştü, onların sohbetlerine katıldı. Öğretimini tamamladıktan sonra yaklaşık otuz yıllık bir seyahate çıkarak Çin'den Mısır'a, Anadolu, Suriye ve Arabistan'a kadar pek çok ülkede dolaşmış, bir ara Haçlılar'a esir düşmüştür. Gezip dolaştığı yerlerde halk ve idare adamları, bilginler, dervişler gibi kesimlerden insanlarla karşılaşmış, onlarla sohbet etmiş, gerektiğinde onlara yol 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göstermiştir. 1256 yılında doğum yeri olan Şiraz'a geri döndü. Bu dönemden itibaren edebi ürünlerini vermeye başladı. 1257'de Bostan'ı, bir yıl sonra Gülistan'ı yazdı. 
Moğollar'ın Şiraz'ı almalarından sonra yeniden seyahate çıktı. Önce Bağdat'a, ardından Mekke'ye gitti, dönüşte Tebriz'e uğradı ve daha sonra yeniden Şiraz'a geldi. Son yıllarını burada riyazet ve ibadetle geçirdi. 1291 yılında doğum yeri olan Şiraz'da öldü. Mezarı da buradadır. 


Sa'di daha hayatta iken ünlü olmuş bir şair ve süfidir. 
Ölümünden sonra bu şöhreti artarak devam etmiştir. Eserlerinde insanın mutluluğunu aramış, bunun için nasıl hareket edilmesi gerektiği üzerinde düşünce üretmiştir. Eserleri kuru öğütlerden ibaret olmayıp okuyucunun ilgisini çekecek atasözleri ve kısa hikâyelerle süslenmiştir. İfadeleri okuyucuyu sıkmaz, nükte ve ince alay türü sözlerle üslübu canlı tutar. 


Eserleri: Sa'di'nin yirmiden fazla eseri bulunmaktadır. 
Bunların bir kısmı manzum bir kısmı mensurdur. En önemlileri şunlardır: a) Manzum eserleri. Bostan, Kasâid-i Arabi, Kasâid-i Fârsi, Merâsi, Tayyibât, Bedâyı', Havâtim, Hubsiyyât. b) Mensur eserleri. Sa'di'nin Gülistan'ı dışında kitapçık halinde bulunan şu mensur eserleri bulunmaktadır: Takrir-i Dibâce, Mecâlis-i Pencgâne, Suâl-i Sâhib-divân, Akl u Işk, Nasihatü'i-mülük, Risâle-i Selâse. 


GÜLİSTAN 


Gülistan, Sa'di'nin en mühim mensur eseridir. Yer yer manzum parçalar da vardır. Fars edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Sekiz bölümden oluşur. Makame tarzında yazılmış bir eser olarak kabul edilmekle birlikte, bu tür eserlerden birçok yönüyle ayrılır. Farsça makame tarzında yazılmış diğer eserlerin taklit ve yavan bir üslüpla kelime oyunlarına dayalı olmasına karşın, Gülistan'da buna pek rastlanılmamaktadır. Her bölüm, birbirini tamamlayıcı ve süsleyici niteliktedir. Sa'di Gülistan'ında anlattığı çeşitli hikâyelerle zamanının sosyal durumunu, fikri yönünü ve geçerli görgü kurallarını gözler önüne sermiş, ayrıca kendi tecrübelerini de aktarmıştır. 


Sa'di bu eserinde yalnızca din ve ahlâk kurallarıyla sınırlı kalmaz, akıl, felsefe ve tasavvuf penceresinden de bakarak toplumun birçok kesimine seslenir. Hayatın bütün yönlerine bakarak bunları örneklerle destekler. Bundan dolayı sözleri her çeşit ve sınıftan insan üzerinde etkili olmuş, eser birçok dile çevrilmiştir. 


Eser, bir ahlâk ve âdetler kitabı olarak yazılmıştır. Bu yüzden de yazıldığı zamandan beri çeşitli kesimlerde, medrese, tekke vb. yerlerde çok değer verilmiş, Osmanlı eğitim kurumlarında ders kitabı olarak okutulmuştur. 


Gülistan, yüzyıllardan beri okunagelmiş ve pek çok yazar ve şaire etki etmiştir. Ders ve ahlâk kitabı olarak asırlarca okunan bu eser edebi öneminin yanında, içindeki siyaset, ahlâk ve görgü kuralları, özellikle İslâm âleminde benimsenerek zevkle okunmuş, çeşitli cümle ve mısraları atasözleri gibi tekrar edilmiştir. 


XIII. yüzyıldan günümüze gelinceye kadar Türk edebiyatında önemli bir yeri olan Mevlânâ Celâleddin-i Rümi'nin (6. 1273) Mesnevl'si, Hâfız-ı Şirâzi'nin (6. 1390) Divan'ı edebiyatımıza nasıl etki etmişse, Sa'di'nin Gülistar'ı da 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öyledir. Ancak Sa'di, daha çok Farsça okutulurken eserlerine başvurulan bir ediptir. Böylece Farsça'nın Türkler arasında sevilip öğretilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 
Sa'di'nin eserleri, bilhassa Gülistan'ı hemen her yüzyılda çevrilmiştir. Mevlânâ Anadolu'da, Sa'di de İran'da insanları eğitip olgunlaştırmak amacıyla öğüt verici eserler yazmışlardır. 


eo 


GÜLİSTAN 
Mo 


Bismillâhirrahmânirrahim 


Minnet ve şükür varlığı kendinden olan yüce Mevlâ'ya yaraşır. O'na yapılan kulluk yakınlığına, nimetlerine şükür ise onların artmasına sebep olur. Alınan her nefes ömrün uzamasını, verilen nefesler de vücudun rahatlamasını sağlar. Görüldüğü gibi her nefeste iki nimet vardır, her nimet için de bir şükür gerekmektedir. 


Sayısız nimetlerini gördüğümüz Mevlâ'ya hakkıyla şükretmek mümkün müdür? 


“Ey Davud'a uyanlar, şükür için çalışın ki kullarımdan şükür borcunu ödeyebilecekler azdır.” 


Hakk'a şükretmenin tek bir yolu vardır. O da kişinin 


bir biçimde şükür borcunu hakkıyla kim yerine getirecek? 


Mevlâ'nın hesapsız merhameti herkese erişmiş, nimetlerini her yere döşemiştir. O kullarının çirkinliklerini ör- 


! Âl-i İmrân 3/34. 
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ter, kendi rızasına aykırı olan kusurlarından dolayı rızıklarını kesmez. 


Ey kerim olan Allahım! Senin rızkın o kadar kuşatıcıdır ki, Mecüsiler, hıristiyanlar da yer. Yeryüzü öyle bir ziyafet yurdudur ki orada dostla düşman ayrımı yok. 


Sabâ yeli döşeyicisine, yeryüzüne yeşil yapağılar döşe, diye emir vermiş. Bahar bulutu da süt ninesine şöyle buyurmuş: Bitkiler çocuklarını yer beşiğinde eğitsin. Ağaçlara nevruz bayramı dolayısıyla yeşil giysiler giydirmiş. Taze fidan çocuklarının başlarına ilkbaharın gelişi şerefine çiçek başlıklar koymuştur. Kamış öz suyunun gücüyle saf bal, hurma çekirdeği terbiye edilerek uzun hurma ağacı olmuştur. 


Bulutlar, rüzgârlar, gökteki ay, güneş hepsi çalışmaktadır. Sakın bir ekmeği yerken gaflet eyleme. O ekmekte bunların çalışmalarının ayrı ayrı payları vardır. Sana bunları hizmet ettiren Allah'a gönül borcun olduğunu bil. 


Yaratılmışların önderi, varlıkların övüncü, âlemlerin rahmeti, insanların en şereflisi, nebilerin sonuncusu Hz. 
Muhammed'dir (s.a.v). -Allah'ın selâmı üzerine olsun.- 


Şefaatçi, buyruklarına uyulan, cömert nebidir. Güzel ve güler yüzlü, gösterişli, peygamberlik mührü taşıyan bir elçidir. 

Senin gibi bir arka çıkan varken müslümanlara üzüntü yoktur. Hz. Nuh'un gemisi neden kaygılansın ki? 

Olgunluk ve yetkinliğiyle yüceliğe ulaştırdı, güzelliğiyle karanlıklar açıldı, onun ahlâkı ve huyu güzeldir. Onunla tüm evrene rahmet saçılmıştır. 
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Bir hadisinde Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurur: Ne zaman hali perişan günahkâr biri tövbe eder, bağışlanması için yalvarmaya başlar, ancak duasının kabulünün izlerini göremezse, ümitsiz olmasın, yalvarmaya devam etsin, yine kabul olmazsa ısrarla yalvarmaya devam etsin. O zaman Allah meleklerine şöyle buyurur: Ey meleklerim! Kulum benden başka ibadet edilecek ve sığınılacak varlık tanımadığı için onu bağışlamaya lâyık gördüm, duasının kabul edip yerine getirdim. 


Mevlâ'nın bağışlamasına ve cömeritliğine bak ki, kul günah işler, O ise kuldan utanır. 


Allah'ın (c.c) Kâbe'sinde ibadete koyulanlar, “Ey Mevlâmız! Sana lâyıkıyla ibadet edemedik” diyerek kusurlarını itiraf ederler. O'nun güzel sıfatlarını anlatmak isteyenler de, “Seni hakkıyla kavrayamadık” diye güçsüzlüklerini ve şaşkınlıklarını ortaya koyarlar. 


Bana biri Allah Teâlâ'nın sıfatlarını sorsa, bu sorudan yüz çeviririm. Aşk yolunda âşıklar can verdi, hiç ölülerden ses çıkar mı? 


Büyük velilerden biri düşünceye varmış, mânevi keşifler deryasına dalmıştı. Kendine geldiğinde, müridlerinden biri, “O, bulunduğunuz bahçeden bize ne getirdiniz?” dedi. O şöyle cevap verdi: “Gönlüme, gül fidanına erişirsem bir etek gül toplayıp arkadaşlara hediye etme fikri geldi. 
Fakat gül ağacına ulaştığımda, gülün kokusu beni öyle mestetti ki eteğim elimden düştü.” 


Ey bülbül, aşkı aşk ateşiyle vücudunu dağlayan kelebekten al, ne şikâyet eder ne de mazlumiyet gösterir. Ancak sahte âşık senin gibi ağlar. 
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Akla gelen endişe, kaygı gibi her türlü şeylerin üstünde ve ötesinde olan Allahım! Dedikodu meclisleri bitip ömür sona erdi. Ben senin sıfatlarının başlangıcında kalan bir şaşkınım. 


İSLÂM PADİŞAHINI ANMA 


Sa'di'nin şöhretinin, onun kişisel yeteneklerinden, düz yazı ve şiirlerindeki güzel ve pürüzsüz sözlerinden kaynaklandığını söylemek doğru olmaz. Bu cihan padişahı Muzafferüddin Atabeg Ebü Bekir Sa'd b. Zengi'nin iyilik, ihsan ve takdirlerini saçıp dağıtmasından dolayıdır. Bundan dolayı her kesimden insan, onun sevgisi etrafında toplanmıştır. Çünkü halk, padişahlarının yolunca gider. 


Ey velinimetimiz, iltifatınız yıldızları güneş eyler, padişahın hoş gördüğü kusur hünere dönüşür. 


Bana bir gün hamamda bir parça kil verdiler. Kile ne hoş tütüyorsun, dedim... Ben bir kilim fakat gülle bir süre arkadaşlık ettim. Bu güzel koku o sohbetin yâdigârıdır, yoksa bende ne renk var ne de koku, dedi.. 


Ey Allahım! Kur'an hürmetine, onun ömrünü uzun eyle ki müslümanlar ondan daha çok yararlansın. İyiliklerinin karşılığını kat kat ver, valilerinin ve sevdiklerinin derecelerini yükselt! Düşmanlarını kahret, memleketlerini felâketlerden koru, çocuklarını her türlü belâlardan sakla! 


Dünya onunla mutlu oldu. O da güçlü ve muzaffer olsun. Bir fidanı, tohum kendi gibi büyütür. İyi ürün temiz tohumdan olur. 


Hak Teâlâ, Şiraz'ı, adaletli hâkimlerin heybeti, bildikleriyle amel eden âlimlerin himmetiyle kıyamete kadar emniyet ve selâmetle korusun. 
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Benim yaban ellerde uzun süre kalmamın sebebi, Moğol saldırıları yüzünden dünyanın karışıp Arap saçına dönmesindendir. Bunlar da insandı, fakat canavar gibi kan içerlerdi. Keskin tırnakları, dişleri vardı. Ana yurduma geldiğimde azgınların tam mânasıyla uslandığını gördüm. 
Sa'd b. Zengi'nin adaletli döneminde herkes koltuğuna rahatça yaslanmış, memleket Sa'd ile saadet bulmuştu. 


Fars ülkesinin başında senin gibi âdil bir hükümdar olduktan sonra kaygılanmaya gerek yoktur. Bugün yeryüzünde senin eşiğin gibi emniyet veren yer yoktur. Hatıraları hoşlukla yâdetme senin işindir, kıyamete kadar Yaradan seni korusun. 


GÜLİSTAN NİYE YAZILDI? 


Bir gece geçmiş günlerimi düşünüyor, geçen ömre acıyor ve ağlıyordum. Aklımdan durumuma uygun olan şu düşünceler geçiyordu: 


Her an ömründen bir nefes eksiliyor, çoğu gitti azı kaldı, ey sersem artık uslan. Elli yıl geçti hâlâ uyuyorsun, şu beş günü olsun boşa verme. Dünyada vaktini boşa geçiren hesap günü elbette utanacaktır. Yaya yolcuya göç sabahının tatlı uykusu pusu kurmuştur. Dünyaya her gelen bir şeyler yaptı etti, sonra da onları bırakıp gitti. Sonra gelen de önceki gibi yine aldandı gitti, çünkü hayatın dibi yok ki! 
Geçici olan yari yar sanma, dünyanın vefası yoktur aldanma. İyi kötü herkes bir gün ölecek, dünyaya düşkün olmayan mutludur. Sağken kabrine azık gönder, sen ölünce kalanlar “yazık” bile demez. Ömür yaz güneşindeki kara benzer, eridi, az kaldı peşinde koşma. Eli boş gidersen böyle pazara, eli boş dönersin ey bahtı kara. Ekinini çiğ iken yiyen bir adam harman vakti ekin biçildikten sonra tarlada 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kalan başağı toplar. Sa'di'nin öğütlerine iyi kulak ver, işte yol budur, adam ol, yol almaya bak! 


Bu düşünceler sonucunda şuna karar verdim: Artık sohbeti bırakayım bir köşeye çekilip susmayı yeğleyeyim. 


Bir köşeye sinip dilsiz gibi suskun duran kimse, dilini tutmaya gücü yetmeyen gevezeden iyidir. 


O günden sonra bu kararımı uygulamaya koyuldum. 
Tâ ki Hicaz seferinde yoldaşım olan bir dostum yanıma gelene kadar. Âdeti olduğu gibi latifelerle söze başlayarak sohbete girişmek istedi. Ben cevap vermedim, başımı kaldırıp yüzüne bakmadım. Hiç beklemediği bu davranıştan gücenerek şöyle dedi: 


Söyleyecek gücün varken söyle, bence bu davranışının akıllıca bir sebebi yok. Yarın ecel gelir, yakandan tutar, işte o zaman mecburen susarsın. 


Ben yine cevap vermedim. Biri onu durumdan haberdar etti. Şöyle söyledi: “Sa'di geri kalan ömrünü ibadetle geçirmeye, bunun için de köşesine çekilip susmaya karar vermiştir. Onu anlayışla karşılayın, elinizden gelirse siz de başınızın çaresine bakın!” 


Arkadaşım bu söze önem vermedi. “Ulu Mevlâ ve eski dostluk hakkı için sizi her zamanki gibi konuşturmadıkça Isrardan vazgeçmem ve yanınızdan ayrılmam. Dostları gücendirmek cahillerin işidir. Eğer bu konuda bir yemininiz varsa kefâreti kolaydır. Akıllı olanlar “Ali'nin kılıcının kınında, Sa'di'nin dilinin ağzında işlevsiz kalmasını” normal karşılamazlar. 


Bu hüner hazinesinin anahtarı ağız içinde duran şu dildir. Kilitli bir kapının arkasında saklanan elmas mı yoksa boncuk mu, kim bilir? 
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Akıllılar gerçi susmayı edepten saymışlardır. Konuşmakta yarar varsa sen sessiz durma. İki şey akıl bulanıklığına delâlet eder: Susacak yerde konuşmak, söylenecek yerde susmak. 


Uzatmayalım, arkadaşımın ısrarına dayanamadım ve gücendirmeyi de uygun bulmadım, çünkü o çok sevdiğim sadık bir dostumdu. 


Cengâversen öyle bir kimseyle kavga et ki nefret ya da tenezzülsüzlüğün ondan kaynaklanmış olsun. 


Mecburen konuşmaya başladık. Biraz da dolaşmak isteyerek birlikte çıktık. Mevsim ilkbahardı, soğuklar geçmiş, güller açmıştı. 


Taze yapraklarıyla ağaçlar bayram elbisesi giymiş mutlu kişilere benziyordu. 


Celâli takvimine göre nisan ayının başlarıydı. Dallar öten bülbüllerin minberi olmuştu. Çiyden inciler kırmızı gülün üstüne yağmıştı, sanki öfkesinden terlemiş sevgilileri andırıyordu. 


Geceyi dostlardan birinin bağında geçirmeye karar verdik. Burası pek hoş bir yerdi. Gönüle hoş gelen ağaçları birbirine karışmış, zeminine sanki rengârenk cam kırıntıları serpilmiş, ağaçların tepelerine de Ülker yıldızından avizeler asılmıştır. 


Öyle bir bağdı ki akan suları kevserdi, güzel kuşların ötüşü ruhu okşuyordu. Türlü türlü mevveler ortalığı kaplamıştı. 
Gözleri rengârenk laleler kendine çekiyordu. Ağaçlarının gölgesini saba yeli gibi bir hizmetçi döşemiş, öyle ki buna benzer dünyada bir başka yer daha bulmak imkânsızdı. 
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Ertesi gün şehre geri döneceğimiz zaman gördüm ki: Bizim arkadaş türlü çiçeklerden güzel demetler yapmış, yola çıkmak üzere hazırlanmıştı. Dostuma, “Bahçe gülleri- nin bekası, gül mevsiminin vefası olmadığını bilmez misin? 
Bilge kişilerin, “Bekası olmayan şeylere gönül vermeniz uygun olmaz' dediklerini duymadın mı?” dedim. 


Dedi: “Ne demek istiyorsun?” Dedim ki: “Ben gönüllerin rahatlamasına, okuyanların neşelenmesine yol açacak bir Gülistan yazacağım ki sonbahar rüzgârları, onun yapraklarını solduramaz ve mevsimin şiddeti, baharının tazeliğini yok edemez. Her mevsim taptaze kalır.” 


Bu gül demetlerini ne yapacaksın, Gülistan'ımla ellerini süsle. Gülün ömrü bilirsiniz ki çok azdır. Benim Gülistan'ım ise sonsuza kadar solmaz. 


Ben böyle söyleyince eteğindeki gülleri döktü ve, “Bu sözünü yerine getir” diyerek eteğime sarıldı. Bir iki gün içinde birkaç bölüm müsveddeden temize çekildi. Güzel konuşmanın yöntemleri, hoş geçinmenin usulü ortaya kondu. Bu kitap konuşanların işine yarar, yazarların belâgatını artırır. Özetle Bostan'ın güllerinden arta kalanın da eklenmesiyle Gülistan kitabı tamamlandı. 


Tamam oldu dedim ama, gerçekte o zaman tamam olacaktır ki: Şah Muzafferüddin Sa'd b. Zengi'nin iltifat ve takdirlerine mazhar ola. 


Şahın beğenisini kazanırsa, ünü dünyayı tutar. Umarım kimse sıkılmaz, çünkü Gülistan can sıkacak yer değildir. Özellikle onun giriş bölümü, şahın adına olduğu için iftihar etmek gerekir. 
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BÜYÜK EMÎR FAHREDDİN’İN YÂDI 


Bununla birlikte düşüncemin gelini büyük emir Fahreddin'in takdiri olmasa çirkinliğinden başını kaldırıp güzeller arasına karışamaz. 


Lütuf ve ihsanının gölgesine giren onun düşmanıysa dostu olur, isyanı itaat sayılır. 


Onun bende ve çevresinde olanlara ayrı ayrı görevler verilmiştir. Bu görevleri aksatanlar sorgulanır ve cezalandırılır. Bu tür görevlerden muaf olanlar yalnız dervişlerdir. Onlar da büyüklerin nimetlerine şükretmek, dualarıyla meşgul olmak gibi işleri görev edinmişlerdir. Bu görevi yapmak için de huzurdan çok uzakta olmak daha iyidir. Çünkü huzurdakine riya karışabilir, fakat buna asla karışmaz. Birine glyabında yapılan duanın kabulü daha çok umulur. 


Zamanın anası senin gibi bir evlât doğurunca, feleğin kamburu doğruldu ve sağlık buldu. Sevdiği bir kulu Allah'ın, insanların işlerini düzene koymak için seçmesi, hikmetin tâ kendisidir. İyi bir ad bırakmak ne büyük mutluluk! Kendisi ölse de gönüllerde hatıraları yaşar. Bir güzelin süse ihtiyacı olmadığı gibi seni övmekle övmemenin farkı yoktur. 


HİZMETTE KUSURUN ÖZRÜ ve 
UZLETİ SEÇMENİN SEBEBİ 


Yüce dergâha devamda ihmalimin ve uzleti tercih etmemin sebebi şudur: 


Bir gün Hint bilgeleri Büzürgmihr hakkında konuşuyorlar, o bilgenin eleştirilecek bir yönünün olup olmadığını araştırıyorlarmış. Sonunda şu kusuru bulabilmişler: Sözü 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ağır söyler, söz aralarında fazla duraklayarak dinleyicileri bekletir. Büzürgmihr bunu duyunca, “Ne söylesem, diye düşünmek, niçin söyledimdi, diye pişmanlık duymaktan iyidir” demiş. 

İhtiyar, tecrübeli, güngörmüş, konuşmasını bilen adam, kafasında düşüncelerini olgunlaştırır, sonra söyler. 
Düşünmeden her aklına geleni söyleme. Yeter ki sözün iyi olsun, geç olsa da farketmez. Yine tekrar edeyim: Çok düşün, az söyle. Sözünü pek de uzatma, yeter demesinler. 
İnsanın üstünlüğü konuşmasının güzelliğiyledir. Saçma sapan söz insanı hayvan eder, belki ondan da beter hale getirir. 


Özellikle âriflerin topluluğu ve derya gibi bilginlerin merkezi olan büyükler meclisinde söz söylemeye cüret etmek küstahlık olur. Cevherler pazarında boncuğun değeri olmaz. Güneşin yanında kandilin ışığı ne kadar olabilir? Bir minare ne kadar yüksek olursa olsun Elveng? dağıyla boy ölçüşemez. 


Bir dava ile başını kaldıranın düşmanları her yönden ona saldırır. Sa'di kendi halinde bir düşkündür. Başkalarıyla uğraşmak onun işi değildir. Önce düşünüp sonra konuşmalı. Binadan önce temeli kurmalı. Güzel, süslü ağaç yaparım ama bahçede değilim, Yusuf'um ama Ken'an'da değilim. 

Lokman Hekim'e, “Hikmeti kimden öğrendiniz?” diye sormuşlar. “Körlerden” demiş ve şöyle açıklamış: “Onlar basacakları yeri iyice belirlemedikçe adım atmazlar.” Girmezden önce çıkmayı düşün! 


Erkekliğini bir dene de sonra evlen. 


2 Elvend: Hemedan'da bir dağ. 
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Horozun yiğitçe tavrına diyecek yok. Doğanla karşılaştırırsan çaresiz olur. Kedi fare tutarken aslan kesilse de kaplanın karşısında bir fare olur. 


Kölelerin kusuruna bakmayan ve küçüklerin ayıplarını yüzüne vurmayan büyüklerin hoşgörüsüne güvenerek, duyulmadık fıkra, hikâye ve şiirlerden, önceki padişahların yaşantılarından örnekler bu kitaba alındı. Ömrümüzün bir kısmı da bu uğurda geçmiş oldu. Kitabın yazılmasına bu sebep oldu. Yardım Allah'tandır. 


Vücudumuz toprağa karışıp yok olsa da umarım bu kitabım uzun süre yaşar. Maksat bu dünya evinde bir iz bırakabilmek. Bu hayatın sonu yok, bu varlık bir gün son bulacak. Bir hayır ehli çıkıp rahmetle anarsa bizce maksat gerçekleşmiş olur. 


Okuyanları usandırmamak için kitabın kısa fakat özlü olması yeğlendi. Bu güzel bahçenin cennet gibi sekiz bölüm olmasında karar kılındı. 


Birinci Bölüm : Padişahların Gidişi 
İkinci Bölüm : Dervişlerin Ahlâkı 
Üçüncü Bölüm : Kanaatin Fazileti 
Dördüncü Bölüm  : Sükütun Faydaları 
Beşinci Bölüm : Aşk ve Gençlik 
Altıncı Bölüm : Zayıflık ve İhtiyarlık 
Yedinci Bölüm : Terbiyenin Tesiri 


Sekizinci Bölüm : Sohbet Edepleri 


656 (1258) yılında Gülistan yazıldı. Muradım öğüt vermekti, verdim. Hakk'a emanet ederek gittim. 


BİRİNCİ BÖLÜM 


PADİŞAHLARIN GİDİŞİ 
© 


1. HİKÂYE: PADİŞAHIN ESİRİ 


Padişahlardan biri bir esirin öldürülmesini emretti. Hayatından ümidini kesen çaresiz esir, kendi dilince padişaha sövüp saymaya başladı. Öyle demişler: “Canından ümidi kesen, gönlünde olanı sayar döker.” 


Sıkışınca köpeğe saldıran kedi gibi ümitsizliğe düşen insanın dili uzar. İnsan ne zaman kaçmaya yol bulamazsa keskin kılıca karşı elini kalkan yapar. 


Esirin dilinden anlamayan padişah, yanında bulunanlara, “Bu adam ne söylüyor?” diye sordu. İyi huylu vezirlerden biri, “Cennet, öfkesini hazmedenlerle halkın suçlarını affedenler için hazırlanmıştır” anlamındaki âyeti okuyor, dedi. 


Padişah adama acıdı ve affetti. 


3 Âl-i İmrân 3/134. 
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Ahlâkça onun tersi olan başka bir vezir atıldı: “Padişaha karşı yalan söylemek, vezirlere yakışmaz. Bu adam âyet okumuyor, size sövüyor” dedi. 


Padişah bu sözden memnun olmadı, canı sıkıldı, benzi attı. “Bana o yalan, senin doğru sözünden daha iyi gelmişti. Çünkü o, hayırlı bir maksat için uydurulmuştu, halbuki bu, fitne uyandırmak için söylenmiştir.” 


Hikmet: İyilik için söylenen yalan, kötülük için söylenen doğrudan daha iyidir. 


Padişahlara söz dinletecek makam ve mevkide olan kimselerin her sözü hayır olmalıdır. 


Feridun'un köşkünün kubbesinde şöyle yazılmıştı: 


Bu fâni dünya kimseye bâki değildir. Sen gönlünü cihanın yaratıcısına bağla. Dünya mülküne güvenme, senin gibi pek çok kimseyi besledi, sonra öldürdü. Can bedenden ayrılırken, saltanat tahtıyla beraber toprak olacaktır.” 


2. HİKÂYE: HORASAN HÜKÜMDARININ RÜYASI 


Horasan padişahlarından biri Sebük Tegin'in oğlu Sultan Mahmud'u, ölümünden yüz sene sonra rüyada gördü: Vücudunun her yanı çürüyüp toprak olmuş, yalnız gözleri çürümemişti. Yerinde duruyor, sağa sola dönerek bakıyordu. Düş yoranlar bunu bir türlü yoramadılar. Bunu bir derviş başardı: “Gözlerinin hâlâ bakıyor olması, memleketinin başka ellere geçmiş bulunmasındandır.” 


“Birçok ünlü kişi toprak altına girdi. Onlardan dünyada hiçbir iz kalmadı. O ihtiyarın da kemikleri çürüyüp toz haline 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geldi. Nüşirevân'ın tacı tahtı çoktan yok olduğu halde hayırla anarlar. Hayatı fırsat bilip kabre girmeden hayır işle.” 


3. HİKÂYE: CILIZ ŞEHZADE 


Küçük boylu, çelimsiz bir şehzade vardı. Öbür kardeşleri buna benzemiyorlardı. Onlar uzun boylu ve yakışıklıydılar. Bir gün babası onu hakaret gözüyle baştan ayağa şöyle bir süzdü. Çocuk, bu bakıştaki mânayı sezerek şöyle söyledi: “Babacığım, kısa boylu âlim, uzun boylu cahilden iyidir. Boyu posu yerinde olan her şahsı, yüksek bir kıymeti hâiz sanmayın. Koyun temizdir, fil murdardır.” 


Türisinâ küçük bir dağdır, yüksek değildir. Mânevi derecesi ise en yüksek dağdan daha yücedir. 


Sen zayıf bir bilginin şişman bir cahile ne dediğini işitmedin mi: “Arabistan atı zayıftır, fakat bir ahır dolusu eşekten iyidir.” 


Bu sözlerden memnun olan babası gülümsedi. Orada bulunan devlet adamları da çocuğun zekâsını takdir ettiler, fakat kardeşleri içten içe gücenip incindiler. 


Bir kişinin ayıp ve yeteneği, sustukça gizli kalır. Her ormanı boş sanma, belki bir kaplan gizlenmiş olabilir. 


O günlerde padişahın kuvvetli düşmanlarından biri başkaldırmıştı. İki ordu karşılaştığı zaman, meydana ilk önce at süren bu çocuk olmuştu. Bağırarak şöyle diyordu: 


Düşmana ensesini gösterecek ben değilim, yerde kana bulanmış bir baş görürlerse işte o, benim. Mert olanlar yalnız kendi başıyla oynar, ama korkak bir adam koca bir orduyu bozguna uğratır. 
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Bunu dedikten sonra düşmanlara saldırdı. Belli başlı yiğitlerden birkaçını tepeledikten sonra babasının huzuruna geldi, saygı gösterdikten sonra sonra şöyle söyledi: 


“Benim cılız bedenim sana pek değersiz göründü. Dış görünüşün ve kıyafetin ne kıymeti vardır? Şişman da olsa öküz savaşta işe yaramaz, orada iş görecek olan ince belli atlardır. 


Şöyle anlatılmıştır: Bu savaşta düşman askeri pek çok, bu tarafın kuvveti ise çok azdı. Delikanlılardan bir kısmı kaçmaya yüz tuttular. Bunları gören çocuk şöyle haykırdı: “Yiğitler, gayret edin, cesur davranın, kadınlar gibi korkaklık etmeyin!” Bu sözden gayrete gelen gençlerin cesareti arttı, hep birlikte düşmanın üzerine atıldılar ve o gün kesin zafer kazandılar. Padişah, çocuğunu bağrına bastı, başıyla gözlerinden öptü ve yanına oturttu. Günden güne ona olan sevgisi arttı ve sonunda onu veliaht tayin etti. 


Çocuğa kızgın olan kardeşlerinin kıskançlıkları son haddine vardı. Bir gün çocuğun yemeğini zehirlediler. Fakat bu durumu gören kız kardeşi onu uyarmak için pencere kapaklarını şiddetle birbirine çarptı. Bu suikastı sezen zeki çocuk, “İmkânı var mıdır ki hünerliler ölsün de hünersizler onların yerini tutsun?” diyerek yemekten elini çekti. 


Dünyada hiçbir kimse, “Hümânın 4 gölgesi yoktur” diyerek baykuşun gölgesini sığınak yapmaz. 
Bunu haber alan babaları kardeşlerini çağırarak iyice 


azarladı. Sonra fitneyi kökünden kurutmak amacıyla her birine memleketinden birer hisse ayırmak suretiyle kavgayı yatıştırdı. Öyle demişler: “On derviş bir kilim altında yatar, fakat iki padişah bir ülkeye sığmaz.” 


“Kanaatkâr olan kimse bir ekmeğin yarısını kendi yerse diğer yarısını başka bir fakire verir. Fakat bir padişah bir ülkeyi zaptedince hemen ele geçirecek ikinci bir ülke arar.” 


4. HİKÂYE: BİR HARÂMİNİN OĞLU 


Bir grup Arap hırsızı, bir dağın başına yerleşmiş, kervan yolunu bağlamış, gelip geçenleri soyuyordu. O taraflarda bulunan şehirlerin halkı bunların şerrinden titriyor, hükümetin gönderdiği asker de bir şey yapamıyordu. Çünkü, eşkiyalar dağın tepesinde sağlam bir kale yapmışlardı. 


O çevrede ne kadar akıllı, erdemli yönetici varsa bir araya toplandılar. Bu belâyı önlemek için çare aradılar ve şöyle söylediler: “Eğer bu haydutlar, bir süre daha kendi hallerine bırakılırsa onlarla başa çıkmak imkânı kalmaz. 


Bir ağaç henüz yeni dikildiğinde bir adam biraz çekince koparır. Fakat uzun süre sonra onu bir çift öküz de çekse yerinden sökemez. Bir çeşmenin suyu birikip göl olunca onu fille geçmek bile kolay olmaz.” 


Uzun boylu görüştükten sonra verilen karar gereğince bir adamı gözcü olarak gönderdiler. Nihayet bir gün, bir kervanı vurmak üzere haydutların yerlerinden ayrıldıkları, kalelerinin boş bırakıldığı haberini aldılar. Hemen güçlü kuvvetli cesur yiğitlerden oluşan bir kuvvet hazırlayıp yola çıkardılar. Bunlar dağın sarp yolları arasında bir yere gizlendiler. Akşam üzeri yolkesiciler birçok ganimet malıyla geri geldiler. Çok yorulmuş oldukları için mallarla beraber silâhlarını da bir köşeye bırakıp huzur ve emniyet içinde 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yattılar. Başlarına çöken ilk düşman uyku oldu. Geceden bir müddet geçti, ortalık tamamen karardı. 


Güneş ufuk altında karanlıkta boğuldu, Yunus balığın karnına girmiş gibi oldu. 


Cesur delikanlılar, yavaşça pusularından çıkarak birdenbire haydutların üzerine atıldılar, hepsini kıskıvrak yakalayıp bağlayarak sabahleyin padişahın huzuruna getirdiler. Padişah haydutların idamına ferman verdi. Fakat içlerinde çok genç bir çocuk bulunuyordu. Gençliğinin meyvesi henüz yetişiyor, bıyıkları yeni yeni terlemeye başlıyordu. 
Vezirlerden biri, padişahın huzurunda yer öperek onun bağışlanması için şöyle söyledi: “Padişahım, bu çocuk, hayat bağının meyvesini henüz tatmamış, gençlik zevklerinden yararlanmamıştır. Efendimizin inayetlerinden umarım ki, onun affıyla bu kullarını minnettar ederler.” Bu söz, padişaha hoş gelmedi, çünkü yüksek görüşüne aykırıydı. Dedi ki: 


“Kubbe üstünde ceviz durdurmak ne kadar boş bir ça- ba ise kabiliyetsiz kişileri terbiye etmek de o derece güçtür.” 


Bunların neslini kesmek, köklerini kazımak lâzım. Ateşin alevini söndürüp közünü bırakmak, yılanı öldürüp yavrusunu saklamak akıllı işi değildir. 


“Söz gelişi buluttan âb-ı hayât (bengisu) yağmış olsa bile söğüt ağacı yine meyve veremez. Soysuzu terbiye etmek boşunadır, hasır kamışından da şeker umulmaz.” 


Vezir, bu sözleri ister istemez beğendi. Dedi ki: “Efendimizin buyurdukları kerametin tâ kendisidir. Fakat kulunuz o kanaatteyim ki bu çocuk onların içinde kalsaydı, şüphesiz onlardan biri olurdu. Lâkin temiz bir çevre içinde bulunursa, ümit ederim ki nezih bir terbiye alır, iyi bir insan 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olarak yetişir. Çünkü daha çocuktur. O haydutların kötü huyları, tabiatında yerleşmemiştir. Hadiste gelmiştir ki: Her çocuk, fıtrat üzere doğar, baba ve anneleri onları sonra yahudi, Nasrâni ve Mecüsi yaparlar.” 


Sapkınlık edenlerle düşüp kalktığı için Lüt'un hanımı dalâlette kaldı. Ashâb-ı Kehf'ten ayrılmayan köpek insanlarla birlikte cennetlik oldu. 


Bunun üzerine padişahın nedimlerinden birkaçı da bağışlanması konusunda vezire destek çıktılar. Nihayet padişah çocuğu affetti ve dedi ki: “Yalnızca ısrarınızdan dolayı affediyorum, yoksa iyi bir iş yapmıyoruz.” 


Zâl, oğlu Rüstem'e şöyle vasiyet etti: “Düşmanın basit de olsa ondan sakın, güçsüz deme!” Çeşme başından su taşınca dibinde yüklü bir devenin kaybolduğu çok oldu. 


Uzatmayalım, vezir çocuğu aldı, evine götürdü, naz ve nimetle besledi, terbiyesi için edip bir öğretmen tuttu. Az zaman içinde istediği gibi yetiştirdi. Edep ve nezaketle konuşmayı, saray hayatına ait bütün kural ve davranışları öğrendi, saray halkının beğenisini kazandı. 


Bir gün vezir, padişaha çocuğun halinden biraz bahsetmek isteyerek dedi ki: “Efendim, çocuğu bir görmeli. 
Akıllı kişilerin terbiyesi ona öyle hârikulâde tesir etmiştir ki kişiliğinde yerleştiği sanılan fenalıklardan zerre kadar görülmüyor.” Padişah gülümseyerek, 


“Her ne kadar insan içinde büyüse de canavardan doğan canavar olur” dedi. 


Bunun üzerinden birkaç sene geçti. Çocuk, mahalle- nin yaramaz gençleriyle yavaş yavaş görüşmeye başladı. 


5 Müslim, “Kader”, 22-25. 
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Tabiatında gizli kalmış olan eşkıyalık damarı uyandı, bu çapkınlarla sözleşti. Nihayet bir gece fırsat kollayıp iki oğluyla beraber veziri öldürdü ve birçok kıymetli eşyayı alarak haydutlarla beraber dağa çıktı, babasının yerine geçerek isyan etti. Padişah olayı haber alınca, hayretinden parmağını ısırarak şöyle dedi: 


Alçak, âdi biri, eğitmekle güzel bir insan olamadığı gibi kötü demirden de iyi bir kılıç yapılamaz. Bir yere aynı yağmur yağdığı halde, bağda lâle yetişir, mezbelelikte çer çöp ve diken. 
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Çorak yerde sümbül yetişmediği gibi başka bir şey de bitmez. Kötü kişilere iyilik edenler iyilere fenalık etmiş olurlar. 


5. HİKÂYE: SUBAY ÇOCUĞU 


Irak-ı Acem hükümdarlarından Oğulmış'ın sarayının kapı hizmetinde bir subay çocuğu gördüm. Aklı, zekâsı, ferâseti tarif olunamayacak derecede yüksekti. Daha küçüklüğünde büyüklük belirtileri alnında belirmişti. 


O kadar akıllı, edepliydi ki bir benzeri yoktu. Başının üstünde âdeta yücelik güneşi parlıyordu. 


Çok geçmeden sultanın dikkatini çekerek gözüne girdi, çünkü kişilik bakımından güzel, mânen de mükemmel- di. Öyle demişler: “Zenginlik mal ile değil, kemal iledir. Büyüklük yaşla değil, başladır.” Yaşıtları olan subay çocukları ona haset ettiler. Yoktan bir suç uydurarak vücudunu ortadan kaldırmak istediler. Fakat beyhude... Çünkü o, padişahın gözünde idi. 


Dostla aran sargınsa düşman ne yapabilir ki? 


PADİŞAHLARIN GİDİŞİ © 33 


Bu halleri sezen padişah çocuğa, “Bunlar senden ne istiyorlar? Ne yaptın ki sana hasım oldular?” diye sordu. 
Çocuk şöyle cevap verdi: “Devletinizin gölgesinde kapı yoldaşlarımın hepsine kendimi sevdirdim. Fakat hasetçilere ne yapabilirim ki, onlar yalnızca elimdeki nimetlerin yok olmasıyla sevinebilirler. Padişahımızın devlet ve ikbali daim olsun.” 


Benim kimsenin gönlünü incitmemeye gücüm yeter, ama kıskancı inciten ben değilim, kendi hasedidir. Ey kıskanç adam! Bu kötü cesedi toprağa gömmeden sana dünyada bu belâdan kurtuluş yok. 
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Kötü bahtlılar, bahtı açık olanların nimet ve makamlarının yok olmasını canu gönülden isterler. Yarasa gözlü kimse gündüz görmüyorsa, parlak güneşin bunda ne günahı var? Aydınlık güneş uğruna böyle binlerce göz feda olsun. Güneş kararıp dünya karanlıkta kalacağına böyle binlerce göz kör olsun. 


6. HİKÂYE: ZALİM HÜKÜMDAR 


Acem padişahlarından biri, halkına zulmeder, mallarını zorla alırdı. Onun zulmünden usanan halk, çevre memleketlere göç etmeye başlamışlardı. Ahali azalınca, doğal olarak memleketin ürünleri de azaldı. Devletin gelirleri sekteye uğradı, hazine boş kaldı. Fırsat gözetmekte olan düşmanlar her taraftan hücum ettiler. 


Sıkıntılı zamanda yardımcı arayan bir kimse, rahatlık zamanında altın ve gümüşü halkından esirgememeli. Haksızlık ve zulüm yapan kendi öz kölesini bile elinden kaçırır. 
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İkram ve ihsan sahibi kimse, yabancıları bile kendine kul köle eyler. 


Bir gün padişahın meclisinde Şehnâme ê okunuyordu. 
Konu Dahhâk ile Feridun'a aitti. Vezir bu vesileyle padişaha sordu: “Feridun, kuvvet ve kudretten mahrum bir şehzade iken nasıl oldu da padişahlığı elde etti ve saltanat, onda nasıl karar kıldı?” 


Padişah, “Biliyorsunuz ki halk, onun başına sevgi ve saygı ile toplanmış ve destek olmuştu. Padişahlığı o suretle kazandı” dedi. Bunun üzerine vezir, “Mademki öyledir, siz halkı başınızdan niçin dağıtıyorsunuz? Yoksa padişahlık yapma isteğiniz yok mu?” diye sordu. 


Padişahlığın temeli ordudur, onun için askeri canla başla beslemek gerekir. 


Padişah sordu: “Askeri ve halkı dağıtmamak için ne yapmalı?” Vezir cevap verdi: “Padişaha adalet gerektir ki halk başına toplansın, merhamet lâzımdır ki sayesinde huzur ve emniyet içinde bulunsun, sende bunların ikisi de yok.” 


Zalim, padişahlık yapamaz. Koyuna canavardan çoban olmaz. Halka zulmeden mülkünü kendi eliyle devamlı yıkmış olur. 


Vezirin doğru sözleri padişahın hoşuna gitmedi, hemen zincire vurarak hapse gönderdi. Aradan çok geçmedi, sultanın amca oğulları saltanat davasına kalktılar, babalarının gasbedilmiş olan tahtını istediler. Padişahın zulmünden kaçmış olan halk da bunlara arka çıkarak yardım etti. Sonunda padişahlık elinden gitti. 


6 Şehname: Ünlü İranlı şair Fidevsi'nin eseridir. 
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Halka zulmeden padişah, sonunda çevresini tahrik ederek herkesi kendi aleyhine çevirir. Halkı adaletle hoş tutup düşmanından emin ol. Adaletli beyin bütün halkı onun askeridir. 


7. HİKÂYE: GEMİDEKİ KÖLE 


Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. 
Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı, korkusundan titriyordu. Ağıdını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa boşa gitti. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. 


Yolcular arasında bir hakim” vardı. Padişaha şöyle söyledi: “Eğer müsaade ederseniz ben onu çabuk sustururum.” Padişah, “Lutfedersiniz” deyince, o bilgenin emriyle köleyi denize attılar. Köle, dalgalar arasında yuvarlanarak birkaç defa batıp çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler. Gemiye yanaşır yanaşmaz iki eliyle dümene sarıldı, yukarı çıkarıldıktan sonra da bir köşeye oturdu ve sesi kesildi. 


Bilgenin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti ve bundaki hikmeti sordu. Bilge dedi ki: “Önceden boğulmak acısını tatmadığı için gemideki selâmetin değerini bilmiyordu.” 


İşte bunun gibi, sıhhatin kıymetini de hastalığa tutulanlar bilir. 


Ey kamı tok kişi! Arpa ekmeği sana hoş gelmezse de bana nimettir. A'raf cennettekilere cehennem olsa da cehennemdekilere cennettir. 


7 Hakim: Bilge, görmüş geçirmiş, tecrübeli kişi. 
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Yarini sinesine saran âşıkla, hasretle gözü yollarda kalan çaresiz kişi bir midir? 


8. HİKÂYE: HÜRMÜZ ile VEZİRLER 


Hürmüz-i Tâcdâr'a8 sordular: “Babanın vezirlerinin suçları neydi ki hepsini birden hapse attırdın?” Şöyle cevap verdi: “Hiçbir kusurlarını bilmiyorum, yalnız benden çok fazla korktuklarını görüyorum. Bundan dolayı da söylediklerime güvenmiyorlar. Benden kendilerine bir zarar gelir korkusuyla beni öldürmek isterler, diye korktuğum için hapsettim. Bilgeler ne güzel söylemişlerdir: 


Gücün yüz pehlivana yetse bile senden korkandan sen de kork. Görmüyor musun: Kedi âciz kalınca pervasızca kaplana saldırır. Başını taşla ezeceği korkusu olmasa yılan çobana dokunmaz. 


9. HİKÂYE: İHTİYAR ARAP SULTAN 


Arap hükümdarlarından biri, ihtiyarlık çağında hastalanmıştı. Hayatından ümidi kestiği bir sırada, sarayın kapısından içeri dolu dizgin bir atlı girdi ve şu müjdeyi getirdi: “Devletiniz sayesinde falan kaleyi zaptettik, düşmanları esir aldık, o tarafların bütün asker ve ahalisi fermanınıza baş eğdiler.” 


Hasta, derin bir nefes aldıktan sonra dedi ki: “Bu müjde bana değil, düşmanlarıma, yani tahtıma vâris olacaklaradır.” 


8 Hürmüz-i Tâcdâr: Sâsâni padişahlarından (579-590). 
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Hayatım boyunca, “Şu isteğim bir gerçekleşse gelse diye gönlümden geçirirdim.” Allah isteğimi lutfetti ama geçen ömür bir daha geri gelmez. 


Ecel eli ölüm çanını çaldı, ey başım gözüm, iş vedalaşmaya kaldı. Ey ellerim, kollarım, ayaklarım! Siz de birbirinizle vedalaşın. Düşmanın istediği gibi bana ölüm gelip çattı. Ey dostlar, beni gidince unutmayın! Benim zamanım gafletle geçti, ey dostlarım, siz bari uyanın! 


10. HİKÂYE: ŞAM CAMİİ'NDE 


Bir sene Şam'da Yahyâ peygamber -selâm üzerine olsun- türbesinde itikâfta? idim. İnsafsızlıkla ün salmış olan bir Arap hükümdarı türbeyi ziyarete geldi. Namaz kıldı, dua etti. 


Zengin fakir herkes bu dergâhın kuludur. Şahın istekleri dilenciden daha çoktur. 


Duadan sonra bana döndü: “Siz dervişlerin duası Allah yanında makbuldür. Dua ederken beni de hatırdan çıkarma ki kuvvetli bir düşmandan korku çekmekteyim.” 


Dedim ki: “Zayıf ahaliye merhametli davranırsan, güçlü düşmandan endişeye mahal kalmaz.” 


Ey güçlü koluyla güçsüz bir zavallının pençesini kıran! 
Bunu mertlik sanıyorsun ama bu büyük bir utançtır. O insaniyetsiz kişi mihnet gününün kaygısını çeksin. Onun düşüncesi düşmüşlere zarar vermektir. Bu kötülük tohumundan iyilik umma! Zihinleri güzelleştirebildinse o kârdır. 


9 İtikâf: Bir mescidde ya da mescid hükmünde olan bir yerde belli bir süre 
ibadet niyetiyle kalmak. 
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Dünyada iken halka adaletli ol. Eğer sen adaletli olmazsan bilesin ki adalet günü vardır. 
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Âdemoğulları birbirlerinin uzvu gibidir. Aynı asıldan yaratıldıklarında da şek ve şüphe yok. Herhangi bir organımıza bir zarar gelse diğer organlarda da huzur ve rahat kalmaz. Başkalarının acısını paylaşmayan kişilere Âdem evlâdı demekten bile insan utanır. 


11. HİKÂYE: HACCÂC ile BİR DERVİŞ 


Bir zamanlar, Bağdat'ta duası kabul gören bir derviş ortaya çıkmıştı. Haccâc-ı Zâlim!9 onu davet ederek kendi hakkında hayırlı bir dua istedi. Derviş derhal ellerini kaldırarak, “Yâ Rabbi, şu zalimin canını al da üzerimizden belâsını def eyle!” diye dua etti. 


Haccâc hayretle, “Hayır duan da bu mudur?” deyince, derviş şöyle cevap verdi: “Bu dua, yalnız senin için değil, bütün müslümanlar için hayırlıdır.” 


Gücünün yettiğini hırpalayan gaddara, “Bu haksız tahakküm ne zamana kadar sürecektir? Bu başkalarına cefa veren hayatından ne kazanacaksın? Halkı üzmektense ölmek senin için daha kârlıdır” demek gerekir. 


12. HİKÂYE: PADİŞAH ile ÂBİD 


Acımasız padişahlardan biri ibadetlerine düşkün birine, “İbadetlerin en hayırlısı hangisidir?” diye sordu. O, şu cevabı verdi: “Senin için, öğle uykusudur, bu kısa bir süre de olsa halka zulmetmekten kurtulursun!” 


10 Haccac-ı Zalim: Dönemindeki zulümleriyle tanınan Emevi yöneticisi. (6.714) 
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Bir zalimi uyurken gördüm ve şöyle söyledim: Bırakın, uyusun! O bir fitnedir. Bir şahsın uykusu uyanıklığından daha hayırlı ise yaşamasının ne yararı var? 


13. HİKÂYE: PADİŞAH ile FAKİR DERVİŞ 


İşittim: Padişahlardan biri bütün bir geceyi eğlence ile geçirmişti. Sarhoşluk neşesiyle arada şu beyti okuyordu: 


Dünyada bize bundan iyi bir dem yok 
Yok iyi kötü endişesi, hiçbir gam yok. 


Sokakta, açıkta yatmakta olan bir derviş bunu işitti. 
Karşılık olarak o da şu beyti söyledi: 


Farzeyleyelim şahımızın hiç gamı yok 
İhtiyaç sahipleri için endişe de mi yok? 


Bu sözü duyan padişah, dervişin haline acıdı. İçinde 
1000 altın bulunan bir keseyi pencereden aşağı uzatarak, 
“Derviş baba, eteğini aç!” dedi. Derviş, “Eteğim nereden olsun? Çıplağım” deyince padişah, bir kat da elbise ilâve ederek gönderdi. Fakat derviş, birkaç gün içinde bu paranın altından girdi, üstünden çıktı, tekrar geldi ve, 


“Mal mülk kalenderler elinde durur mu? Âşıkta sabır olur mu, kalburda su durur mu?” dedi. 


Dervişin bu gelişi öyle bir zamana rastlamıştı ki padişahın onu dinleyecek ne vakti ne de hali vardı. Bu durumda bilge sahipleri şöyle der: “Padişahların gazabından sakınmak lâzım. Çünkü onlar, zamanlarının çoğunun memleketin önemli işleriyle meşgul olarak geçirirler. Böyle zamanlarda hususi müracaatlara tahammül edemezler.” 


Padişahın nimeti her zamanı bir bilen cahillere haram olsun. Söz söylemek için uygun ortam gözetilmelidir, yersiz söylenen sözün değeri düşer. 


Padişah, dervişi bu halde görünce öfkelendi, dedi ki: “Kovun gitsin şu adamı, şu savurgan dilenciyi. O kadar parayı kısa zamanda harcadı. Bilmiyor ki devletin hazinesi fukaranın lokmasıdır, israf edilecek arpalık değildir.” 


Güpegündüz kâfurdan mum yakanın gece kandilinde yağ bulunmaz. 


Akıllı ve ileri gürüşlü vezirlerden biri şöyle söyledi: “Efendim, bu gibilere günlük yetişecek kadar nafaka tahsis edilirse israfa meydan bırakılmaz. İrade buyurduğunuz kovmak işine gelince, herhangi bir şahsı ümitlendirdikten sonra ümitsiz bırakmak, zannederim ki büyüklük şerefinize eksiklik getirir.” 


Yüce istek kapısını ya açmamalı ya da açınca kabalıkla kapatmamalı. 

Hicaz yolunda susuzluk çekenlerin acı su başında toplandığını kimse görmemiştir. Hele bir de tatlı su varsa canlı olan her şey o semte akın eder. 
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Kuş, yemin olduğu semtte dolaşır, bomboş çorak yere kim gider? 
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14. HİKÂYE: CİMRİ PADİŞAH 


Eski padişahlardan biri, memleket işlerinde çok ihmalci olduğu gibi askerlerine de iyi bakmazdı. Günün birinde düşmanlarından biri başkaldırınca, bütün ordu silâhlarını atarak dağıldı. 


Sen askerden altın ve gümüşü esirgersen o da kılıç tutmaktan elini esirger. 


Padişahlarına karşı vefasızlık eden ordudakilerin biriyle dostluğumuz vardı. Kendisini azarlayarak dedim ki: “Hal ve vaziyetin biraz fenalaşmasıyla eskiden beri ekmek ve nimetini yediğiniz velinimetinizden yüz çevirmekle nankörlük ettiniz, alçakça hareket eylediniz.” 


“Bir de ben söyleyeyim, o zaman beni mazur görürsünüz” dedi ve şöyle devam etti: “Revâ mı ki, atım yemsiz kalsın, eyer keçesi rehin olarak alacaklılar elinde bulunsun? Böyle cimri ve saygısız padişaha candan hizmet edilebilir mi?” 


Askere altın verirsen o da sana başını verir. Eğer vermezsen bil ki o düşmandan yanadır. 
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İyi bakılan asker düşmana canı gönülden saldırır. Aç kalırsa firar için tabi ki fırsat arar. 


15. HİKÂYE: GÖREVİNDEN ALINAN VEZİR 


Vezirlerden biri görevden alınmıştı. Gitti, dervişlere karıştı. O sohbetin tesiriyle ibadetin zevkini duymaya başladı. Bir müddet sonra padişah onu tekrar eski görevine getirmek istedi. Fakat o, “Azledilmiş olmak iş başında olmaktan iyidir” diyerek kabul etmedi. 
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Rahatlık arayan uzlet köşesinde bulur. İnsanlara karışan elbette ki rahatsız olur. Ne hükümette bir iş bul ne de dairelerde dolaş! İşi kendi üzerine alan yaptığı işten sorulur. 


Padişah ısrar etti, “Bize her halde memleket işlerini idare edecek akıllı, tedbirli bir adam lâzım” dedi. Eski vezir tekrar söz aldı: “Akıllı olan, böyle işlere gelmez” dedi. 


Hümâ kuşu bir canlıya dokunmadan kemikle geçindiği için kuşlara sultan oldu. 


Karakulağa'! sordular: “Nasıl oldu da aslanla böyle dost oldunuz? Bu sıkı fıkı dostluğa sebep nedir?” Cevap verdi: “Onun avının artığıyla geçinirim, heybeti sayesinde de düşmanlarımdan emin bulunurum.” Bunun üzerine, “O halde niçin yanına pek sokulmazsın? Eğer ona yakın olursan aziz dostları sırasına girersin?” diye sorunca o şöyle cevap verdi: “Aynı zamanda korkarım da.” 


Yüz yıl hiç söndürmeden ateş yakan bir Mecüsi, ateşe düştüğü an hemen yanar. 


Padişahların yakınları, ya altın alır ya baş verir. Tecrübe sahipleri demişlerdir: “Padişahların mizaclarının sık sık değişmesinden sakınmalıdır: Bakarsınız, selâm veren birine kızarlar; diğer taraftan da söven bir adama hil'at giydirirler.” Bilgeler demişlerdir: “Çok zarafet, nedimler için meziyet sayılabilirse de bilgelere göre kusurdan sayılır.” 


Her konuda kendini gözet, ciddi ve vakur ol, eğlenceyi, alayı nedimlere bırak! 


“ Karakulak: Aslanın peşinden ayrılmayan bir hayvan. 
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16. HİKÂYE: HALİNDEN ŞİKÂYET EDEN ADAM 


Arkadaşlarımdan biri, zamanının sıkıntılarından, talihinin fenalığından şikâyet ederek bana derdini döktü. Dedi ki: “Biliyorsunuz ki ailemin fertleri pek çok, geçim kaynağım pek azdır. İhtiyaç yükünü taşıyacak gücüm kalmadı. 
Kaç defa gönlüme geldi ki şu memleketi bırakayım, başımı alıp başka ülkeye gideyim. Orada -iyi kötü- nasıl yaşadığımı kimse bilmez.” 


Gurbette çok aç yatanlar oldu, fakat kimsenin haberi olmadı; pek çok ölen oldu, onlara da kimse göz yaşı dökmedi. 


“Bununla beraber şunu da düşündüm. Düşmanlar arkamdan gülerek beni kötülerler; çoluk çocuğum hakkındaki gayretimi bilmezler de bu yolda hareketimi insaniyetsiz olduğumu söyleyerek derler: 


‘Gece gündüz hep kendini düşündüğünden çoluk çocuğunun gecesi gündüzü olmayan şu düşüncesiz adam, âlemde rahat yüzü görmesin.” 


Oysa biliyorsunuz hesap işlerinde oldukça bilgi sahibiyim. Eğer sizin aracılığınızla bir işe girebilirsem şu darlıktan kurtulur, size ömrüm oldukça minnettar kalırım.” 


Bunun üzerine ben şöyle dedim: “Arkadaş, devlet hizmeti iki taraflıdır. Refaha ermek imkânı olduğu gibi, canını vermek ihtimali de vardır. Bence, o ümitle bu tehlikeyi göze almak akıllı işi değildir.” 


Fakirin evine tarla tezek vergisi ver, diye kimse gelmez. Fakirlik çok zordur ama, devlette makam mevki sahibi olmanın da yolu pek tehlikelidir. 
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Arkadaşım dedi ki: “Bu söz, benim halime uygun bir söz değildir ve benim soruma cevap olmaz. İşitmedin mi ki tecrübe sahipleri ne demişlerdir: Hesapta eli titreyenler, hıyanet sahibi olanlardır.” 


Hakk'ın rızâsını çeken doğruluktur. Doğru yolda gidenlerden sapıklık çok uzaktır. 


Bilgeler demişler ki: “Dört çeşit kimse, dört türlü kimseden korkar: Harâmi, sultandan; fâsık, gammazdan; hırsız, bekçiden; fahişe, muhtesipten...'2 Yoksa, hesabı kitabı doğru olan kimden korkar?” 


İş başına geçtiğin zaman taşkınlık yapma ki azledildiğinde seni kimse eleştiremesin. Elbise temizleyicileri (çırpıcılar) kirli elbiseyi yerlere çarpar, sen kirli olmazsan kimseden korkmana gerek kalmaz. 


Şöyle cevap verdim. Sana bir hikâye anlatayım, iyi dinle! Tilkinin biri büyük bir telaşla düşe kalka kaçıyormuş. 
Onu görenlerden biri sormuş: “Ne oluyor? Bir felâket mi var?” Tilki, “Evet” demiş: “İşittim ki develeri zorla çalıştırıyorlarmış.” orada bulunanlar: “A budala, senin deveye neren benzer? Deve ile aranızda ne ilişki var?” Tilki, “Öyle söyleme pek, münafığın biri beni devedir diye gösterir de yakayı ele verirsem, derdimi kime anlatacağım ve beni kurtarmayı kim düşünecek?” demiş. Ne demişler: “Irak'tan tiryak'3 gelinceye kadar yılanın soktuğu zavallı ölmüş olur.” Evet, ben sizin gerçekten namuslu ve doğru olduğunuzu biliyorum, fakat kıskançlar pusu kurmuş, gammazlar köşeleri tutmuş, fırsat gözetiyorlar. Şayet senin güzel 


12 Muhtesip: Çarşıyı pazarı denetlemekle görevli memur. 
13 Tiryak: Yılan akrep sokmalarında vücuda giren zehiri etkisiz hale getirmekte kullanılan panzehir. 
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huylarının, iyi gidişlerinin aksine olarak padişaha aleyhinde bir ihbar olacak olursa, lehinde söz söylemeye kim cesaret edecek? İyisi mi kanaate sıkı sarıl da bu gibi sevdalardan vazgeç! 


Hikmet sahipleri der ki: “Denizin pek çok yararı var, fakat selâmet istiyorsan kıyıda kal.” 


Arkadaşım bu sözlerden canı sıkıldı, hatta kızdı ve beni incitecek sözler söyledi: “Bu nasıl mantık, ne biçim düşünce? Ben, seni dirayetli, sadık bir dost sanıyordum da sana derdimi onun için döktüm. Bilgeler ne güzel söylemiş: “Dostluk kara günde belli olur, yoksa sofra başında herkes dost olur.” 


Gerçek dost refah zamanında gelip sana kardeş görünen değil, sıkıntılı anında elinden tutup yarana merhem sarandır. 


Baktım ki öfkeleniyor, benim kardeşçe öğütlerimi garazkârlık olarak algılıyor. Hemen kalkıp, vezirin yanına gittim, durumu ona arzettim. Ricam kabul edildi, adamcağızı küçük bir memuriyete tayin ettiler. Çok geçmeden kabiliyet ve çalışmaları dikkati çekti, ikbal yıldızı parlamaya başladı. Kısa zamanda devlet makamlarının en yüksek derecesine kadar yükseldi. Sultanın yakınlarından oldu ve devlet adamlarının parmakla gösterdikleri biri haline geldi. 
Onun bu durumuna ben de memnun oldum. Şöyle dedim: 


“İşler iyi gitmediği zaman kaygılanıp huzursuz olma. 
Âb-ı hayâtın 14 kaynağı karanlık içindedir.” 
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14 Âb-ı hayât: İçene ölümsüzlük sağladığına inanılan su, bengisu. 
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Ey felâkete duçar olan sakın üzülme, Allah'ın nice gizli lutufları vardır. 


Rİ 


Gidişata bakıp üzülme, sabırlı ol; sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır. 


O sıralarda birtakım dostlarla Hicaz'a niyet ettik ve gittik. Dönüşümüzde adamcağız beni iki konaklık yerde karşıladı. Son derece perişan bir haldeydi. “Hayrola! Bu hal ne haldir?” deyince, “Sormayın! İş, dediğiniz gibi oldu. 
Birtakım münafıkların hasedine uğradım, beni hıyanetle itham ettiler. Padişah da işi iyice araştırmadan beni görevden alıp hapsetti. Eski ahbaplarım, samimi dostlarım, doğruyu söylemekten kaçındılar, bu kadar hukuku ayak altına aldılar” diye cevap verdi. 


İkbal sahiplerinin huzurunda herkes el pençe divan durarak onu över. Talihinden dolayı düşen de ayak altında kalarak hep ağlar. 


Kısaca, türlü sıkıntılar çektim. Nihayet bu hafta içinde hacıların sâlimen dönüyor oldukları haberi ulaşınca, babamdan kalan mallarımı bile hazineye alıp beni hapisten çıkardılar. 


Ona şöyle söyledim: “Zamanında benim sözlerimi dinlemediniz. Size padişah hizmetinin başka işlere benzemediğini, hem faydalı hem tehlikeli olduğunu söylemiştim.” 


Bir tüccar için denizden çok kâr etme ihtimali olduğu gibi bir gün cesedinin sahile atılma ihtimali de vardır. 


Yarasını bundan çok kurcalayarak üzerine tuz saçmayı uygun görmedim. Şu sözlerle konuyu kapattım: 


“Şu sözümü bari iyi dinle, kulağına küpe olsun! Zehirli iğneye dayanamayacaksan akrep yuvasına sakın yanaşma!” 
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17. HİKÂYE: FAKİR DERVİŞLER 


Sohbetimde birkaç kişi'5 bulunuyordu. Bunlar görünüşte iyi ve güzel huyla bezenmişti. Büyüklerden biri bunlar hakkında edindiği olumlu kanaatten dolayı her birine hallerine göre birer miktar maaş tahsis etmişti. Bir aralık bunlardan biri dervişlerin haline yakışmayacak bir hareket mi sâdır oldu, ne olduysa, o zatın bunlar hakkındaki kanaati değişti, maaşlarını kesti. Dervişler geçinemez hale geldiler. 


İstedim ki bir yolunu bulayım da zavallıların nafakalarını tekrar kurtarayım. Kalktım, doğru o büyük zatın evine gittim. Fakat kapıcı içeri bırakmadı, yalnız bırakmamakla da kalmadı, beni bayağı hırpaladı. Ancak ben böylelerin ne ayarda adamlar olduğunu bildiğim için hoş karşıladım. 


Aracısız büyüklerin kapısında dolaşma. Zira bir yabancı görünce kapıcı yakasından, köpek eteğinden hemen sarılır. 


Bereket versin, içerdekilerin çabuk haberi oldu da beni saygıyla içeriye aldılar ve yukarıdan bir yer gösterip, “Buyurun!” dediler. Fakat ben alçak gönüllülük gösterip aşağıya oturdum ve şöyle dedim: 


“Ben değersiz bir köleyim. Beni bırak da köleler safın- da oturayım.” 

Benden hiç beklemediği bu sözü işiten iyilik sahibi kişi, şaşkınlıkla dedi ki: 

“Allah Allah! Ne mahal var bu söze?” 


Ey Sa'di! Başımın üstüne çıksan da otursan senin nazını çekerim, çünkü sen nazı çekilecek bir kimsesin... 


15 Bunlar muhtemelen onun müridleridir. 
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Uzatmayalım, gösterilen yere oturdum, konuşmaya başladık. Dereden tepeden bir hayli konuştuktan sonra konuyu bizim dervişlere getirerek, 


“Sultanım, bendelerin ne gibi suçlarını gördünüz de vermekte olduğunuz nimeti kestiniz? Bakınız Hudâ'nın lutfuna ki isyankârların suçlarını gördüğü halde cömertlik sofrasından onu yoksun bırakmaz.” 


Bu yüce kişi benim bu aracılığımdan memnun oldu. 
Dervişlerin maaşlarının önceden olduğu gibi ödenmesini ve ödenmeyenlerin de verilmesini emretti. Teşekkür ettim. 
Hürmet ve saygılarımı sunarak bu davranışımdan da affını dileyerek çıktım. Ayrılırken de şu beyitleri okudum: 


Hâcet kıblesi olan Kâbe'nin ne kadar çok ziyaretçisi olduğuna bir bak. Fakirlerin kahrını çekmek lâzım. Meyvesiz bir ağaca kim taş atar? 


18. HİKÂYE: CÖMERT ŞEHZADE 


Bir şehzadeye babasından büyük bir hazine miras kalmıştı. Kerem elini açtı, cömertliğe koyuldu. Askere ve ahaliye ölçüsüz ihsanlarda bulundu. 


Kutusunda duran mis, koku yaymaz. İyice duymak için ağzını açmak gerekir. Kim büyüklük isterse cömert olmalı, bitmek için taneyi toprağa saçmak gerekir. 


Düşüncesiz dostlarımdan biri ona öğüt vermek isteyerek dedi ki: “Sizden önce padişahlar bu hazineyi birçok emek ve gayretle meydana getirmişler, önemli işler için saklamışlardır. Bu israftan vazgeç, çünkü ileride büyük ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Düşmanlar fırsat gözetip duruyor. Yoksa ihtiyaç zamanında güçsüz düşerek pişman olursun.” 
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Halka bir hazineyi dağıtacak olursan her ev başına bir pirinç tanesi ancak düşer. Ama her evden bir arpa miktarı gümüş almış olsan her gün bir hazine elde edilmiş olur. 


Şehzade bu sözü beğenmedi, kaşlarını çatarak, “Cenâb-ı Hak beni bu mülke vâris kılmış, yerim ve yediririm. 
Bekçi değilim ki saklayayım” dedi. 


O kadar serveti varken Kârün!6 helâk oldu gitti. Nüşirevân ise ölmedi, şöhreti ve şanıyla yaşıyor. 


19. HİKÂYE: ADALETLİ NÜŞİREVÂN 


Şöyle anlatılmıştır: Âdeletiyle ünlü Nüşirevân, bir gün av mahallinde bir av kebabı yaptırmak istedi. Tuz yoktu. 
Adamlarından birini biraz tuz getirmek üzere yakında bulunan bir köye gönderdi ve şunu tembih etti: “Sakın tuzu parasız alma ki fena bir âdet bırakmış, neticede köyün harap olmasına sebebiyet vermiş olmayalım.” 


“Bu kadarcık şeyden ne zarar gelebilir?” diye sorunca, Nüşirevân dedi ki: “Dünyada zulmün temeli ilk defasında pek az bir şey üzerine kurulmuştu. Sonradan gelenlerin her biri birer miktar ilâve ede ede bugünkü sınıra çıkardılar.” 


Padişah, bir bahçeye girip bir elma koparsa, ondan yüz bulan bendeleri ağacı kökten çıkarır; parasız beş yumurta almış olsa ordugâhta beş bin tavuk birden kızarır. 
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Zalim dünyada kalmaz, yıkılır gider, ancak lânetle anılan adı kalır. 


16 Kârün: Hz. Musa zamanında zenginliği ile ünlü olan vezir. 
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20. HİKÂYE: ZULMÜN SONU 


Bir âmili!7 işittim ki, padişahın hazinesini dolduracağım, diye halkın evini boşaltıyordu. Tecrübelilerin şu sözünü ya duymamıştı ya da kıymet vermiyordu: “Her kim, yaratılmışa yaranmak için Allah'ı gücendirirse, Genâb-ı Hak, aynı varlığı ona musallat eder, onun eliyle kökünü kazır.” 


Gönlü kırık birinin zalime yaptığını, ateş üzerlik otuna yapamaz. 


Latife: Derler ki: “Bütün hayvanların başkanı aslandır, en alt seviyedeki de eşektir.” Bununla beraber bütün akıllıların görüş birliğiyle: Yük taşıyan eşek, insanları parçalayan aslandan çok iyidir. 


Eşeğin aklı ve zekâsı yoksa da yükümü çekiyor ya, var olsun! Gönül kıran kişileri ne yapayım? Öküz olsun da bana yâr olsun (benim işime yarasın). 


Sonunda, onun zulmünü öğrenen padişah, onu türlü işkencelerle öldürttü. 


Kölelerini memnun etmeyen şahın rızasını elde edemez. Yüce Yaratıcı'dan yardım istiyorsan yarattıklarına sevgini fazlasıyla göster. 


Öldürülenin zulmüne uğrayanlardan biri, cesedinin yanından geçerken şöyle demişti: 


Pazunun gücüne ya da mevkiine güvenip halkın malllarını gasbetmekten sakın. Zorlayarak büyük bir kemiği yutmayı becersen de o senin mideni parçalar ve berbat eyler. 


7 Âmil: Vergi memuru. 
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21. HİKÂYE: GİZLENEN TAŞ 


Şöyle bir hikâye anlatılır: Zalimlerden biri, kendi halinde bulunan bir dervişin başına taşla vurdu. Zavallı adam, bu güçlü kuvvetli zalime karşılık verecek güce sahip değildi. Mecburen sustu ve taşı alıp bir tarafa sakladı. Bir gün bu zalim, sultanın kahrına uğrayarak hapse atıldı. Zindanda yatmakta iken, derviş, “Sıra bu sıra” diyerek zalimin yanına vardı, saklamakta olduğu taşı başına vurdu. 


Adam sordu: “Kimsin ve bu taşı bana niçin vurdun?” 
Derviş, “Falan vakit, falan yerde benim başıma haksız olarak bir taş vurmuştunuz, benim o gün size karşı koyacak gücüm yoktu. Bugün zaman fırsat verdi, intikamımı aldım. 
Ben o fakirim, taş da o taştır” dedi. 


Eskiler ne güzel söylemiş: 


Lâyık olmadığı halde kötü bir kişiyi bahtiyar, mutlu görürsen, eğer akıllı isen bile bile ona itiraz etme, onu hoş gör! 


Zulme karşı baş kıldırmak gerçi pek çetindir, ama onunla uğraşmak için de elde fırsatın yoktur. 


Güçlü kuvvetli kişi ile pençeleşmek uygun olmaz, hatta belki kaş çatmak, surat asmak bile gerekmez. 


Bekle! Bir gün zaman bir fırsat verir, o zaman o güçlü düşmanın beynini patlatırsın. 


22. HİKÂYE: HASTA SULTAN 


Padişahlardan biri, adını anmanın bile insanı ürküteceği korkunç bir hastalığa yakalanmıştı. 


Yunan hekimleri tedavisine imkân bulamadılar. Yalnız şu nokta üzerinde ittifak ettiler: Şu ve şu şekilde bir insanın ödünden başka bu derdin çaresi yoktur. 
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Padişah emretti, aradılar, taradılar, istenilen nitelikleri bulunduran bir köylü çocuğu buldular. Padişah, çocuğun annesiyle babasını çağırtarak birçok para ve ihsan karşılığında onları ikna etti. Kadı da, “Padişahın selâmeti için ahaliden birinin kanı dökülebilir” diye fetva verdi. Yapılacak iş kalmadı. Çocuğu cellâda teslim ettiler. Cellât, vazifesini yapmaya hazırlanırken, çocuk başını semaya kaldırarak acı acı gülmeye başladı. Çocuğun bu gülmesi, padişahın merakını çekti, çocuğa dedi ki: “Şu hal, senin için gülecek bir hal değildir. Söyle, niçin gülüyorsun?” Çocuk dedi ki: “Evlâdın nazını çekecek, anasıyla babasıydı. Onlar beni değersiz bir menfaat karşılığında feda ettiler. Dava, kadılar huzuruna çıkarıldı, adalet onlardan beklenirdi. Onlar da katlime fetva verdi. Padişah ise, kendisinin sağlığını benim kanımın dökülmesinde görüyor. Şu halde Allah'tan başka yardımcım kalmamıştır da ...” 


Ey Allahım, halimi kime şikâyet edeyim. Adaleti ancak senden beklerim, çünkü sen şanı yüce olansın. 


Padişah bu sözlerden pek üzüldü, gözleri yaşardı. 
“Masum bir yavrunun kanına girmektense benim ölmem daha iyidir” diyerek çocuğu bağrına bastı, öptü, okşadı ve birçok bağış ve ihsan yaparak onu serbest bıraktı. Rivayet ederler ki padişah o hafta içinde devasız derdinden iyileşti. 


Nil kıyısında dolaşırken bana bir fil çobanı çok güzel bir beyit okumuştu, onu hiç unutmam: 

Hani her gün çiğneyip geçtiğiniz karıncalar var ya, işte aynen bunun gibi bir gün sizi de filler ezer geçer. 
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23. HİKÂYE: KAÇAK KÖLE 


Amr b. Leys'in!'8 kölelerinden biri kaçmıştı. Takibine gidenler tutup getirdiler. 


Vezirlerden biri bir işten dolayı köleye kızgındı. Padişaha dedi ki: “Diğerlerine ibret olması için bunu derhal idam etmek gerekir. Onlar da bir daha böyle bir harekette bulunamaz.” Köle, Amr'ın huzurunda yerlere kapanarak dedi ki: 


“Sizin buyruğunuza karşı bizim naz ve niyazımız faydasızdır. Hükmünüze kimse itiraz edemez. 


Fakat kulunuz bu hanedanın nimetiyle büyümüş olduğum için, kıyamette benim yüzümden cezaya uğramanızı istemem. Eğer beni öldürmeye karar verdiyseniz, bunu meşru bir şekle koyunuz. Meselâ müsaade ediniz, ben şu veziri öldüreyim, siz de beni kısasen katlediniz, o zaman beni haksız olarak öldürmüş olmazsınız!” 


Padişah güldü, vezire dönerek, “Ne dersin?” dedi. Vezir yerlere sürünerek, “Aman sultanım, babanızın başı için bu haramzâdeyi affediniz ki benim başımı da belâya sokacak. Fakat bilginlerin sözüne önem vermediğim için kusur benimdir.” Bilgeler ne güzel söylemiş: 


“Bir atıcıyla savaşan, kesinlikle bilmeyerek kendini telef eder. Düşmanına karşı ok attığın zaman sen de onun okuna hedef olursun.” 


24. HİKÂYE: İYİLİK SAHİBİ VEZİR 


Zevzen!"9 sultanının çok kıymetli bir veziri vardı. Ahlâkı güzel, fenalığı sevmez, herkes hakkında iyilikte bulunurdu. 


18€ Amr b. Leys: 879-902 yılları arasında hüküm süren Saffâri hükümdarı. 
19 Zevzen: Horasan'da bir şehir olup o dönemde Hârizm'e bağlıdır. 
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Bir gün nasılsa, padişahı gücendirecek bir davranışta bulundu. Öfkelenen hükümdar vezirin mallarına el koydu ve işkence yapılmasını emretti. İşkenceye memur olanlar, vezirin iyiliklerini görmüş kimselerdi. Bundan dolayı şiddetli davranmıyorlar, kötü davranış ve sertlikten kaçınıyorlardı. 


Düşmanla hoş geçinmek isteyen, kendisinin iyiliğine tam olarak inandırsın. Acı söz istemeyen kişi de herkesin ağzını tatlandırsın. 


Cezalandırılan vezir, türlü işkencelere mâruz kaldıktan sonra, cezasının geri kalanını zindanda geçirmesi için gönderildi. Bunu haber alan komşu hükümdarlardan biri ona gizli bir mektup yollayarak, “Sizin gibi kıymetli bir kişinin değerini takdir edemeyerek hürmetsizlikte bulundular. 
Eğer aziz hatırınız bizim tarafımıza rağbet gözterirse, lâyık olduğunuz hürmet ve saygıda kusur edilmez ve memleketimin ileri gelenleri, sizin gibi yüksek bir şahsiyetin, aralarında bulunmasıyla övünç duyarlar. Bu konuda olumlu cevabınızı bekliyoruz” yazdı. 


Vezir, mektubu okuyunca endişeye düştü ve bunda gizli bir maksat olduğunu anladı, hemen kâğıdın arkasına kısa bir cevap yazarak gelen adamla gönderdi. 


Bunu haber alan hükümdarın adamlarından biri padişaha koştu. “Mahpus veziriniz, yabancı hükümdarlarla mektuplaşıyor” dedi. Padişah son derece hiddetlenerek işin araştırılmasını emretti. Neticede ihbarın doğru olduğu anlaşıldı. Mektupçuyu yakaladılar, padişahın huzuruna getirdiler ve mektubu, gizlediği yerden bulup çıkardılar. Mektupta şöyle yazıyordu: “Büyüklerin, hakkımda gösterdikleri teveccüh ve sevgi, değerimin çok üstündedir, teşekkür ederim. Bununla beraber emrinizin kabulü bence imkânsızdır. Çünkü eskiden beri bu hanedanın nimetleriyle beslendim, hakkımda ortaya çıkan küçük bir şikâyetten dolayı velinimetime vefasızlık etmek elimden gelmez, mazeretimin kabulüyle affınızı rica ederim.” 


Hüner sahipleri ne güzel söylemiş: Hayatı boyunca sana cefa eylese de nimet sahiplerinin kahrı lutuftan sayılır, onu hoş görmek gerekir. 


Padişah, bu yüksek ve temiz duygudan çok memnun oldu. Mahkümu derhal zindandan çıkartarak çok güzel ağırladı, çeşitli ikramlarda bulunup memuriyetine iade etti ve, “Sizi haksız olarak cezalandırmışım” diyerek özür diledi. 


Vezir dedi ki: “Efendim! Kulunuzun kaderinde böyle bir musibet yazılıymış. Bunun sizin elinizle gelmesi, benim için bir nimet teşkil eder ki üzerimde ödenmez haklarınız vardır.” 


Halktan sana bir zarar gelse sen onu Hak'tan bil. İnsanların dostluğu da düşmanlığı da kendilerinden değil hep Allah'tandır. Gerçi ok yaydan çıkar, lâkin onu atan ok değil, yay tutandır. 


25. HİKÂYE: KÖLELERİN DERECESİ 


Arap hükümdarlarından biri adamlarına emir verdi: “Falan kulumun maaşını iki misline çıkarın! Çünkü diğer köleler, oyun ve eğlence ile vakit geçirdikleri halde o, dergâhıma devam eder ve her dakika fermanıma hazır halde bulunur.” Âriflerden biri bunu işitince şöyle dedi: “Hak Teâlâ yanında da kulların derecesi tıpkı böyledir.” 


Şahın iki gün hizmetinde bulunan üçüncü gün ihsana kavuşur. Kul sadakatle hizmet edince Allah onu ümitsiz kılmaz. 
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Büyüklük Hudâ'nın buyruklarına boyun eğmektir. 
O'na itaat etmeyen insan pişmanlıktadır. 


Mutluluk senin yoldaşın olsun istiyorsan başın Hudâ'nın eşiği olsun. 


26. HİKÂYE: GÖNÜL ÂH EDİNCE 


Zalimlerden biri, fakirlerin odunlarını bedelsiz olarak alır, zenginlere zorla ve pahalı pahalı satardı. Âriflerden biri bir gün yanından geçiyordu. Onun bu halini görünce şöyle dedi: 


Sen yılan mısın ki kimi görsen sokuyor, baykuş musun ki nereye otursan harabeye çeviriyorsun? 
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Halkı zulümle inletirken Hak'tan hiç korkmaz mısın? 
Bu zulümden vazgeç de göğe beddua çıkmasın. 


Zalimin bu sözden canı sıkıldı, kaşlarını çattı, ârifin yüzüne bile dönüp bakmadı. Nihayet bir gece mutfağından odun ambarına ateş sıçrayarak bütün varını yoğunu yaktı, yumuşak döşekten sıcak kül üzerine oturmak zorunda kaldı. 


Nasıl olduysa aynı ârif oradan geçiyordu. Adam yanındakilere yakınıyor, şöyle diyordu: “Nasıl olduğunu ve bu ateşin nereden geldiğini bir türlü anlayamadım.” Bunu duyan ârif cevap verdi: “Fukaranın yanan yüreklerinden.” 


Gönül yarasından sakınmak gerekir, çünkü onun cihanda merhemi yoktur. Elinden geliyorsa gönül yıkma, çünkü yıkık gönlün âhı âlemi yıkar. 
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İran hükümdarlarından Keyhusrev'in tacında şunların yazılı olduğu söylenir: 


Yüz sene, bin sene, on bin sene belki daha çok insanlar kabrimizi çiğneyecek. Cihanın mülkü bize nasıl elden ele gelmişse öylece elden ele dolaşacak. 


27. HİKÂYE: YAŞLI GÜREŞÇİ 


Biri, güreşte son derece ustalaşmış, benzersiz bir pehlivan olmuştu. 360 oyun bilir, her gün bir türlü oyunla güreşirdi. Çıraklarından birine gönlünden ümit bağlamıştı. 
Ona bütün oyunlarını öğretmiş, yalnız bir tanesini öğretmemişti. Çırağı da kuvvet ve maharette son dereceyi bulmuş, onunla güreşmeye hiçbir pehlivan cesaret edemez olmuştu. Çocuk bir gün sultanın huzurunda üstadına da meydan okudu ve, “Üstadımın benden üstünlüğü yalnız üstadım olmasından ibarettir, yoksa hiçbir durumda ondan geri değilim” dedi. Kendini beğenmiş çocuğun bu küstahlığı padişahın hoşuna gitmedi. Bu haddini bilmez çırakla ustası arasında sınav için bir güreş yapılmasını istedi. Geniş bir meydan belirlediler. Padişah da bütün adamlarıyla oraya gelmiş, meydan seyircilerle dolmuştu. Yarışma saati gelince çocuk fevkalâde bir gösterişle meydana atıldı, kükremiş aslan gibi dolaşmaya başladı. Öyle heybetli bir tavrı vardı ki demirden bir dağ olsa, söküp atacak sanılırdı. Ustası da anlamıştı ki çırağı kuvvetçe kendinden üstündür, onu ancak oyunla yenmek mümkün olabilecektir. Hemen çırağından sakladığı o bir tek oyuna müracaat etti. Halbuki çocuk, bu oyuna karşı nasıl karşılık vereceğini bilmiyordu. 
Pehlivan, delikanlıyı yakaladı, iki eliyle başının üstüne kaldırdıktan sonra yere attı. Seyircilerden bir alkış tufanıdır 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koptu. Padişahın emriyle derhal pehlivana güzel kaftan giydirildi, birçok hediye ve ihsanda bulunuldu. Herkes onu tebrik ediyor, çırağını da beceriksizlik ve nankörlükle suçluyordu. Delikanlı, “Üstadım beni kuvvetiyle yenmemiştir, bana ancak benden saklamış olduğu oyunla galip gelmiştir” diyordu. Üstadı ise şöyle cevap veriyordu: “İşte ben de günün birinde senin böyle nankörlük edeceğini hesaplayarak senden esirgediğim o bir tek oyunu bugün için saklamıştım.” 


Bilge kişiler öyle demişler: “Dosta o kadar fırsat verme ki günün birinde düşman olursa, sana üstün gelmesin.” 


Bakınız, kendi öğrencisinden sıkıntı çeken biri ne güzel söylemiştir: 


“Ya cihanda gerçekten vefa yoktur, yahut varsa da sahip çıkan yoktur. Kime ok atmayı öğrettimse bana güler yüz, yakınlık gösterdiği yok.” 


28. HİKÂYE: YALNIZ YAŞAYAN DERVİŞ 


Dervişin biri sahra köşesine çekilmiş, kendi âleminde ibadetle meşgul oluyordu. Bir gün tesadüfen, padişah oradan geçiyordu. Derviş, kanaatkârlığın verdiği dünyadan el çekmişlikle başını bile bile kaldırıp bakmadı. Herkesten hürmet ve saygı görmeye alışkın olan padişah öfkelendi ve, “Bu dervişler güruhu hayvana benzerler” dedi. 


Veziri, dervişin yanına gelerek, “Yeryüzünün padişahı yanına geldi de hiç istifini bozmadın, bu kadar da saygısızlık olur mu?” dedi. Derviş şöyle cevap verdi: “Padişahına söyle, kim kendinden bir şey umarsa, hürmeti ondan beklesin ve iyi bilsin ki padişah, halkı koruyup kollamakla görevlidir, halk ona saygı gösterip el etek öpmeye mecbur değildir.” 

Her ne kadar nimet onun eliyle gelse de padişah yönettiği insanların bekçisidir. Koyunu çobanın malı sanmayın, çoban yalnızca onları güder ve bekler. 
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İnsanların kimi mutlu kimi mutsuzdur. Kimisi yerlerde sürünürken kimi tahtlara kurulmuştur. Hele biraz sabret, ölüp kabre konunca onların hepsi çürüyüp toprak olacak. 
O zaman köleyle padişahın hiçbir farkı kalmadığı gibi sâlihler, âlimler ve cahiller de aynı olur. Kabrin birini açıp da perişanlığına bir bak: Bu toprağın kime ait olduğunu anlayamazsın. 


Dervişin sözleri padişahı uyandırdı, dervişin gönlünü almak istedi: “Benden bitecek bir ihtiyacınız var mı?” Derviş, “Evet, beni bir daha rahatsız etmeyiniz” dedi. Padişah, “Bana bir öğüt ver” deyince şunu söyledi: 


“Nimet elde iken değerini bil, çünkü mülk ve devlet elden ele gider.” 


29. HİKÂYE: ZÜNNÜN-I MISRİ (k.s.) 


Vezirlerden biri Zünnün-i Mısri'nin? yanına gitti, dua ve himmet isteyerek şöyle dedi: “Sultan hizmetiyle meşgulüm, iyilik ve ihsanını ümit ettiğim gibi kötülük ve azarlamasında da korkuyorum.” Zünnün ağlayarak dedi ki: “Senin padişahtan korktuğun kadar ben de Allah'tan korkaydım, sıddiklardan?! olurdum.” 

20 Zünnün-i Mısri: Ünlü süfilerdendir. 859'da vefat etmiştir. 


2! Siddik: Kalbiyle gerçekleştirmediği şeyi dile getirmeyen sözünün eri, doğru kişi. 
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Dervişte dünya korkusu ve ümidi olmasaydı belki de göklere yükselirdi. Eğer vezirler melikten korktuğu kadar Allah'tan korksalardı melek olurlardı. 


30. HİKÂYE: GÜNAH ve HÜZÜN 


Padişahlardan biri suçsuz bir adamın idamını emretti. 
Suçsuz adam dedi ki: “Padişahım, öfke belâsıyla kendinizi felâkete uğratıyorsunuz. Bu ceza bana uygulanır, bir anda geçer gider. Fakat onun günahı, vebali sizin boynunuz- da ebedi olarak kalır.” 


Dünya hayatı çöl rüzgârı gibi süratle geçer. İyilik kötülük hepsi geçer, hiçbiri kalmaz. Zalim bize zulmettiğini sanıyor, fakat o zulüm bizden geçti gitti, onun boynunda ebedi kaldı. 


31. HİKÂYE: NÜŞİREVÂN'IN VEZİRLERİ 


Bir gün Nüşirevân'ın vezirleri, memlekete ait önemli bir iş hakkında her biri aklının erdiği kadar görüş ve düşüncelerini açıklıyorlardı. Bunlar arasında padişahın da görüşü vardı. Adalet ve bilgesiyle ün salan vezirlerden Büzürgmihr, padişahın görüşünden yana tercihini yaptı. Meclis dağıldıktan sonra Büzürgmihr'e sordular: “Padişahın görüşünde ne isabet gördünüz ki onu bu kadar bilgelerin görüşlerinden üstün tuttunuz?” Büzürgmihr, “İşin varacağı netice belli değil, hepimizin görüşü Allah'ın iradesine bağlıdır: Ya isabet eder ya etmez. Eğer görüşümde hata etmiş olursam padişah, 'Benim görüşüm de bu idi' diye beni azarlamaz” dedi. 


Padişahın görüşünü yanlış görsen de bu yanlıştır, diye reddetmemek gerekir. Faraza gündüz için gece diyecek olsa, “Evet, işte Ay, işte Ülker!” demeli. 
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32. HİKÂYE: BİR DÜZENBAZ 


Şarlatan bir yalancı, kendine sâdât2? süsü vermek üzere saçlarını örmüş, “Ben Hz. Ali neslindenim” diye iddia ediyordu ve, “Hicaz'dan geliyorum” diye, hacılar kafilesiyle şehre girdi. Kendi eseri olduğunu söyleyerek padişaha bir de güzel kaside sundu. Padişahın yakın arkadaşlarından biri, o günlerde seferden dönmüştü. Adamı tanıyarak dedi ki: “Ben bunu kurban bayramında Basra'da gördüm. Nasıl hacı olabilir?” Diğer biri de, “Bunun babası Malatyalı bir hıristiyandır. Nasıl Alevi olur?” dedi. Üçüncü bir kimse de sunduğu kasidenin Enveri'ye? ait olduğunu söyleyerek Enveri Divanı'nı açıp gösterdi. Padişah öfkelendi, “Şu sahtekâra güzel bir dayak attıktan sonra kovun gitsin, bu kadar da yalancılık olur mu?” dedi. Sahte Alevi, “Sultanım! İzin verin, bir söz daha söyleyeyim, eğer o da yalan çıkarsa istediğinizi yapın!” dedi. Padişah, “Söyle bakalım!” deyince şunu söyledi: 


Garibin biri sana yoğurt getirse bunun iki bardağı su, bir kepçesi ayrandır. Sen benim yalanlarıma gücenme, gezginlerin yalanı çok olur. 


Padişah güldü ve, “Bütün ömründe söylediğin yegâne doğru söz bu olsa gerek” diyerek affetti ve isteğinin verilmesini emretti. 


33. HİKÂYE: BAĞIŞLANAN VEZİR 


Vezirlerden biri gayet iyi huylu ve son derece merhametliydi. Herkese güzellikle davranır, elinden geldiği kadar iyilik yapardı. Bir gün her nasılsa, padişahın gazabına uğ- 


2 Sâdât: Soyu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin yoluyla Hz. Peygamber'e (s.a.v) 
ulaşan kimseler. 
2 Enveri: İran edebiyatının en büyük kaside şairi (ö. 585/11897). 
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rayıp gözden düştü. Herkes onun bu haline acıyor, işkence memurları şiddetli davranmıyor, yumuşak davranıyorlardı. Devletin ileri gelenleri de tamamen lehinde sözler söylüyorlardı. 


Bu umumi ilgi karşısında dikiş tutturamayan padişah, onu affetmeye mecbur oldu. Bu hale şahit olan bir kişi şöyle dedi: 


Dostların gönlünü kazanmak için baba bağını satsan yeridir. Eğer mutfakta odunun yoksa ocağa evdeki eşyaları at! Düşmana iyilik yapmaktan geri durma, köpeğin ağzını lokmayla kapat! 


34. HİKÂYE: HÂRÜNÜRREŞİD ve OĞLU 


Hârünürreşid'in çocuklarından biri, son derece öfkelenmiş olduğu halde babasının huzuruna çıktı ve, “Falan çavuşun oğlu anneme sövdü” diyerek şikâyette bulundu. 


Hârün vezirlerine, “Ne yapmak lâzım?” diye sordu. 
Bunlardan kimi öldürülmesi, kimi dilinin kesilmesi, bir kısmı da mallarına el konularak sürgün edilmesi konusunda görüş bildirdiler. Hârünürreşid bunları dinledikten sonra oğluna dedi ki: “Evlâdım! Bunların hepsi de yapılabilir, fakat kerem sahibine gereken onu affetmektir. Şayet öfkeni yenemezsen, sen de onun annesine sövüver! Ama, onun sana sövdüğü gibi... fazla olursa, bu sefer zulüm bizim tarafa geçmiş olur.” 


Mert bir fille savaşırken sebat edip kaymayan değil, gazaplandığında kendine hâkim olup sövüp saymayandır. 
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24 Hârûnürreşîd: Abbasi Devleti'nin en önemli halifelerindendir. (ö. 809). 
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Kaba bir adam kibar bir insana sataştı, diğeri o kaba adama katlanarak, “Senin bu söylediğinden ben daha kötüyüm. Sen benim kusurumu benim kadar bilemezsin” dedi. 


35. HİKÂYE: DENİZE DÜŞEN İKİ KARDEŞ 


Büyüklerden bir topluluk ile bir gemide yolculuk ediyorduk, arka tarafımızda bir sandal devrildi, içindekilerin hepsi denize döküldü. Bunlar arasında iki kardeş bulunuyordu. Gemideki büyüklerden biri kayıkçıya, “Şu iki kardeşi kurtarırsan sana 100 altın ödül var” dedi. Kayıkçı hemen işe başladı. Fakat birini kurtarıncaya kadar öbürü boğuldu. 
Dedim ki: “Zavallının vadesi tamam olmuştu ve bundan dolayı onu kurtarmak işi sona bırakılmıştı.” Kayıkçı gülerek,” Doğru dedi, fakat bu işte benim gönlümün arzusunu da hesaba katmak lâzımdır: Bunu kurtarma eğilimim, ondan ziyade idi de bu gecikme ondan ileri geldi. Çünkü bir vakit çölde yorulup kalmıştım. Bu adam beni devesine bindirerek selâmete eriştirdi. Halbuki çocukluğumda ötekinin elinden bir kamçı darbesi yemiştim.” Sonra şu meâldeki âyet-i kerimeyi okudu: “İyilik eden de kendine eder, fenalık eden de.”29 


Kimsenin gönlünü incitme, çünkü hayatın yolu çok dikenlidir. Herkesin işini bitirmeye bak, senin de bitecek işlerin olur. 


36. HİKÂYE: PADİŞAHIN HİZMETİNDEKİ 
KARDEŞ 


İki kardeş vardı, biri padişah hizmetinde bulunuyor, diğeri çalışarak alnının teriyle geçiniyordu. 


25 Fussilet 41/46. 
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Bir gün zengin kardeş, fakir kardeşe şöyle bir teklifte bulundu: “Ne olur, sarayda sana da bir iş bulsak da şu işçilikten kurtulsan?” Fakir şu cevabı verdi: “Sen de hayatını benim gibi çalışmakla kazansan da hizmet zilletine katlanmasan daha iyi olmaz mı?” 


Bilge kişiler ne güzel söylemiş: “Kendi ekmeğini yiyip oturmak, altın kemer kuşanarak huzurda durmaktan daha iyidir.” 

Elle kızgın kireç karıştırmak, el pençe divan durmaktan iyidir. 
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Ne yazık ki aziz ömrüm geçim uğrunda harcanıp gitti. 
Bir ekmeğe kanaat et de zenginlerin huzurunda iki kat olma. 


37. HİKÂYE: NÛŞİREVÂN’IN ÖLEN DÜŞMANI 


Bir kimse, Nüşirevân'ın?6 huzuruna çıktı ve, “Hak Teâlâ hazretleri falan düşmanınızı ortadan kaldırdı” diye müjdeledi. Nüşirevân hiç sevinmedi, yalnız şunu söyledi: “Beni bırakacağını biliyor musun?” 


Düşmanın ölüm haberi beni mutlu edecek bir müjde değil. Bu benim için ve herkes için bir alın yazısıdır. 


38. HİKÂYE: VEZİRİN SUSMASI 


Bilge kişilerden oluşan bir heyet, Kisrâ'nın?” huzurunda bir mesele hakkında konuşuyorlardı. Herkes fikrini ileri sür- 


2 Nüşirevân: İran Sasani Devleti'nin, adaletiyle meşhur hükümdarı. (6. 579). 
27 Kisrâ: Sâsâni hükümdarları için kullanılan bir kelime olup Nüşirevân'ın unvanlarındandır. 
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düğü halde, Büzürgmihr yalnız dinliyordu. “Bu mesele hakkında siz bir şey söylemediniz!” diyenlere şu cevabı verdi: “Vezirler doktor gibidir. Doktor, hasta olmayan bir kimseye ilâç vermez. Görüyorum ki reyleriniz isabetlidir, artık benim söz söylemem lüzumsuz olacağı için hikmetsiz olur.” 


Bir iş ben karışmadan da gerçekleşecekse benim konuşmam yakışık almaz. Kuyu kenarında bir kör görüp de susarsam o zaman yanlış olur. 


39. HİKÂYE: MISIRI YÖNETEN KÖLE 


Hârünürreşid, Mısır'ı zaptettiği zaman dedi ki: “Mısır mülküne mağrur olarak tanrılık davası güden isyankâr Firavun'a rağmen, bu kıtanın idaresini en değersiz bir köleme vereyim.” 


Hasib adlı bir kölesi vardı, onu Mısır'a vali olarak gönderdi. Şu hikâye kölenin akıl ve dirayetini belirten olaylardandır: Bir gün Mısır'ın çiftçileri Hasib'e başvurarak, “Nil kenarına birçok pamuk ektiklerini fakat yağmurun mevsiminde yağmaması yüzünden telef olduğunu” ileri sürerler ve hükümetten yardım isterler. 


Hasib bunlara cevap olarak, “Siz de pamuk ekeceğinize yün ekeydiniz!” der. 

Bunu işiten âriflerden biri şöyle demiştir: 

İnsanların rızkı eğer aklı kadar olsaydı, şüphesiz akıl- 


sızlar açlıktan ölürdü. Cahillerden o kadar kısmeti bol olanlar var ki onların çokluğu bilginleri hayran eyler. 
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Baht ve devlet işi, iş bilmekle kayıtlı değildir. Onun hepsini Mevlâ'dan bil! Akıl ve zekâ ikbal sahibi olmaya delil olmaz. Cahillerin izzete kavuşup, bilginlerin hakir ve zelil olduğu çok görülmüştür. Kimyager sıkıntı ve gamla boğuşurken öbür tarafta bir aptalın eli binleri okşar. 


40. HİKÂYE: ÇİNLİ GÜZEL CÂRİYE 


Padişahlardan birine Çin'den güzel bir câriye getirmişlerdi. Sarhoşluk neşesiyle ona yakın olmak istedi, ama câriye yanaşmadı. Padişah hiddetlenerek câriyeyi siyah, çirkin bir kölesine bağışladı. Kölenin çirkinliği o derecedeydi ki üst dudağı burnunu geride bırakmış, alt dudağı göğsüne kadar sarkmıştı. Acayip bir heykeldi ki Sahre cinni? suratından ürker, koltuğunun altından katran pınarı kaynardı. 


Güzelliğe Yusuf son verdiği gibi çirkinliğe de sanki bu adam son vermiştir. 
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Öyle çirkindi ki anlatmak imkânsızdı. Kötülükten ne hayal ediyorsan bu onun tâ kendisiydi. Hele koltuklarının altı -Allah saklasın- güneş altında kalan lâşeye rahmet okuturdu. 


O sırada kölenin şehvet hırsı son derece kabarmıştı, bir hamlede işi bitirdi. 


Sabahleyin padişah ayıktığı zaman câriyeyi istedi. Bulamayınca durumu kendisine haber verdiler. Sinirlenen padişah, “Şimdi ikisini de birbirine bağlayarak kale burcundan aşağı hendeğe atın!” diye emir verdi. 


2 Sahre cinni: Güçlü kuvvetli, iğrenç görünümlü, aşırı çirkinliği dolayısıyla 
diğer ifritlerin ondan ürktüğü söylenen bir ifrit. 
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Akıllı, tedbirli vezirlerden biri dedi ki: “Padişahım, bu işte kölenin kabahati yok. Nasıl ki efendimiz zaman zaman kullarına bağış ve ihsanda bulunurlar, köle, bunu da onlara kıyas etmiş, iade ya da geri alınacağına ihtimal vermemiştir.” Padişah, “Peki, ama, bir gece tehir edemez miydi?” deyince vezir dedi ki: “Edemezdi, çünkü, 


Tertemiz berrak bir çeşmeyi gören susuz bir insan, kükremiş filden ürker mi sanıyorsun? Aç bir zındık ıssız bir evde bulunan sofranın başında ramazan kaygısı çekmez.” 


Bu latife padişahı hem teskin hem de ikaz etti: “Haydi köleyi sana bağışlayayım, ya câriyeyi ne yapayım?” Vezir, “Efendim! Onu da köleye bağışlayın ki onun artığı, ancak ona lâyıktır” dedi. 


Sürekli kötü yerlerde dolaşanı dostluğa kim kabul eder? Kötü kokan bir ağzın artığını içecek kimse var mıdır! 
Nerede ? 


Yanlışlıkla gübreye düşen bir badem bir daha padişah eli görmez. Yaralı bir dudaktan arta kalan suyu da susuz kalan bir adam içemez. 


41. HİKÂYE: BÜYÜK İSKENDER'İN BAŞARISI 


İskender-i Rümi'ye? sordular: “Batıdan doğuya bu kadar ülkeleri nasıl zaptedebildiniz? Sizden önce gelen birçok hükümdar asker ve hazinece sizden üstün oldukları halde bu fetihler onlara nasip olmamıştır?” Dedi ki: “Ele 


29 İskender-i Rümi: Milâttan önce 323-336 yılları arasında hüküm süren Makedonya Kralı Büyük İskender. 


68 e GÜLİSTAN 
geçirdiğim yerlerin halkını incitmedim ve hükümdarlarını aşağılamadım.” 


Büyüklerin adını saygı ile anmayan kişiyi akıllılar büyük saymaz. 


Akk 


Taht, baht, emir, nehiy, kavga gürültü bunların hepsi gelip geçicidir. Sen geçmişleri iyilik ve hayırla hatırla ki senin adın da bâki kalsın. 


Go 
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42. HİKÂYE: GAYBI YALNIZCA ALLAH BİLİR 


Büyüklerden biri bir âbide sordu: “Falan derviş hakkında sen ne dersin? Başkaları onun aleyhinde birtakım sözler söylüyorlar.” Âbid şu cevabı verdi: “Görünüşte bir kusurunu görmüyorum, içini de Allah bilir.” 


Derviş kıyafetinde olan bir kişiyi derviş bilin, inceden inceye araştırıp yorulmayın. Bilgin kişi için de iyi düşünün, gizli kalmış yönlerini araştırıp casus olmayın. 


43. HİKÂYE: KÂBE'DE YALVARAN BİR DERVİŞ 


Vaktiyle bir derviş gördüm. Başını Kâbe'nin eşiğine koymuş, yüzünü yerlere sürerek şöyle yalvarıyordu: “Ey bağışlaması ve merhameti çok olan Allahım! Benim gibi zalim ve cahil bir kul senin şanına lâyık bir biçimde ibadet yapabilir mi?” 
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Ey Rabbim! Güvenip dayanacak ibadet yapamadım. 
Ey günahları örten ve affeden Allahım! Kulluktaki eksiklerimle huzuruna geldim. Ârifler ibadetlerindeki eksiklikler için, isyankârlar da günahları için tövbe eder. 


Âbidler, ibadetlerinin sevabını; tâcirler, mallarının bedelini isterler. Ben kulun da ibadet yerine ümit getirdim, tâcir değilim, dilenciyim. Bana benim lâyıkımı verme! Keremine düşeni işle! 


İster öldür ister affet, tek sığınağım senin eşiğindir. 
Kulun fermanı olmaz, emir ve ferman senindir. 
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Kâbe kapısında bir dilenci gördüm. Yana yakıla ağlıyor, şöyle diyordu: “Ey Mevlâm! Ben sana ibadetlerimi kabul et demiyorum, yeter ki benden affını esirgeme.” 


44. HİKÂYE: HAREM-İ ŞERİFP'TE 
ABDÜLKADİR-İ GEYLÂNİ HAZRETLERİ 


Abdülkadir-i Geylâni“9 hazretleri, Harem-i şerif'te kum ve çakıllar üzerinde secdeye kapanmış, şöyle diyordu: “Ey Rabbim, beni affet, eğer cezaya lâyık göreceksen, kıyamette beni kör olarak haşreyle ki iyilerin yüzünü görüp mahcup olmayayım.” 


Her seher vakti sabâ rüzgârı eserken, yüzümü toprağa sürüp şöyle derim: Ey Allahım, ben seni hiç unutmam, sen bu kulunu hiç anar mısın? 


çe Abdülkadir-i Geylâni hazretleri: Kadiriyye tarikatının kurucusu (ö. 561/1165). 
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45. HİKÂYE: HIRSIZ ile ÂBİDİN BİRİ 


Bir âbidin evine geceleyin bir hırsız girdi, alıp götürecek bir şey bulamayınca üzüntülü olarak çıkıp gitti. 


Dervişin haberi oldu. Boş gitmesin, diye hemen üzerinde yatmakta olduğu bir tek kilimi aldı, başka bir yoldan giderek hırsızın geçeceği yola bıraktı. 


Evliyalar gerçekten ermiş kişilerdir, çünkü onlar düşmanları bile incitmezler. Ey dostlarıyla bile kavgalı olan kişi! Sen bu çetin yola nasıl girersin? 


Hakikatli dervişlerin sevgisi, yüze karşı nasılsa arkadan da öyledir. Onlar yüze karşı can feda edecek gibi görünüp de arkadan atıp tutmazlar. 


İnsanın yüzüne karşı koyun gibi yumuşak, arkasından canavar gibi yırtıcı onlan insanlar vardır. 
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Sana başkasının ayıbını ulaştıranın, senin ayıbını başkasına söylemeyi ihmal edeceğini sanma. 


46. HİKÂYE: BİRLİKTE YOLCULUK YAPAN 
DERVİŞLER 


Birkaç arkadaş hep birlikte seyahate çıkmışlar, yolculuğun her türlü zevk ve sıkıntısını paylaşmak üzere söz birliği etmişlerdi. “Arkadaşlığa beni de kabul edin!” dedim, “Edemeyiz” dediler. Gücendim, dedim ki: “Bizim gibi fakirlerin arkadaşlığından yüz çevirmek, onları istifadeden mahrum etmek, büyüklerin temiz ahlâkına yakışmaz. 
Özellikle ben, kendimde arkadaşlarıma hizmet edecek kadar kuvvet ve kudret bulunduğuna inanıyorum. Onlara çevik bir yoldaş olamasam bile gönül üzüntüsü de olmam.” 
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Size sohbet arkadaşı olamasam da hizmetinizde sadık bir dost olurum. 


İçlerinden biri, “Seni arkadaşlığa kabul etmediğimize canın sıkılmasın, bunun sebebi vardır: Bu yakın zamanlarda derviş kıyafetinde bir adam, her nasılsa, içimize karışti” dedi. 


Kişinin görünüşünden huyu bilinemez. Mektubun içindekini dışından okuma imkânı yoktur. 


Sonra sözüne şöyle devam etti: “Dervişliğe mahsus olan temiz kalplilikle hakkında kötü düşünmeyerek, onu arkadaşlığa kabul ettik.” 


Âriflerin hali görünüşlerinden, bir hırkadan anlaşılır. 
Ama ihlâslı ama riya sahibidir, bu bilinmez. 
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Hangi kıyafeti giyersen giy, yeter ki ihlâslı bir kul ol. 
Başına tac giy ya da omuzuna bayrak al,3! görünüşe o kadar değer verilmez. 
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Âriflik için şekli değiştirmede yarar yoktur. Önemli olan dünya isteklerinden geçmektir. Zırhı giyen kişi cesur olmalıdır, korkağa silâh kuşanma yarar sağlamaz. 


Uzatmayalım, bir gün akşama kadar yol yürümüş, akşam olunca bir kale duvarı dibine konmuştuk. Uğursuz arkadaşımız, arkadaşlardan birinin ibriğini aldı, abdeste diyerek gitti. Meğer hırsızlığa gidiyormuş. 


yi Omuza bayrak almak: Dilencilik etmek. Eskiden Arabistan ve İran'da dilencilerin bayrakla dolaştığı bilinmektedir. 
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Zâhidler hırka giyerek riyakârlık yaparsa Kâbe'nin örtüsünü merkebe çul yapmış gibi olur. 


Uzaklaştı, uzaklaştı, nihayet gözlerden kayboldu. 
Sonra anladık ki kale bedenlerinden birine tırmanarak çıkmış, bir eve girerek kıymetli bir mücevherat kutusu çalmış, sabah oluncaya kadar bir hayli yol almıştı. Hiçbir şeyden haberi olmayan biz suçsuz arkadaşlar uyumuş kalmıştık. 
Ancak sabahleyin, hepimizi götürüp hapse attıkları zaman işi anladık. İşte o günden itibaren tanımadığımız kimselerle yoldaşlık etmemeye karar vermiş bulunuyoruz (Selâmet yalnızlıktadır). 


Bir kavmin içinden biri suç işlese, o kötülük bütün fertlere yayılır. Köyden bir öküz gitse de bir otlağa girse bütün öküzler töhmet altında olur. 


Dedim ki: Cenâb-ı Hakk'a şükürler olsun, dervişlerin yoldaşlığından geri kaldımsa da sohbetlerinden yararlandım. Aldığım bu öğüt, benim gibilerin bütün ömründe işine yarar. 


Bir terbiyesiz, edepsizce hareket etse o meclistekilerin tümünün gönlünü incitir. Gül suyu ile dolu olan büyük bir havuzun içine yanlışlıkla bir köpek düşse onu pis, murdar eyler. 


47. HİKÂYE: İKİ YÜZLÜ SOFU 


Riyakâr bir derviş bir gün padişahın ziyafetinde bulundu. Hakkındaki iyi düşünceleri artsın, diye alışkanlığından çok az yemek yedi, namaza kalkınca da her zaman kıldığından fazla namaz kıldı. Orada bulunanlar hakkında güzel düşünsünler istiyordu. 
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Korkarım sen Kâbe'ye ulaşamazsın, çünkü bu tuttuğun yol doğruca Türkistan'a gidiyor. 


Eve gelir gelmez yemek istedi, kurnaz bir oğlu vardı: “Babacığım, sultanın ziyafetinde bir şey yemedin mi?” diye sordu. Derviş, “Yedim, fakat az yedim ki işe yarasın” dedi. Oğlu da, “Öyleyse namazını da kazâ et de işe yarasın” dedi. 


Ey hünerlerini herkese gösterip ayıplarını gizleyen riyakâr! Görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tan bu geçmez akçe ile ne alabilirsin? 


48. HİKÂYE: UYUYANLAR 


Daha çocukken ibadeti sever, gece kalkar namaz kılardım, aynı derecede günahtan sakınırdım. Bir gece babamın hizmetinde bulunuyordum. Bütün gece uyumadım ve Kur'ân-ı Kerim'i elimden bırakmadım. Yanımızdaki insanlar horul horul uyuyordu. Babama, “Ne olur, şunlardan bir tanesi olsun başını kaldırıp da iki rek'at namaz kılsa... 
sanki ölüler gibi yatıyorlar” dedim. Babam dedi ki: “Evlâdım, keşke sen de uyusaydın da onların gıybetinde bulunmasaydın!” 


Gururlu kimse kendinden başkasını görmez, onun gözünün önünde ayırıcı perde vardır. Mevlâ'yı gören bir göze sahip olsaydı, kendisinden âciz kimseyi görmezdi. 


49. HİKÂYE: İÇİMİ BİLEMEZSİN 


Büyüklerden birini bir mecliste övüyorlar, güzel huyları hakkında abartılı sözler söylüyorlardı. Kendisi de orada hazır bulunuyordu. Başını kaldırıp dedi ki: “Beni, benden iyi bilemezsiniz.” 
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İyiliklerimi sayarak beni üzme, senin gördüğün benim dış görünüşümdü!r, içimi bilemezsin. 
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Ey dış görünüşümün süsüne aldanan, içimdeki kötülüklerden haberin yoktur. Tavus kuşu şöyle süslü püslü olduğundan herkes beğenir, ancak o da ayağından memnun değildir. 


50. HİKÂYE: LÜBNAN VELİLERİNDEN BİRİ 


Cebel-i Lübnan velilerinden biri, -onun yüksek derecesi oralarca biliniyor, kerametleri dillerde dolaşıyordu-Şam'daki Emeviyye Camii'ne geldi. Kellâse adıyla anılan havuz kenarında abdest alırken ayağı kaydı, havuza düştü ve güç belâ havuzdan çıkabildi. Namazdan sonra müridlerinden biri, “Hatırlıyorum, siz Mağrip deryası üzerinde yürürdünüz de ayağınız bile ıslanmazdı. Bugün şu bir adam boyu su içinde az kalsın boğulacaktınız. Bundaki hikmet nedir?” dedi. Şeyh, bir süre düşündükten sonra, “Fahr-i Âlem Efendimiz'in ne buyurduklarını işitmedin mi: “Benim, Allah ile öyle zamanım olur ki o sırada bana ne mukarreb melek, ne de mürsel nebiler engel olabilir, yani bunlardan biriyle meşgul ve bağımlı olmam.”3? Dikkat ediyor musunuz? Zaman zaman buyuruyor, sürekli demiyor. İşte Resül-i Ekrem, böyle tecelli zamanlarında Cebrâil ve Mikâil'in sohbetlerine katılmazdı, başka vakitlerde ise hanımlarından birinin dostluğuyla yetinirdi. Velilerin müşahedeleri tecelli ile gizlenme arasındadır, yani sürekli değildir: Birden görünür, birden kaybolur.” 


32 İsmailb. Muhammed el-Aclüni, Keşfü'(-Hafâ, Haleb, ts., 2/244 (nr. 2159). 
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Bazan görünüp bazan gizlenmekle, hem kendi güzelliğini kıymetlendirir hem bizim aşkımızı artırırsın. 


kkk 


Bazan sevgilimi hiç vasıtasız seyrederim, bazan da yolumu kaybederim. Bir görünüp bir de gözden kaçmak, işte âşığın gönlünü yaralayan budur. 


(MANZUM) HİKÂYE 


Hz. Yakub'a sordular: “Ey akıllı ihtiyar! Bize lütfen bu işteki sırrı anlatınız: Mısır'daki gömlek koku alma duyunuzu okşadı. Ya niçin Yusuf'u Ken'ân'da “ iken görmediniz?” Hz. Yakub, “Halimiz şimşeğe benzer. Bir bakarsın görünür, bir de bakarsın söner. Bize bir hal * gelir, felekleri seyrederiz, bazan da görmez oluruz bastığımız yeri” dedi. Dervişler hep ilk halde kalmış olsalardı her iki âlemden de elini çekerlerdi. 


51. HİKÂYE: BA'LEBEK CAMİİ 


Ba'lebek$ Camii'nde vaaz ediyordum. Öyle bir cemaat vardı ki kendileri donmuş, yürekleri ölmüş, süret âleminde mıhlanıp kalmışlar, mâna âleminde yol bulamamışlardı. 
Görüyorum ki vaazımın etkisi olmuyor, benim ateşli sözlerim onların yaş odunlarını tutuşturamıyordu. Çok üzüldüm. 
Çünkü bu iş, hayvanları terbiyeye özenmek veya körlere karşı ayna tutmak gibi bir şey oluyordu. Fakat mâna kapısı bir defa açılmış, söz silsilesi uzamaya uygun bir zemin 


3 Ken'ân: Filistin'in eski adı. 
3% Hal: Bir anda gidip gelen süfiyane zevk. 
 Ba'lebek: Suriye'de harabeleriyle ünlü bir şehir. 
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bulmuştu. Bundan dolayı bırakamıyordum. Konumuz şu anlamda bir âyet-i kerime idi: “Biz insana boynundaki şah damarından daha yakınız.”36 Sözü öyle bir noktaya getirmiştim ki şöyle diyordum: 


Dostum bana benden yakınken ne gariptir ki ben ona uzağım. Uzağım ben dedim ya, o benim kucağımda iken buna kim inanır? 


Ben bu sözün şarabıyla kendimden geçmişken ve kadehin artığı elimde iken meclisin yanından bir yolcu geçiyordu. Durdu, şöyle biraz dinledi. Vaazın sonları onu etkilemişti. “Allah!” diyerek öyle bir haykırdı ki bütün cemaat ona uymak durumunda kaldı. Meclisin hamları aşka geldiler. Dedim ki: “Ne garip hal!.. Uyanık uzaklar yakında, basiretsiz yakınlar uzaktadır.” 


Cemaat dinlemek için istekli görünmüyorsa, söz söyleyenin ruhu mutlaka daralır. Konuşmacıyı şevke getiren halkın istekliliğidir. O konuşma gücünü dinleyicilerden alır. 


52. HİKÂYE: MEKKE ÇÖLLERİNDE 


Bir gece Mekke çöllerinde yolculuk ediyorduk. Uykusuzluktan adım atacak gücüm kalmamıştı. Hemen yattım, deveciye dedim ki: “Bana dokunma.” 


Develer bile yorulup kalırsa, zavallı yaya hiç yorulmaz olur mu? Şişman kişi zayıflayıncaya dek zayıf kimse çoktan ölmüş olmaz mı? 


Deveci dedi ki: “Arkadaş, Harem-i Şerif önde, harâmiler arkadadır. Gidersen kurtulur, yatarsan ölürsün.” 


38 Kaf 50/16. 
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Göç gecesi çöllerde bir çalı altındaki uyku pek hoştur ama, candan vazgeçmen gerekir. 


53. HİKÂYE: YARALI DERVİŞ 


Deniz kenarında, kaplan yarası taşıyan bir derviş gördüm. Yarası çok ağırdı, hiçbir ilâç tesir etmiyordu. Uzun zamandan beri bu yaranın acısını çekiyor ve sabrediyordu. 
Durmadan Cenâb-ı Hakk'a şükreder, derdi ki: “Çok şükür ki bir belâya uğradım, bir günaha değil.” 


Can dostum bana gücenip ölümüme ferman verse, sakın beni o anda can kaygısı üzer sanmayın. “Ne yaptım da yari huzursuz ettim acaba?” diye endişelenirim. 


54. HİKÂYE: KİLİM ÇALAN DERVİŞ 


Bir derviş, büyük bir ihtiyaç karşısında kalarak bir dostunun evinden bir kilim aşırdı. Hâkim, elinin kesilmesi- ne karar verdi. Kilim sahibi, ben o hakkımdan vazgeçtim, diyerek şefaatte bulunmak istediyse de hâkim, “Ben senin hatırın için dinin hükmünü ihmal edemem” diyerek isteğini reddetti. İddia sahibi bu defa da başka yoldan yürüdü ve şöyle söyledi: “Biz dervişler dünyada hiçbir şeye sahip değiliz. Neyimiz varsa hepsini Allah yoluna vakfetmişiz. Vakıf maldan bir şey çalan kimsenin eli kesilmez.” Bunun üzerine hâkim, hükmü uygulamaktan vazgeçti. Sonra kilim hırsızına dönerek, “Koca dünyada çalacak bir şey bulamadın mı ki böyle kıymetli bir dostun kilimini çaldın?” dedi. Derviş cevaben şöyle dedi: “Bilgelerin şu sözünden haberiniz yok mu? Onlar şöyle demişlerdir: Dostların evini sil süpür, fakat düşman kapısını çalma!” 


Yoksul düştüm diye apışıp kalma, dostların kürkünü soy, düşmanın postunu yüz. 
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55. HİKÂYE: BİZİ HİÇ HATIRLADINIZ MI? 


Padişahlardan biri ibadetlerine düşkün birine, “Beni hiç hatırladığınız oldu mu?” diye sordu. O şöyle cevap verdi: “Hudâ'yı unuttuğum zamanlarda!” 


Allah'ın kapısından kovulan zavallı her kapıya koşar durur. Sen Hakk'ın, sevdiği bir kulu muhtaç edeceğini sanma. 


56. HİKÂYE: CENNETTEKİ HÜKÜMDAR 


Sâlihlerdens? biri, rüyasında bir padişahı cennette ve ibadetlerine düşkün birini cehennemde gördü. Âriflerden birine sordu ki: “Onun cennetlik, bunun cehennemlik olu- şu nedendir? Halbuki biz, bunun tam tersinin gerçekleşeceğini sanıyorduk.” 


Ârif şöyle cevap verdi: “O, dervişlere olan muhabbeti yüzünden cennetlik, bu ise padişaha hoş görünmek istediği için cehennemlik oldu.” 


Tac, tesbih, asâ yararsız şeylerdir. Günahlardan kaçınıp namuslu, doğru kimse olmaya bak. Tarikat ehlinin (yol erinin) giysisi bir merasim işidir. Derviş ol da istiyorsan kalpak giy. 


57. HİKÂYE: HACCA YAYA GİDEN BİR ZAT 


Yalın ayak, başı açık bir yaya, Küfe“ şehrinden hareket eden hacılar kafilesiyle geldi, bize yoldaş oldu. Neşe dolu olan bu adam, salına salına yürür, dans ederek koşar, hoş bir âhenkle şu şiiri mırıldanırdı: 


37 Sâlih: İyi, doğru işler yapan, günahlardan kaçınan. 
38 Küfe: Güney Irak'ta bir şehir. 
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Ne binek isterim, ne yük taşırım 
Ne kulum var, ne kimseye köleyim 
Ne fakirim, ne zenginim, ancak 
İsterim ki, bu hal ile öleyim 


Binekli yolculardan biri, “Zavallı derviş, geri dön, yoksa yol zahmetine katlanamaz, ölürsün” dedi. Derviş hiç istifini bozmadı, şiirini okuya okuya yoluna devam etti. Nahle-i Mahmüd'a* vardığımız zaman, dervişe öğüt veren binekli hacının eceli yetişti, öldü. Derviş, cenazenin yanına gelerek dedi ki: “Nasıl oldu bu iş? Ben bu kadar sıkıntıdayken ölmedim, sen deve üzerinde öldün!” 


Hasta başında bir adam sabaha kadar ağladı. Gündüz hasta dirildi, diri adam öldü. 


k*k 


Hızlı yürüyen atlar yolda kaldı, topal merkep dayandı, menzil aldı. Nice sağlam vücutlar kabre girdi, diğer taraftan ümitsiz ağır yaralılar iyileşti. 


58. HİKÂYE: ZEHİRLİ İLÂÇ 

Padişahlardan biri ibadetlerine düşkün birini davet etti. O şöyle bir şey düşündü: “Biraz ilâç alayım da benzim sararsın, bu suretle hakkımdaki olumlu düşünceleri artsın.” 

Düşündüğü gibi yaptı. Meğer içtiği ilâç zehirmiş. İçer içmez öldü. 

Fıstık gibi tamamen iç sandıklarım, meğer soğan gibi 


kabuk üstüne kabukmuş. Yüzü insanlara dönük olan sofular, meğer kıbleye arka dönerek namaz kılıyormuş. 


3 Nahle-i Mahmüd: Küfe ile Hicaz arasında bir konaklama yeri. 
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İbadetlerini Yaratıcı'sına özgü kılan kimse, başkasına yönelemez. 


59. HİKÂYE: SOYULAN KERVAN 


Hırsızlar Yunan toprağında bir kervan soydular. Hadsiz hesapsız mal aldılar. Zavallı tüccarlar ağlaşıp sızlaştılar, Allah ve peygamber hakkı için yalvarıp yakardılar, fayda vermedi. 


Kervandakilerin yalvarıp yakarmasına taş yürekli hırsız kulak vermez. 


Soyulanlar arasında Lokman Hekim* de bulunuyordu. Tüccarlardan biri ona, “Şunlara biraz hikmet ve öğüt söyleseniz, belki etkisi olur da mallarımızdan bir kısmını olsun bırakırlar. Yazık! Bu kadar servet elden gidiyor” dedi. 


Lokman dedi ki: “Bunlara israf edilecek hikmetlere yazik olmaz mı?” 


Uzun süre pas içinde çürüyen paslı demir cilâ ile parlamaz, boşuna uğraşmamak gerekir. Çiviyi sert taşa çakmak nasıl imkânsızsa, kalbi kararmışlara vaazın etkisi olmaz. 


Eğer belâ gününde emin olmak istersen, rahat zamanda yoksulların kalbini şenlendir. Bir fakir yalvararak bir şey isterse ver, yoksa zalimler onu senden zorla alır. 


© Lokman Hekim: Bilgisi ve hikmetiyle bilinen, Kur'ân-ı Kerim'de de anılan salih zât. 
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60. HİKÂYE: ÇİRKİN SESLİ ÇALGICI 


Şeyhim Ebü'l-Ferec İbnü’l-Cevzî -Allah rahmet eylesin-, beni çalgı meclislerine gitmekten o kadar meneder, uzlet ve halvet tavsiye ederdi de gençlik belâsıyla kulak vermez, beni eğiten bu insanın görüşünün aksine hareket ederdim. Böyle meclislerden çok hoşlandığım için şeyhimin öğütleri hatırıma geldikçe şöyle derdim: 


Kadı bizim meclisimize gelse neşeyle coşar, zabıta şarap içerse sarhoşları mazur görür. 


Nihayet bir gece bir mecliste bulunduk. Oraya çirkin sesli bir çalgıcı getirmişlerdi: | 


Kötü saz çalışı sanki insanın can damarını kesiyor gibiydi. Sesi ise ölüye ağlayanın sesinden daha kötüydü. 


Dostlardan kiminin parmağı (0 çirkin sesi duymamak için) kulağında, kimininki de “aman sus” diye işaret etmek için dudaklarındaydı. 


Güzel sesliye herkes meyleder, sen ancak susunca sevilebilirsin. 


Akk 


Ey muirip! Meclisten gitmek üzere faslın sonunda sustuğun zaman bu sohbet meclisinin en hoş zamanır. 


kkk 


O çalgıcı sazını eline aldığı anda, ev sahibine, “Allah aşkına ya kulağıma civa dök şunu duyamayayım ya da kapıyı aç da çıkıp gideyim” dedim. 


Sözü uzatmaya gerek yok. Dostların hatırı için katlanmaya mecbur oldum ve geceyi büyük bir azap içinde geçirdim. 
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Bir müezzin sesi duydum, sabah oldu sandım. Meğer daha çok erkenmiş, âh ne kadar yanılmışım! 


Gecenin süresinin ne kadar uzun olduğunu bir an bile uyku girmeyen gözlerimden sorun. 


Sabahleyin başımdan sarığı, kemerimdeki altınları çıkararak minnet ve şükranla çalgıcıya verdim. Dostlar, benim bu, âdetimin aksine hareketimi görünce aklımı kaçırdığımı zannederek şaşırdılar ve gizli gizli gülüşmeye başladılar. Hatta içlerinden biri beni açıktan açığa azarlayıp kınamaya başladı. “Bu yaptığın delilik nedir? Şeyh hırkasını öyle aşağılık bir adama giydirdin, sahip olduğun şeyleri, ömründe eline bir akçe düşmemiş olan bir çalgıcıya verdin.” 


Kimsenin bir yerde iki kez görmediği, her yerde yüz çevrilen böyle bir çalgıcı bu konaktan uzak olsun. Boğazından sesi kurtularak fırlayınca insanların tüyleri diken diken oluyor. O korkunç ses heykel kuşları bile ürküttü. Bizim beynimiz patladı, onun boğazı yırtıldı. 


Arkadaşıma durup şöyle dedim: “Artık dilinizi çekin, ben bu adamın apaçık kerametini gördüm.” Şöyle cevap verdi: “O halde bize de anlat da, biz de birer vesile ile ona yaklaşalım ve söylediğimiz latife yollu sözlerden dolayı bağışlanmamızı dileyelim.” Ben de, “Bana şeyhim birçok defa eğlence meclislerine gitmemeyi tavsiye ettiği halde kulağıma girmemişti. Kutlu talihim bugün burada bana yar oldu da bu adamın yüzünden bir daha böyle meclislerde bulunmamak üzere tövbe ettim” dedim. 


Güzel bir ağız ve dudaktan çıkan bir nağmeyi dinleyenler neşeyle kendilerinden geçer. Fakat ister uşşak, ister hicaz isterse isfahan olsun, iğrenç bir şarkıcının ağzından çıkarsa o kulağa hiç hoş gelmez. 
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61. HİKÂYE: EDEBİ KİMDEN ÖĞRENDİN? 


Bir gün Hz. Lokman'a, “Edebi kimden öğrendin?” diye sormuşlar. “Edepsizlerden” demiş ve şöyle izah etmiştir: “Onlarda görüp de beğenmediğim hareketlerden çekindim.” 


Şaka yollu söylenen sözlerden bile akıllı insan ibret alır. Cahile yüz türlü hikmetten söz etsen de kaval dinler gibi dinler. 


62. HİKÂYE: OBUR SOFU 


İbadetlerine düşkün olan biri için şunu anlatırlar: Yalnız akşam yemeği olarak 10 batman*! yemek yerdi ve gece namazında da Kur'ân-ı Kerim'i hatmederdi. Âriflerden biri onun bu halini öğrenince, “Yarım ekmek yiyerek yatıp uyusaydı daha iyi olurdu” dedi. 


İçini temizle ki mârifet nuru girsin. Çok yemek içmek feyze engel olur. Burnuna kadar tıka basa miden dolu olursa hikmete yer kalmamıştır. 


63. HİKÂYE: HALKIN DEDİKODUSU 


Günahlar içinde yolunu kaybetmiş olan bir kimseye Allah'ın yardımı yetişti, tövbe nasip oldu. O da dervişlere karıştı. O sohbetin etkisiyle ne kadar kötülükleri varsa iyiliğe döndü, nefsinin bütün arzularından vazgeçti. Fakat halkın dilinden bir türlü kurtulamadı. Onun doğru yola girip nefsini ıslah ettiğine bir türlü inanmıyorlar, hâlâ günahlar içinde bulunduğuna ve şimdiki iyi halinin bir gösterişten ibaret olduğuna inanıyorlardı. 


4 Batman: Daha çok Türkler ve Türkler'le ilgisi bulunan kavimler tarafından 
kullanılan ve ağırlığı bölgelere göre farklılık gösteren bir ağırlık ölçüsü. 
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Tövbeyle Allah'ın kahrından kurtulursun, fakat halkın dilinden asla kurtulmaya çare yoktur. 


Halkın böyle dil uzatmasına tahammül edemedi ve durumu şeyhine söyledi. Şeyhi ağlayarak dedi ki: “Halkın senin hakkındaki düşüncelerinden daha iyi bir halde olduğun için ne kadar şükretsen azdır.” 


Seni öldürmeye kalksalar ya da kötülüğünü dileseler de kötülük düşünenler beni kötülüyor, diye asla şikâyet etmeyesin. İyi olup fena sayılmak kötü olup da iyi görünmekten iyidir. 


Ama, gel, bir de beni gör. Herkesin, hakkımdaki düşüncesi son derece iyi olduğu halde ben o güzel düşüncelere lâyık bir halde değilim. 

Dediklerimi kendim yapmış olsaydım şimdi iyi halli bir zâhid olurdum. 


kkk 


Gizli ve açık hallerimi Allah biliyorken dostlarımı ve komşularımı aldatmaya çalıştım. 


Komşular kusurlarımı bilmesin diyerek kendimi az çok 


sakladımsa da bu hareketin gizli ve açık her şeyi bilen Allah'a karşı faydası yoktur. 


64. HİKÂYE: SEN İYİ AHLÂK SAHİBİ OL 


Şeyhlerden birinin huzurunda şikâyette bulundum: “Falan adam benim hakkımda fesat ehlidir diye tanıklık etmiş.” Şeyh, “Onu iyi yaşantınla utandırmaya çalış” dedi. 


86 e GÜLİSTAN 


Sen iyi ahlâk sahibi ol, kötü fikirlilere fırsat verme. Sazın ahengi düzgün olursa onun kulağını çalgıcı büker mi? 


65. HİKÂYE: SÜFİLERİN HAKİKATİ 


Şam'daki tasavvuf büyüklerinden birine, “Gerçek tasavvuf nedir?” diye sordular, o da şöyle cevap verdi: “Bizden önceki dervişlerin hali olup o da şöyleydi: Görünüşte perişan ve dağınık, mânen toplu ve müttefik idiler. Zamanımızın süfileri ise görünüşte toplu, hakikatte ise dağınıktırlar.” 


Eğer ikide bir gönlün başka yerlere gidiyorsa, yalnızlıkta bile huzur bulamazsın. Allah'ın dışındaki şeyleri gönlünden çıkardınsa, dünya işleriyle uğraşırken bile O'nunla baş başa sayılırsın. 


66. HİKÂYE: KENDİNDEN GEÇEN ADAM 


Hiç unutmam, bir gece bir kafile ile sabaha kadar yolculuk etmiş, seher vakti bir orman kenarına konmuştuk. 
Yolcular arasında meczup bir derviş vardı. Birdenbire “Allah!” diyerek haykırdı ve kendini çöllere attı. Sabaha kadar bir an durmadan inleyip feryat etti. Sabahleyin, “Geceki o haliniz neydi?” diye sordum. 


O şöyle dedi: “Bülbüller ağaçların dallarından, keklikler dağlardan, kurbağalar sudan ve başka hayvanlar ormandan aşk ve şevke gelmişler, yüce Allah'ı zikir ve tesbih ile meşgul bulunuyor. Hayvanlar bu haldeyken benim gafletle yatıp uyumam yakışır mıydı?” 


Dün gece sabaha kadar bir kuş feryat etti. Aklımı başımdan aldı, sabır bırakmadı. Ben kendimden geçtim ve 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coşkunlukla nâralar attım. İhlâslı ve samimi dostlarımdan biri, benim o sıradaki feryadımı duymuş, şöyle söyledi: “Ey divane Sa'di! Bir kuş sesinin seni bu derece kendinden geçireceğine inanmazdım.” Bu sözüne hayret ettim: “Bir kuş Allah'ı tesbih etsin de ben susayım, bu insanlığa yakışır mı?” diye cevap verdim. 


67. HİKÂYE: GÖNÜL ERİ GENÇLER 


Vaktiyle olgun gençlerden bir zümre ile Hicaz'a gidiyorduk. Bunlar yolda güzel müsiki mırıldanır, âşıkane şiirler okurlardı. İçimizde bir de dervişlerin gönül dertlerinden habersiz, onların hareketlerini eleştiren ham sofu bulunuyordu. Nahil-i Beni Hilâl'e*2 vardığımız zaman, Arap kabilesinden siyah bir çocuk çıktı. Öyle güzel ve ahenkli bir makam ile söylemeye başladı ki uçan kuşlarla akan suları durdururdu. Bir de baktım, bizim sofunun devesi hoplamaya başladı, sırtındaki âbidi yere atarak çölün yolunu tuttu. Dedim ki: “Yâ şeyh! Hayvanı raksettiren şu güzel ses, sizin ruhunuz üzerinde hiçbir etki yapmıyor mu?” 


Bugün seherde bülbülden şu sözleri duydum: Aşktan haberin yok, nasıl insansın sen? Bir Arap'ın şiiri develeri raksettirirken sende hiçbir şey uyandırmıyor, hiç zevk almıyorsun, yoksa duygusuz musun sen? 


kkk 


Develerde bile aşk eseri varken sevdadan mahrum olanlar eşektir. 


42 Nahil-i Beni Hilâl: Beni Hilâl hurmalığı. Küfe ile Medine arasında bir konaklama yeri. 
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Korulukta rüzgâr esmeye başladığında taş değil, taze fidanlar salınır. 


kkk 


Gördüğün her şey Yaratıcı'sını anmaktadır. Lâkin sen bunu cahillere anlatamazsın. Gül üzerinde Allah'ı zikreden yalnızca bübül değildir, onun her dikeni Allah'ı zikreden birer dildir. 


68. HİKÂYE: PADİŞAH OLAN DİLENCİ 


Padişahlardan birinin ömrü tamam oldu. Yerine geçecek evlâdı yoktu. Şöyle vasiyet etti: “Sabahleyin şehrin kapısından ilk önce kim girerse veliahdım odur. Padişahlık tacını onun başına koyun, memleketi ona teslim edin!” 


Olacak ya, sabahleyin şehrin kapısından içeri ilk giren adam, bütün hayatını dilenerek kazanan ve yamayı yama üstüne dikip giyen bir dilenciydi. Memleketin ileri gelen devlet büyükleri, padişahlarının vasiyetini yerine getirmek üzere ülkeyi hazineleriyle beraber ona teslim ettiler. 


Fakir, bir müddet saltanat sürdü, fakat çok geçmeden yönetimdeki adamların arasında hoşnutsuzluk başgöster- di. Bazıları padişaha isyan etti. Bu hali gören komşu devletler “sıra bu sıra” diyerek savaşmaya kalktılar. Memleket dahilinde de yer yer ayaklanmalar çıktı. Sonunda ülke topraklarının bir kısmı elinden gitti. 


Onun bu hadiselerden üzüntülü ve kederli olduğu sıralarda, eski dilenci arkadaşlarından biri seferden dönmüştü. Arkadaşının böyle bir saltanata konmuş olduğunu görünce memnun oldu ve tebrik ederek şöyle söyledi: “Hak Teâlâ'ya hamd ve senâlar olsun ki talihin uyandı da 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gülün dikenlerden kurtuldu, dikenler ayağından çıktı, bu yüksek devlete kavuştun!” 


Çiçekler bazan taze bazan solgun, ağaçlar bazan giyimli bazan çıplak. 


Zavallı padişah şöyle karşılık verdi: “Birader, beni teselli et, tebrik edilecek yerde değilim. Beraber yaşadığımız o dilencilik hayatında bütün endişem bir ekmek elde etmekten ibaretti. Fakat bugün, bütün bir cihanın yükü altında eziliyorum.” 


Gerçi dünya nimetlerinin yokluğu felâkettir, fakat çokluğu da insana ayak bağı olur, bu da az musibet sayılmaz. 
Dünya yurdunda dünyanın kendisi gibi âfet mi var ki! Onun varlığı da yokluğu da kişinin rahatını kaçırır. 


kk4* 


Eğer zenginlik istersen başka bir şey isteme, yalnız kanaat iste, bu büyük bir saadettir. Söz gelişi zenginler etek etek altın saçacak olsa bakıp imrenme, fakirlik de büyük bir nimettir. Zenginlerin cömertliğinden fakirlerin sabrı iyidir, çünkü bunun karşılığı sorgusuz sualsiz cennettir. 


kkk 


Behrâm * bir yabani eşeği bağışlasa da bir karıncanın getireceği çekirge ayağından daha değerli sayılmaz. 


69. HİKÂYE: DİVANDAKİ DOST 


Birinin divan hizmetiyle meşgul bir dostu vardı. Bir süredir onunla görüşmüyordu. Biri ona, “Dostunuz falan kim- 


43 Behrâm: Sâsâni hükümdarlarındandır. Maceraları, aşkları ve yaban eşeği 
avlarıyla ünlüdür. 
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seyi ziyaret etmez oldunuz, niçin?” diye sordu. O şöyle cevap verdi: “Ziyaret etmeyi istemiyorum da...” O zatın adamlarından biri tesadüfen orada bulunuyor, bu konuşmayı dinliyordu. “Ne kusurunu gördünüz ki ondan böyle el etek çektiniz?” dedi. Adam şöyle cevap verdi: “Hiçbir kusurunu bilmiyorum. Fakat düşünün ki saray hizmetiyle meşgul olanlarla sık sık görüşmek mümkün müdür? Onlarla sık görüşmek istemek, vazifelerinden ayrılmalarını istemek demektir. Ben, kendi arzusunu dostlarının felâketinde arayan saygısızlardan değilim.” 


Dostun ikbal zamanı seni hatırlamaz bile. Karşılaşacak olsa başka bir tarafa dönmek için yol arar. Azledilip acze düştüğü zaman dertlerini dökmek için dosta koşar. 


70. HİKÂYE: EBÜ HÜREYRE (r.a) 


Hz. Ebü Hüreyre (r.a) her gün Resül-i Ekrem'in ziyaretine gelir, hizmetinde bulunurlardı. Bir gün Hz. Peygamber şöyle buyurdular: “Ey Ebü Hüreyre, beni gün aşırı ziyaret et ki hakkındaki sevgim artsın.” 


[LATİFE] 


Bir ârife sordular: “Güneşte bu kadar güzellik olduğu halde ona bir kimsenin âşık olduğunu ne gördük ne de işittik. Bu nedendir?” Ârif şöyle cevap verdi: “Onu her gün görmek imkânı var da ondan... Baksanıza, kışın bulutlar arasında saklı bulunduğu zaman, ne kadar çok sevilir.” 


Eşi dostu ziyaret etmek ayıp değilse de, usandırıp, “Yetişir!” dedirtmemek gerekir. Başkalarının kınamasını is- 


4 Ebü Hüreyre: Hadis âlimi, ünlü bir sahâbi. 
45 Müttaki el-Hindi, Kenzü'-Ummâl, Beyrut 1405/1985, 9/30 (nr. 24778). 
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temeyenler, gittiği yerde çok eğleşip de ziyaret ettiği kimseye, “Vakit nerelerde?” dedirtmemeli. 


71. HİKÂYE: UYGUNSUZ ARKADAŞ 


Bir mecliste büyüklerden birinin karnında biriken gaz dolanmaya başladı, kendini tutamayarak salıverdi. Yanında bulunanlara dedi ki: “Arkadaşlar, şu hata benden zorunlu olarak ortaya çıkmıştır ve bundan dolayı bana bir günah yazılmamıştır. Bununla beraber, bir rahata da kavuşmuş bulunuyorum. Siz de lütfen mazur görün!” 


Kişinin karnı yelin hapishanesidir, onu tutmak akıllı kişinin işi değildir. 

Hapsedip de ne yapacaksın, salıver gitsin, bilmiyor musun, onun gönüle yük olduğunu? 


kkk 


Suratsız ekşi yüzlü biri gitmek isterse engel olma, bırak gitsin. 


72. HİKÂYE: TUTSAK ADAM 


Şamlı dostlarımın sohbetinden bana bir nevi usanç gelmişti. Şam'ı terkedip Kudüs çöllerine doğru yola çıktım. 
Orada Frenkler'in (ehi-i salibin) eline esir düşünceye kadar hayvanlarla yaşamaya başladım. Haçlı seferleri sırasında Frenkler'e tutsak düştüğüm güne kadar böyle devam etti. 
Frenkler bana Trablusşam“* Kalesi'nin hendeğinde yahudilerle beraber çamur ırgatlığı yaptırıyorlardı. Bir gün Halep ileri gelenlerinden biri oradan geçerken beni gördü ve 


<0 Trablusşam: Halen, Lübnan sınırları içinde yer alan bir şehir. 
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tanıdı. Şöyle dedi: “Sa'di! Bu ne hal böyle? Nasıl oldu da buralara düştünüz?” Ben de şöyle dedim: 


Her an işim gücüm Cenâb-ı Hak'la olsun, başkasıyla meşgul olmayayım, diye dağlara ovalara kaçıyordum. Fakat şu halime bak ki dün insanlardan kaçarken bugün eşeklerle vakit geçiriyorum. 


Akk 


Yabancılarla bahçede olmaktan dostlarla zindanda bulunmak hoştur. 


Halime acıdı ve beni 10 altın fidye karşılığında esirlikten kurtardı. Birlikte Halep'e“ götürdü. Bir kızı varmış, onu 
100 altın mihirle bana nikâhladı. Bir müddet geçindik. Fakat kız huysuz, itaatsiz, hırçın biriydi. Gittikçe dili uzuyor, rahatımı kaçırıyordu. 


İyi bir evde kötü bir hanım varsa o evin cehennemden farkı yoktur. 


Kötü hanımdan çok sakın. Ey Allahım, bizi cehennem ateşinden sakla! 


Bir gün hakarette çok ileri gitti. Bana, “Sen, o değil misin ki babam seni 10 altına Frenkler'den satın aldı?” diye saldırmaya başlamıştı. Dedim ki: “Evet hanım, babanın 
10 altına Frenkler'den kurtarıp da 100 altına sana esir ettiği zavallı benim.” 


Eşraftan biri bir koyunu kurdun elinden kurtardı. Akşam olup da karanlık basınca bıçağını çaldı koyunun boynuna. Koyunun canı inleyerek şöyle dedi: Sanki kurtardın da ne yaptın beni, o kurdun yerine koydun kendini. 


47 Halep: Suriye'nin ikinci en büyük şehri. 
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73. HİKÂYE: PADİŞAH ile ÂBİD 


Padişahlardan biri, çoluk çocuğu çok ama geliri az bir âbide, “Kıymetli vakitlerini nasıl geçiyorsun?” diye sordu. 
O, şu cevabı verdi: “Geceleri ibadetle, seher vakitlerini dua ve münâcâtla, gündüzleri de çoluk çocuğumun nafakasını kazanma yolunda çalışmakla...” Padişah emretti: “Buna ihtiyaç yükünü üzerinden kaldıracak kadar bir maaş bağlansın da bütün zamanlarını ibadete ayırsın.” 


Ey aile sorumlulukları ile bağımlı olan kimse, bir daha serbestliği tam anlamıyla hayal etme. Çoluk çocuk derdi, geçim endişesi senin meleküt âleminde! yaşamana engeldir. Gündüz, akşamleyin Rabbim'e ibadetle meşgul olayım, diye niyet ederim. Ancak akşam namaza başlar başlamaz, “Yarın çocuklar ne yiyecek?” diye düşünmeye başlarım ve gündüzkü hayallerimin hiçbiri kalmaz. 


74. HİKÂYE: HUZUR BULAN ÂBİD 


Şam'da ibadetlerine düşkün biri bir ormanda senelerden beri ibadetle meşgul oluyor, ağaç yapraklarıyla besleniyordu. Bir gün o çevrenin padişahı onu ziyaret etti ve, “Arzu ederseniz, sizin için şehirde uygun bir yer hazırlasınlar. Orada rahatlık ve gönül hoşluğu ile yapacağınız ibadet daha makbul olur ve bu vesileyle şehir halkını da kutsal nefeslerinizden yararlandırmış olursunuz” dedi. Âbid bu teklifi kabul etmedi. Fakat yanında bulunanlar, “Padişahın iradesini reddetmiş olmamak için bu teklifi geçici olarak da olsa kabul etmelisiniz. Hoşlanırsanız şehirde kalır, aksi takdirde yerinize dönersiniz” dediler ve bu suretle âbidi ik- 


48 Melekût âlemi: Lâhut âleminden sonraki âlem. Maddeden kurtulup hakikate yaklaşma hali. 
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na ettiler. Rivayet ederler ki: Âbid şehre geldiği zaman, ikameti için sarayın hasbahçesi ona ayrılmıştı. Burası sanki cennetten bir örnekti. i 


Gülleri güzellerin yanaklarına, sünbülleri dilberlerin zülüflerine benziyordu. Kocakarı soğuğu geçmiş olduğu halde renk ve kokuları tam istenilen derecede idi. 


kkk 


Yer yer nar çiçeklerinin açıldığı yeşil dallar sanki üzerlerine ateş asılmış ağaçları andırıyordu. 


Padişah, âbide derhal güzel bir câriye gönderdi: 


Zahidin gönlünü çalan bu kız melek yüzlü, tavus gibi süslüdür. Onu görenin gönlünde zühd“ ve takvâ“ dan eser kalmaz. 


İbadetlerine düşkün bu adam, lezzetli ve gıdalı yemekler yemeye, süslü ve kıymetli elbiseler giymeye başladı. Türlü meyvelerle güzel kokulardan ve güzel yüzlü, tatlı dilli câriyelerle görüşüp konuşmaktan zevk duymaya pek çabuk alıştı. Öyle demişler: “Güzellerin zülfü, aklın zinciri ve kurnaz kuşun tuzağıdır.” 


Ey gül yüzlü! Bütün varımı yoğumu senin yolunda harcadım. Aslında uyanık kuş bendim, sen beni tuzağa düşürdün. 


Uzatmayalım, âbidin kır hayatındaki saf ve temiz duyguları son bulmuş, o kalp huzurundan eser kalmamıştı. 
Hikmet sahipleri ne güzel söylemiş: 


Dünyaya kötü diyen ne kadar hoca, şeyh, mürid varsa, bak, o alçak dünya hepsini bala konmuş sineğe dönderdi. 


4 Zühd: Dünya malı ve sevgisinden el etek çekip, Allah'a isyandan sakınıp 
O'na ibadette bulunma. 
5 Takvâ: Allah'tan korkup yasaklarından sakınma, korunma. 
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Günün birinde padişah, âbidi görmek istedi ve ziyaretine gitti. Onu şöyle gördü: Âbidin görünüşü tamamen değişmiş, beyaz ve pembe bir renk almış ve şişmanlamıştı. 
İpekten, yumuşak bir yastığa yaslanmış, peri çehreli' bir gulâm, tavus kanatlarından örülmüş zarif bir yelpazeyi başının üstünde hafif hafif sallayıp duruyordu. 


Padişah, onun bu halinden memnun oldu. Biraz dereden tepeden sohbetten sonra padişah, yanında bulunanlara dedi ki: “Ben dünyada iki zümreyi çok severim: Âlimler ve zâhidler.” Akıllı, bilge bir veziri dedi ki: “Dostluğun şartı dostlar hakkında iyilik yapmaktır.” Padişah, “Bundan daha ziyade iyilik nasıl olur?” diye sorunca, vezir dedi ki: “Bu yaptığınız iyilik değildir. Eğer iyilik yapacaksanız, âlimlere bol para verin ki daha ziyade ilim kazanmaya yol bulabilsinler. Zâhidlere de bir şey vermeyin ki zâhid olarak kalsınlar.” 


Zâhid olan kimseler öyle para, pul istemez, eğer istiyorsa onu geç başka bir zâhid ara bul. 

Zâhide gereken yalnızca kalp temizliğidir; onun yaşadığı yer köşk ya da kulübe olmuş farketmez. Vücut güzelliği olan, süse püse ihtiyaç duymaz; o güzel sevgili ne yüzük ister ne küpe. 

Ahlâkı güzel, kalbi temiz, düşünceleri kutsal bir zâhid 


için bu merasim boş bir zahmettir. Endamı zarif, yüzü güzel bir dilber için de elmas küpe ya da firuze yüzük gerekmez. 


kkk 


Bir şeyim varken bir ikincisini istersem bana zâhid denmez. 
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75. HİKÂYE: ZÂHİDLER 


Aynı konuda bir hikâye daha anlatırlar: Padişahlardan birinin önemli bir işi ortaya çıktı. “Eğer şu iş arzuma göre neticelenirse, zâhidlere şu kadar altın sadaka vereyim” diye bir adakta bulundu. İş, istediği şekilde gerçekleşmiş, sıra adağın yerine getirilmesine gelmişti. Bir keseye belirli miktarda altın koyarak bir kölesine verdi, “Götür, bu altınları dervişlere dağıt!” dedi. Köle, aklı başında kurnaz biriydi. Akşama kadar şurada burada vakit geçirdi. Akşam olunca geldi, keseyi -ağzının bağı bile çözülmemiş olarakpadişaha iade etti, “Derviş bulamadım” dedi. Padişah 
hayretle, “Nasıl olur? Bu şehirde yalnız benim bildiğim 400 
derviş var” deyince, köle, “Efendim, dervişler kabul etmiyorlar, kabul edenler de derviş değildir” dedi. Padişah güldü ve yanındakilere dönerek dedi ki: “Benim bu zümreye ne kadar sevgim varsa, bu yaramazın da o kadar husumeti vardır. Buna rağmen hak onun tarafındadır.” 


Bir zâhid eğer paraya pula gönül vermişse, git ondan daha zâhid birini bul! 


76. HİKÂYE: VAKIF MALI 


Büyük âlimlerden birine, “Vakıf malından yenilen ekmek hakkında ne dersiniz?” diye sordular. Şöyle cevap verdi: “Eğer gönül rahatıyla ibadet etmek niyetiyle alınırsa helâldır, yalnız yemek içmek için alınırsa haramdır.” 


Gerçek zâhid gönül huzuruyla ibadet edebilmek için vakıf ekmeği alır, fakat ibadetini vakıf ekmeği için yapmaz. 
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77. HİKÂYE: GEZGİN DERVİŞ 


Gezgin dervişlerden biri bir konağa misafir oldu. Sahibi, cömert ve geniş gönüllü bir kişiydi. O gün orada ediplerden ve seçkinlerden oluşan bir heyet de davetli bulunuyordu. Meclis çok neşeliydi, herkes birtakım latif fıkralar ve nüktelerle meclisin neşesini artırıyordu. Zavallı derviş ise o gün çok yürümüş, çok yorulmuş ve çok acıkmış olduğundan bir köşeye büzülmüş, sabırsızlıkla yemek zamanını bekliyordu. Davetlilerden biri, “Erenler! Siz hiç konuşmuyorsunuz! Siz de bir iki fıkra ile sohbete katılsanız olmaz mı?” dedi. Derviş, “Ben başkaları gibi üstün yeteneklere ve güzel konuşma kabiliyetine sahip değilim, tahsil görmemiş bir fakirim. Yalnız emrinizin yerde kalmaması için müsaade ederseniz bir beyit de ben okuyayım” dedi. Hep bir ağızdan, “Rica ediyoruz, bekliyoruz” dediler. Derviş, şu anlamdaki beyti okudu: 


Kadınlar hamamının kapısında aç bekleyen bekâr gibi, sofra başında aç bekliyorum, insaf edin! 


Gülüştüler ve çok beğendiler. Hemen dervişe göre küçük bir sofra hazırlandı. Davet sahibi, “Biraz sabretseydiniz, aşçılar köfte kızartıyorlardı” deyince, derviş başını kaldırarak şu beyti okudu: 


Benim soframda köfteye ihtiyaç yoktur, bir yavan ekmek yorgun adamın köftesidir. 


78. HİKÂYE: YALNIZ KALMANIN YOLU 


Bir mürid şeyhine, “Ziyaretçilerden başımı alamıyorum, kıymetli vakitlerim boşa gidiyor, buna bir çare?” diye şikâyette bulundu. Şeyhi, “Yanına gelenlerin fakir olanlarını borçlandır, zenginlerinden de bir şey iste! Bir daha semtine uğramazlar” dedi. 


Faraza dilenci, İslâm askerinin önünde yürüyecek olsa, düşman ordusu bir şeyler ister diye tâ soluğu Çin'de alır. 


79. HİKÂYE: GÜZEL SÖZLER 


İslâm hukukunun üstadı bir zat bir gün babasına şöyle söyledi: “Vaizlerin o güzel sözlerinden hiçbiri bana tesir etmiyor. Çünkü işleri sözlerine uymuyor. Cenâb-ı Hak da bu gibi öğüt vericileri uyarıyor ya: ‘Halka emredersiniz de kendiniz niçin tutmazsınız?” ”51 


Onlar, halka, “Dünyayı terkedenlerden olun!” derler, lâkin kendileri bolca dünyalık edinirler, mal mülk sahibi olurlar. Bir âlimin eğer sözü işine uymazsa, hiç kimse o yaldızlı söze kulak vermez. Âlim kötü yollara sapmayan kimsedir. Halka söyleyip kendisi yapmayan kimseye âlim denmez. 


kkk 


Gönlünce, zevk âleminde ömür süren bir âlim, kendisi yolunu yitirmişken kime kılavuzluk edebilir? 


Babası: “Evlâdım! Bu yanlış fikre dayanarak öğüt verenlerden yüz çevirmek, tembellik yolunu tutmak, âlimleri dalâlete nisbet etmek, kusursuz, günahsız âlim yok, diye ilmin yararlarından yoksun kalmak doğru değildir. Senin bu haline şu fıkra ne güzel bir örnektir: Bir kör, karanlık bir gecede çamura batar. ‘Müslümanlar, Allah aşkına bana bir ışık tutun!” diyerek feryada başlar. Ahlâksız bir kadın bir fe- 


5! el-Bakara 2/44. 
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ner alarak koşar. Bakar ki bir âmâ... Şöyle der: ‘Be adam, ışığı göremeyen sen, ışıkla neyi göreceksin?” 


Evlâdım! Vaaz meclisi tüccar mağazasına benzer. 
Oradan bedelsiz bir şey alınamadığı gibi, vaaz meclisinden de istekli olmadıkça istifade edilemez.” 


Âlimin sözlerini can kulağıyla dinle! İlmiyle amel etmiyorsa o seni ilgilendirmez. Mert olanlar öğüt taşa yazılmış olsa bile onu kulağına küpe yapar. 


MANZUM HİKÂYE 


Bir gün tarikat ehline verdiği sözü tutmayarak, ârifin biri tekkeyi bırakıp medreseye geldi. “Farkı nedir tekke ile medresenin, niçin medreseyi tekkeye tercih ettiniz?” diye sorulunca, ârif şöyle cevap verir: “Âbid ancak gecesini kurtarır, âlim ise suya düşenleri kurtarayım diye uğraşır.” 


80. HİKÂYE: BİR SARHOŞ 


, Kendinden geçmiş bir sarhoş, yol üzerinde uzanmış yatıyordu. Bir âbid, yanından geçerken ona nefret ve hakaretle baktı. Sarhoş, başını kaldırarak şu anlamdaki âyeti okudu: “Rahmân'ın kulları, bir günahkârın yanından geçerken müsamaha ile geçerler.”52 


Günahkâr birini gördüğün zaman, suçunu görmezlikten gel, yumuşak davran. Ey benim günahımı çirkin gören kişi, aldırma da geç git! 


5 el-Furkân 25/72. 
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Ey süfi, günahkârdan niçin yüz çeviriyorsun? Ona güzel yüz göster; ben delikanlı değilim, haydi sen ol da, delikanlı gibi geç! 


81. HİKÂYE: DERVİŞİN HIRKASI 


Bazı kişiler bir dervişin mesleğini aşağılayıp ona hakaret ettiler. Bu durum o dervişin canını sıktı, gitti, şeyhine şikâyet etti. Şeyhi, “Evlâdım, dervişlik hırkasını giyen, her şeye razı olmalıdır. Bu giysiye bürünüp de sıkıntı ve yoksunluklara katlanmayanlar, benlik davasına düşmüştür. 
Böylelerine bu giysi haramdır” dedi. 


Derin deniz taş atmakla bulanmaz, kötü davranışlardan incinen ârif, derin irfandan yoksundur. 


kkk 


Sana bir kötülük yapan olursa Allah'ın seni affına bedel olarak, onu affet. Sonuçta toprak olmayacak mısın, toprak olmadan toprak oluver! 


82. (MANZUM) HİKÂYE 


Bir gün o dalgalanan bayrak, uzun uzadıya perdeye 53 
şöyle serzenişte bulundu: “Biliyorsun ki ben ve sen ikimiz yoldaşız, aynı beyin kuluyuz. Bana hiç dur durak yok, ömrüm gece gündüz hep seferde geçer. Sen ne sıkıntı çektin, ne zahmete katlandın. Sürekli köşende istirahattesin, ne hisar ne savaş, ne kasırga ne toz gördün. Ay yüzlü köleler arkadaşın, yasemin kokulu câriyeler ise yoldaşın. Çalış- 


5 Perde: Eskiden saraylarda ve konaklarda paravan yerine kullanılırdı. Padişah, vezir ve valilerin resmi dairelerinin kapı perdesi yanında perdedârlar adı verilen görevliler bulunurdu. 
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kanlıkta ve kıdemce senden üstünken, sen niçin benden daha kıymetlisin?” Perde bayrağa şöyle cevap verdi: “Ben rurlu başı hep göklerde gezer, kibirli olan da senin gibi sıkıntı çeker.” 


83. HİKÂYE: KIZGIN GÜREŞÇİ 


Âriflerden biri, son derece hiddetlenmiş, öfkesinden ağzı etrafa köpük saçan güçlü kuvvetli bir adam gördü. 
“Bu adama ne oldu?” diye sordu. “Falan kimse buna sövdü de ona kızdı” dediler. Ârif de, “Bu soysuz adam, 100 
batmanlık taşı kaldırabiliyor da bir sözün ağırlığına tahammül edemiyor mu?” diye karşılık verdi. 


Aciz nefsin uğrunda eğildiğin yeter, biraz da kudret sahibi Yaratıcı'nın önünde eğil. Eğer elinden gelirse bir ağzı tatlandır. Yiğitlik ağza tokat vurmakla değildir. 


kkk 


Kendisinde insanlık bulunmayan, kavgada saldırgan filin başını da parçalasa, yiğit ve oturaklı insan olamaz. 
Âdemoğlunun mayası topraktandır, toprak gibi alçak gönüllü değilse insan olamaz. 


84. HİKÂYE: İHVÂN-I SAFÂ 


Büyüklerden biri, İhvân-ı Safâ'nın9* gidişlerine dair sorulan bir suale şöyle cevap verdi: “Onların en küçük meziyetleri kardeşlerinin arzularına kendi menfaatlerini feda et- 


54 İhvân-ı Safâ: 10. yüzyılda Basra'da bir felsefi topluluk. Faaliyetlerini gizli 
olarak yürütmüşler, ansiklopedik risaleleriyle tanınmışlardır. 
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meleridir. Bir kardeş ki ancak kendini düşünür; o, ne kardeştir, ne de yoldaş.” 


Sizi yolda bırakan yol arkadaşı yoldaş değildir. Size gönül vermeyen dostlara da kardeş demeyin. 


kkk 


Akrabanızda eğer din diyanet yoksa, sevgi israfı yerine hısımlık ilişkisini kesin. 


İddiacılardan biri, benim bu beytimi diline dolayarak itiraz etmiş ve, “Cenâb-ı Hak yüce kitabında akrabadan alâkayı kesmeyi yasaklamış ve akrabayı sevmeyi emretmiş olduğu halde, siz bunun aksini söylüyorsunuz” demiş. 
Ben de ona şu cevabı vermiştim: “Yanılıyorsunuz! Benim sözüm Kur'ân-ı Kerim'e uygundur. Cenâb-ı Hak bir âyet-i kerimede buyuruyorlar ki: Eğer babanla annen seni şirke zorlarsa, itaat etme!” 


Âlemleri Yaratan'ı tanımayan bin akraba yüce Allah” tanıyan bir yabancıya feda olsun. 


85. (MANZUM) HİKÂYE 


Zarif bir ihtiyarın çok güzel bir kızı vardı. Zıpır bir ayakkabıcıya verdi. Taş yürekli adam kızın dudağından öyle bir ısırdı ki dişleriyle oldukça derin bir yara açtı. İhtiyar durumdan haberdar olunca, kalktı damadın yanına gitti ve şöyle söyledi: Ey köpek huylu, ey soysuz adam! Ne diştir bu, ne zannettin onu? Herhalde onu sahtiyan"© sandın ki bunu yaptın. Bu fıkrayı halkı güldürmek için yazmadım. Bu olay- da önemli bir gerçek varken, şakaya almak doğru değildir. 


55 el-Ankebüt 29/8; Lokmân 31/15. 
5 Sahtiyan: Deri, meşin. 
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Kötü huy insanın tabiatına yerleşmişse can bedenden ayrılmadan çıkmaz. 


86. HİKÂYE: DİN ÂLİMİNİN KIZI 


Âlimlerden birinin oldukça çirkin bir kızı vardı. Gelinlik çağına çoktan gelmiş ve birçok da çeyize sahip olduğu halde kimse onunla evlenmeye yanaşmıyordu. 


Çirkin birine giydirilen süslü ve kıymetli giysiler bile göze çirkin görünür. 


Sonunda bir âmâ bulup onunla evlendirdiler. 


Şöyle rivayet ederler: O sıralarda Serendip'teni7 gözleri tedavi eden bir hekim gelmişti. Dostları, âlime dediler ki: “Siz de damadınızın gözlerini bir muayene ettirseniz...” 
Âlim şöyle cevap verdi: “Gözleri açılır da kızımı boşar diye korkarım.” 


Çirkin kadının kocasının kör olması iyidir. 


87. HİKÂYE: DERVİŞLİK 


Padişahlardan biri, dervişlere hakaretle bakar, onlara hiç kıymet vermezdi. Bir gün hakarete uğrayanlardan biri dedi ki: “Biz, bu dünyada kuvvet ve iktidarca senden geri isek de yaşantıca senden daha mutlu, ölümde sana eşit, mahşerde senden üstünüz. Şu halde hangi halinize güvenerek kafa tutuyorsunuz?” 


İster ülkeler fetheden bir padişah, ister itibarsız ve kimsesiz bir dilenci olsun. Dünya evinden sonsuzluk yurduna göçüp giderken, padişahın da dilencinin de götüre- 


57 Serendip: Hindistan'ın güneyindeki Seylan adası. 
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ceği bir kefendir. Ölümün pençesinden kimseye kurtuluş olmadığına göre, bence dilencilik, padişahlıktan daha üstündülr. 


Eski püskü elbise giymek, saç uzatmak ve bıyık kesmek gibi şekli ilgilendiren şeyler, dervişliğin görünen tarafıdır. Hakiki dervişlik ise nefsi öldürmek, kalbi diriltmektir. 


Kuru iddia ile dervişlik olur sanma, halktan ne gelirse onu Allah'tan bil. Bir değirmen taşı dağdan yuvarlanınca korkup kaçan gerçek derviş değildir. 


Dervişlerin yolu, zikir, şükür, hizmet, ibadet, cömertlik, kanaat, tevhid, tevekkül, teslim ve katlanma yoludur. Bu sıfatlarla bezenmiş olanlar gerçek dervişlerdir. İsterse süslü, ipekli elbise giyinsin... Ama o kimse ki ne söylediğini bilmez, namaz kılmaz, nefsin arzularına tapar, gündüzleri şehvet peşinde koşar, geceleri sabaha kadar yatar, eline geçeni yer, diline geleni söyler, böyleleri abâ giyseler de ayyaş ve sahtekârdırlar. 


Dışın zâhidler gibi gösterişli, için takvâ elbisesinden yoksun, evinde hasırdan başka bir şey yok, kapına süslü perde asmışsın. 


88 (MANZUM) HİKÂYE: OT ve GÜZ 


Bir kubbe üstünde otlarla bağlanmış bir iki deste taze gül gördüm. “Bu değersiz ot nasıl olmuş da kendiliğinden güller arasına girmiş?” dedim. Bu sözümü duyan ot: “Ey Sa'di, hakareti bırak! Gürdüğün otun kıymeti yoksa da kerem sahipleri sohbet hakkını unutmaz. Biliyorum, ne rengim var ne de kokum, fakat o bahçede yetişen bir otum. 
Ben de Allah'ın bir kölesi, O'nun lutuf ve ihsanının utangacıyım. O'na yaklaşmaya lâyık ibadetim, O'na sunulacak sermayem yok. Fakat O, kulun işine bir çare bulur, kerem eliyle yarasını sarar. Köle âzat eden cömert kimseler yaşlı olanları tercih ederler. Ey âlemlerin Yaratıcısı, ey ihsan sahibi yüce Mevlâ, bu ihtiyar kuluna merhamet eyle! Ey Allah'ın kulu Sa'di, rıza kâbesinin yolunu tut, Hak'tan yüz çeviren kötü bahtlı kimseler acaba hangi kapıyı çalacaklar? 


89. HİKÂYE: YİĞİTLİK ve CÖMERTLİK 


Bir bilgeye, “Yiğitlikle cömertlikten hangisi daha makbuldür?” diye sordular. Bilge şöyle cevap verdi: “Cömert 


s.w.t 


Behrâm-ı Acem? kabrine şöyle yazdırmıştı: Cömertlik eli, pazu gücünden daha iyidir. 


kkk 


Hâtem-i Tâ 59 öldü, fakat onun ünü devamlı dillerde anıldı. Malının zekâtını ver, çünkü budanan asma daha çok üzüm verir. 


o 


8 Behrâm-ı Acem: İran efsanelerinin önemli kahramanlarından biri. 
5 Hâtemr-i Tâi: Câhiliye döneminin cömertliği ile tanınan şairi (6. 5787). 
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90. HİKÂYE: FASLI DİLENCİ 


Bir gün Faslı bir dilenci, Halep tüccarlarına şöyle diyordu: “Ey zenginler! Eğer sizde insaf, bizde de kanaat olsaydı, dilenmek âdeti dünyadan kalkardı.” 


Ey kanaat, zenginliği senden beklerim. Senden üstün başka bir nimet yoktur. Lokman hikmeti sabırla kazandı. 
Sabırsız gönülde hikmet bulunmaz. 


91. HİKÂYE: KARINCA ve ARI 


Mısır'da iki beyzâde vardı. Bunlardan biri ilim tahsil ediyor, diğeri mal kazanıyordu. Sonunda biri, zamanının en büyük âlimi, öbürü de Mısır ülkesinin hâkimi oldu. Siyasi göreviyle övünen kardeş fakir kardeşini hor görürdü. Bir gün ona dedi ki: “Ben saltanata erdim, sen hâlâ fakirlik ve miskinlik içindesin!” Fakir kardeş şöyle cevap verdi: “Ben bu nimetin şükrünü nasıl ödeyebilirim ki, peygamberler mirasına nâil oldum (ilim kazandım). Sen de Firavun'la Hâmân'a“9 halef oldun! (Onların yerine geçtin).” 


Ben ayaklar altında çiğnenen bir karıncayım, zehirli eşek arısı değilim. Halkı ezmeye gücümün yetmemesi, bana Canâb-ı Hakk'ın büyük bir yardımıdır. 


92. HİKÂYE: MİNNETSİZ DERVİŞ 


Bir derviş, yoksulluk ateşi içinde yanıp tütüyor, yamayı yama üstüne dikip giyiyordu. Ve kendini daima şöyle teselli ediyordu: 


Yoksulluk sıkıntısına katlan da başkasına el açma! İnsanın kendi sıkıntısına katlanması başkasının minnet yükünü çekmesinden iyidir. 


Bir gün biri ona dedi ki: “Bu zarureti ne çekip duruyorsun? Herkese bağış ve ihsanda bulunan falan kimseye sen de müracaat et. O, sizin gibi iffetli fakirlere yardım etmeyi canına minnet bilir.” Fakir derviş, “Sus, bu sözü bir daha söyleme! Yokluk kapısında ölmek, şunun bunun kapısını vurmaktan daha iyidir” cevabını verir. 


Yokluğa katlan, onurunla yaşa, kimseye ihtiyacını bildirme! Cennete komşunun kayırmasıyla gitmenin cehennemden farkı yoktur. 


93. HİKÂYE: SAĞLIĞIN SIRRI 


İran şahlarından biri, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hizmetinde bulunmak üzere hâzık (uzman) bir hekim göndermişti. Bu doktor birkaç sene Arap diyarında bulunduğu halde 


6 Hâmân: Hz. Musa zamanında Firavun'un sarayında yetkili bir kişi. 
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kendisine hiç başvuran olmadı. Bir gün Resül-i Ekrem'in huzuruna gelerek şöyle yakındı: “Beni, ashabının tedavisi için yollamışlardı. Halbuki bugüne kadar bana bir tek başvuran olmadı ki, ben de yükümlü olduğum görevi yerine getirmiş sayılayım.” Hz. Peygamber buyurdular ki: “Bu kavmin öyle bir âdeti vardır ki son derece acıkmadıkça bir şey yemezler ve yemekten de daha iştahları varken kalkarlar.” Hekim, “İşte sağlığın en sağlam temeli” diyerek izin istedi, ülkesine geri döndü. 


Bilgeler yalnızca tam anlamıyla hikmet olan sözü söylerler; yenildiği zaman sağlık getirecek lokmaya el uzatırlar. Bu durumda yenen lokma şifa olur, söylenen söz de hikmet olur. 


94. HİKÂYE: TÖVBEDEN DÖNMEK 


Bir adam çok tövbe ederdi, fakat sebatı yoktu, çok çabuk bozardı. Onun bu halini gören şeyhlerden biri ona, “Sanıyorum ki çok yemek âdetindir, nefsin yuları çok incedir. Eğer sen nefsini bu suretle beslemekte devam edersen, bir gün zinciri kırar, seni parçalar” dedi. 


Biri bir kurt yavrusu besledi, büyüyünce terbiyecisine saldırdı. 


95 HİKÂYE: NE KADAR YEMELİ? 


Bir eserde Erdeşir-i Bâbekân'ın6! yaşantısıyla ilgili şöyle bir bilgi yer almaktadır: Bir Arap hekimine, “Günde ne miktar yemek yenilmelidir?” diye sordular, o da şu ce- 


61 Erdeşir-i Bâbekân: Sâsâni Devleti'nin kurucusu (226-240), destan kahramanı. 
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vabı verdi: “100 dirhem taş miktarı (hacmi).” Tekrar sordular: “Bu kadar yemek insana ne kuvvet verebilir?” Hekim dedi ki: “Bu miktar seni taşır, fazlasını sen taşırsın!” Yani ona hamallık edersin. 


Yemeği yaşamak (canlı kalmak) ve ibadet için yemek gerekir. Yoksa senin sandığın gibi, “Yemek için yaşamak” doğru değildir. 


96. HİKÂYE: HORASANLI İKİ DERVİŞ 


Horasanlı iki derviş seyahate çıkmıştı. Bunlardan biri zayıf olup iki günde bir iftar ederdi. Diğeri kuvvetli ve şişmandı. Bu da günde üç öğün yemek yerdi. Bir gün bunları bir şehrin kapısında casus diyerek yakaladılar, ikisini bir hücreye hapsedip kapısını taş ve çamurla sıvadılar. İki hafta sonra zavallıların suçsuz oldukları anlaşıldı. Tahliye etmek üzere kapıyı açtıklarında ne görsünler? Şişman vücutlu derviş ölmüş, zayıf arkadaşı yaşıyor. Herkes bu duruma hayret etti. Orada bulunan bir bilge dedi ki: “Bunda şaşılacak bir şey yok, eğer aksi olsaydı, hayretiniz o zaman yerinde olurdu. Bu adam çok yemeye alışmıştı, açlığa dayanamayarak öldü. Öbürü kanaat ehliydi, tahammül ederek canını kurtardı.” 


Az yemeyi alışkanlık haline getirmiş insan için belli bir süre aç kalsa da önemli değildir. Fakat oburların durumu tabi ki tersinedir: Aç kalacak olurlarsa bir günde güçsüz düşerler. 


97. HİKÂYE: AÇLIK, TOKLUK 


Bilgelerden biri, “Birçok hastalık çok yemekten ileri gelir” diyerek, oğlunu çok yemekten menetti. Oğlu, “Babacığım, açlık da ölümle neticelenir” dedi. Bilgeler, “Açlığa katlanmaktan tok olarak ölmek daha iyidir” deyince babası şöyle cevap verdi: “Haddini aşırma demek istiyorum.” 
Cenâb-ı Hak “Yiyin, için, fakat israf etmeyin” “2 buyuruyor. 


Ne ağzından taşacak derecede çok ne aç kalıp can çekişecek kadar da az ye. 


Akk 


Yemek insan vücuduna gıdadır, ama ölçü kaçırılırsa insana zarar verir. Zorla yenen gülbeşeker3 de olsa tatlı olmaz, fakat acıkınca yenen kuru ekmek şeker gibi lezzetli olur. 


98. HİKÂYE: BİR HASTA 


Bir hastaya, “Canın ne ister?” diye sormuşlar, o da, “Bir şey istememek” demiş. 


Mide çok yemekten yorulup hastalanacak olursa yapılan tedaviler de fayda vermez. 


99. HİKÂYE: KASABIN ALACAĞI 


Vâsıt“* şehrinde bir kasabın, dervişlerde birkaç kuruş alacağı vardı. Her gün ister ve sert sözlerle sıkıştırırdı. Zavallılar onun kaba ve terbiyesizce sözlerinden üzüntü duyuyorlardı. Fakat borçlarını ödemeye imkânları olmadığından bu hakaretlere mecburen katlanıyorlardı. Bu sıkıntılı hali gören bir ârif, “Kasaba para vaad etmekten nefse et vaad etmek daha kolaydır” dedi. 


“2 el-A'râf 7/31. 
6 Gülbeşeker: Gül ile yapılan bir çeşit tatlı. 
© Vâsıt: Irak'ta Basra ile Bağdat arasında bir şehir. 
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Kapı bekçisinin eziyetine katlanmaktansa efendinin insanından vazgeçmek gerekir. Edepsiz kasabın kötü sözlerini çekmektense et özleyerek ölmek daha iyidir. 


100. HİKÂYE: PANZEHİR 


Onurlu bir genç, Tatar harbinde müthiş bir yara aldı. 
Dostlarından biri ona dedi ki: “Falan tüccarda iyi bir merhem var. Biraz isteseniz, umarım ki sizden esirgemez.” 
Öyle anlatırlar ki o tüccar son derece cimriydi. 


Ekmek yerine sofrasında güneşin dairesel yüzü olsa, mahşere kadar kimse aydınlık yüzü görmezdi. 


Delikanlı ise, “İstediğim ilâcı ya verir ya vermez. Verdiğini farzedelim. Ya tesir eder ya etmez. Dolayısıyla her iki ihtimale göre de onun ilâcı öldürücü zehirdir” dedi. 


Alçaklara yüzsuyu dökerek bir ekmek elde ettin, nimetin arttı, fakat şerefin eksilmedi mi? 


Bilgeler ne demişler: “Tut ki, âb-ı hayât yüzsuyu karşılıiğında satılsa, kendini bilen alıp da içmez. Çünkü zilletle yaşamaktan, izzetle ölmek daha iyidir.” 


Güzel yüzlünün elinden zehir iç, fakat ekşi yüzlünün elinden şeker bile yeme. 


101. HİKÂYE: FAKİR BİLGİN 


Bilginlerden birinin çoluk çocuğu ne kadar çoksa, geçim için geliri o nisbette azdı. Kendisine saygı ve hürmet duyan büyük bir zata gidip geçim sıkıntısı çektiğini söyledi. Fakat onun bu şekilde müracaatı o zatın hoşuna gitmedi, yüz çevirdi. 
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Ekşi yüzle dostlarının yanına varma, onların da keyfini kaçırırsın. Tatlı dille isteğini bildirerek onlara cömertliğin zevkini tattır. 


Rivayet ederler ki: Bu zat, bu bilginin sınırlı maaşına az bir şey ilâve etti. Fakat buna karşılık, hürmetinin büyük bir kısmını geri aldı. Aradan birkaç gün geçti. Bilgin, önceki sevgi ve samimiyeti artık onda göremiyordu. Kendi kendini şöyle eleştirmeye başladı: 


Dilencilikle gelen kazancı kâr sayma! Refahın arttı, fakat itibarın eksildi. 
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Ekmeğim arttıysa da şerefim yok oldu, ben açlığı dilencilik zilletine yeğlerim. 


102. HİKÂYE: ASIK SURATLI ZENGİN 


Dervişlerden biri büyük bir ihtiyaç içindeydi. Biri ona, “Falan adam çok zengindir, eğer halini arzedersen, umarım ki derdinize çare bulur, bir müracaat edin” dedi. Derviş, “Ben onu tanımıyorum” deyince, “Ben size kılavuzluk eder, evine kadar götürürüm” dedi. Adamın elinden tutup zenginin konağına kadar götürdü. Derviş kapıdan içeri girdiği zaman, dudaklarını sarkıtmış bir suratsızla karşılaştı. 
Bir şey söylemeden hemen oradan ayrıldı. Dışarıda beklemekte olan arkadaşı, “Ne yaptınız?” diye sorunca, “Onun iyiliğini suratına bağışladım” dedi. 


Ekşi suratlıdan bir şey isteme, onun kötü huyu seni incitir. İhtiyacını güler yüzlüye arzet, çünkü onun reddi bile kabul gibidir. 
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103. HİKÂYE: İSKENDERİYE'DE KITLIK 


Bir sene İskenderiye'de büyük bir kıtlık olmuştu. Öyle ki halkın dayanacak gücü kalmamış, göklerin kapıları kapanmış, açların feryadı gökyüzünde yankılanmıştı. 


Ağlayıp inlemeleri göğe çıkmayan ne insan ne de bir hayvan kalmıştı. O göz yaşlarıyla o kadar âhlar ne gariptir ki bir türlü bulut olup yağmadı. 


Böyle bir kıtlık yılında orada bir nâmert bulunuyordu ki dostlardan uzak olsun! Onun huyu hakkında söz söylemek edepsizlik olur. Özellikle büyükler huzurunda... Bununla beraber ihmal edip geçmek de olmaz ki, bunu saygıdan ziyade acizliğime yoranlar bulunur. Bundan dolayı yalnız şu kadarla yetiniyorum: 


Biri onu öldürüverse, ne kısas gerekir ne diyet. Bu zibidinin nasıl olduğunu hiç sorma, Bağdat Köprüsü nasılsa öyleydi. Altından sular akar, üstünde insanlar yürürdü. 


Ne kadar işe yaramaz olduğunu anladığın bu adam, çok zengin ve çok da cömertti. Paraya sıkışanlara para yardımında bulunur; misafirlere, fakirlere sofralar döşer, ziyafetler verirdi. Bir grup derviş açlık yüzünden son derece perişan olmuştu. Adı geçenin davetine gitmek üzere bana danıştılar, ben gitmelerini uygun görmedim. 


Açlığından ininde ölse de köpeğin artığını aslan yemez. Fakirlik ve yoksulluk sıkıntılarına katlan, fakat aşağılik kimselerin minnet yükünü çekme. Faraza bir Feridun“Solsa bile, hüner sahibi değilse onu adam yerine bile koyma. O süslü püslü elbiseler de giyse, duvarda kara taştan bir yaldız gibidir. 


© İskenderiye: Mısır'da ünlü liman şehri. 
© Feridun: İran milli destan kahramanı. 
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104. HİKÂYE: YARDIMDA ÜSTÜN OLAN 


AN 


Bir gün Hâtemr-i Tâi'ye, “Kendinden daha cömert bir kimseyi gördün mü veya işittin mi?” diye sordular. “Gördüm” dedi ve şöyle anlattı: “Bir gün kırk deve kestim, Arap beylerine bir kır ziyafeti veriyordum. Yakınımızda diken kazmakla meşgul bir adam görüp yanına vardım, dedim ki: Herkes Hâtem'in ziyafetine gitmiş de sen niçin gitmiyorsun? Şöyle cevap verdi: 


“Ekmeğini kendi el emeğiyle kazanan, Hâtem'in minnetini çekmez.’ 


İtiraf etmeliyim ki o fakiri himmet ve cömertlikte kendimden daha çok yüksek buldum.” 


105. HİKÂYE: Hz. MUSA (a.s) ile FAKİR 


Bir gün Hz. Musa, çırçıplak bir fakir gördü ki beline kadar kumlara gömülmüştü. Dedi ki: “Yâ Musa, Cenâb-ı Hakk'a dua et de beni şu fakirlikten kurtarsın, artık dayanacak gücüm kalmadı.” Hz. Musa dua etti, duası kabul edildi. Bir gün Hz. Musa Türisinâ'dan dönerken bir kalabalık gördü. Adı geçen fakiri, elleri, ayakları bağlı olduğu halde ortaya almışlar, seyrediyorlardı. “Ne oluyor?” diye sordu. Dediler ki: “Bu adam şarap içmiş, sarhoşken birini öldürmüş, şimdi kısas edilecektir.” 


Kedilerde eğer kanat bulunsaydı, dünyada bugün serçenin nesli tükenmişti. 


Bazı âcizler olur ki, biraz güç kuvvet kazanınca kolunu bükeceği âciz aramaya başlar. 
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Hz. Musa, Cenâb-ı Hakk'ın her işinde bir hikmet olduğunu hatırlayarak cüretinden dolayı tövbe ve istiğfar etti ve şu anlamdaki âyeti okudu: “Eğer Allah kullarının rızkını bol verseydi, yeryüzünde ne azgınlıklar yaparlardı!”57 


Gururun seni tehlikeye attı, keşke karınca kanatlanmasaydı. 
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Aşağılık bir kişi makam mevki elde ederse, sen onu hüsranının sebebi bil. Eflâtun'un şöyle bir sözü vardır: Karıncanın uçması ölümü için bir işarettir. 


Hikmet: Pederin balı çoktur, fakat çocuğunda yiyecek kabiliyet yok. 


Bir şahsa zenginlik vermeyen yüce Allah onun halini senden daha iyi bilmez mi? 


106. HİKÂYE: BİR KESE İNCİ 


Bir gün bir bedeviyi gördüm. Basra'da mücevherciler çarşısında başına toplananlara anlatıyordu: “Bir zamanlar çölde yolumu şaşırmıştım, azığım da tükenmişti. Açlıktan dermanım kesilmiş, ölüm haline gelmiştim ki ansızın içi dolu bir kese buldum. O kadar sevindim ki o hatıranın zevki hâlâ dimağımdadır. Çünkü içindekini kavrulmuş buğday zannetmiştim, bir de ne göreyim: Kesenin içindeki inci değil mi? Bu sefer de öyle canım sıkıldı ki hâlâ aklıma geldikçe yüreğim sızlar.” 


Susuz insana kuru çölde, kum akan sahrada, ha inci ha kabuğu. Hiçbirinin değeri yoktur, çünkü orada altınla çanak çömlek aynı değerdedir. 


67 eş-Şürâ 42/27. 
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107. HİKÂYE: ÇÖLDE SUSUZ KALAN BİRİ 


Çölde bir müddet susuz kalan bir Arap, suya hasretini şu biçimde dile getirmiştir: 


Ne olurdu, ölmeden önce şu isteğim yerine gelseydi. 
Bir güzel ırmağa ulaşsam, içine dalarak ortasında dursam ve şöyle güzelce kırbamı bir doldursaydım. 


108. HİKÂYE: BİR YOLCUNUN SÖZLERİ 


Yine bir yolcu uçsuz bucaksız bir çölde yolunu kaybetmişti. Yiyeceği de kalmamış, açlıktan güçsüz düşmüştü. Kemerinde parası da vardı, fakat neye yarar? Ne kadar döndü, dolaştıysa da bir tarafa yol bulup çıkamadı. Nihayet açlıktan kıvranarak can verdi. Birkaç gün sonra -tesadüfen- oradan geçen bir kafile, zavallıyı o halde buldular ki yüzünü yere, altınlarını da gözünün önüne koyarak ölmüş, kum üzerine de şu anlamdaki beyitleri yazmıştı: 


Çöl yolcusunun tüm yükü halis altın olsa, eğer azığı yoksa bununla isteğine kavuşamaz. Öyle bir çölde güçsüz kalan insana bir şalgam, som gümüşten daha kıymetli gelir. 


109. HİKÂYE: AYAKLARI OLMAYAN ADAM 


Bir kez olsun zamanın sıkıntılarından ıstırap duyup, dünyada başıma gelen olaylardan şikâyet etmemiştim. 
Yalnız bir gün ayaklarım çıplak kalmıştı, ayakkabı alacak param da yoktu. Ruhumdaki bu sıkıntı ile Küfe Camii'ne girdim. Orada bir fakir gördüm ki ayakları yok. Onu görünce halime şükrettim, ayakkabısız oluşuma da sabrettim. 


Günde üç öğün yiyen kamı tok insanın gözünde kızarmış kuş etinin, tere yaprağı kadar değeri yoktur. Boş bir 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mideye şalgam ne büyük nimettir! Kaf dağı kadar altın olsa onun kadar hoşa gitmez. 


110. HİKÂYE: PADİŞAH ile KÖYLÜ 


Padişahlardan biri, has kullarından birkaçıyla ava çıkmış, şehirden hayli uzaklaşmışlardı. Mevsim kıştı. Akşam vakti yaklaşmış, şehre dönmek için zaman kalmamıştı. Yakında bir köy evi gördüler. Padişah, yakın arkadaşlarına şöyle söyledi: “Soğuktan korunmak için gidip, geceyi orada geçirmemiz lâzımdır.” Veziri razı olmadı: “Hakir bir köylünün kulübesine sığınmak, şevketli bir padişaha lâyık değildir, buraya çadır kurar, ateş yakarız” dedi. Ve öyle yaptılar. Bu durumdan köylünün haberi oldu, hemen hazır bulunan yiyeceklerden bir sofra düzerek götürdü, padişaha takdim etti ve dedi ki: “Sultanın yüce değeri bir köylünün evine teşrif ile düşmezdi. Ama bir köylünün şerefi yükselsin istemediler.” Padişah, bu sözü pek yerinde ve haklı buldu. Hemen emir buyurarak, geç vakit köylünün evine taşındılar. Padişah köylüye bir hayli bağışta bulunarak ona iltifat etti. Sabahleyin köylü, padişahı yolcu ederken üzengisi yanınca birkaç adım yürümüş ve şunları söylemişti: 


Köylünün kulübesini şereflendirmekle, padişahın şan ve şerefinden zerrece bir şey eksilmedi. Ama bir kulunun başına padişahın gölgesi düşerek başı tâ göklere yükseldi. 


111. HİKÂYE: KORKUNÇ DİLENCİ 


Anlatılır ki, bir dilencinin çok büyük bir serveti vardı. 
Bir gün zamanının padişahı onu yanına çağırtarak, “Sizde bir hayli para birikmiş olduğunu haber alıyoruz. Bizim de 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başımızda büyük bir gailemiz var. Bize borç olarak belli miktarda bir yardımda bulunun, durumumuz düzeldiğinde fazlasıyla öderiz” dedi. Dilenci, “Aman padişahım, sizin gibi güç ve kudret sahibi bir sultana benim gibi bir fakirin tane tane biriktirdiği birkaç para ile ellerini kirletmek nasıl lâyık olur?” diye sordu. Padişah buna şu cevabı verdi: “Ne sakıncası var? Biz de onlarla, düşmanlara olan tazminat borcumuzu kapatacağız.” Murdar, murdara lâyıktır.88 


“Bu kireç pis su ile yoğruldu” dediler. Biz de, “Kullanacağımız yeri görsen, daha pis” dedik. 
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Hıristiyan kuyusunun suyu temiz olmuş olmamış, ne sakıncası var? Biz de onunla yahudi ölüsü yıkarız. 


Padişah baktı ki adam öyle kolay pes etmiyor, bir iki taşla ölecek gibi değil... Hemen emretti, istediği miktarı zorla ve fazlasıyla aldılar. 


Tatlılıkla görülmeyen işin bir ucu çaresiz zora dayanır. 
Kendine acımayan kimse başkasından nasıl merhamet umar? 


112 HİKÂYE: KİŞ ADASINDAKİ TÜCCAR 


Bir tüccar gördüm ki ticaret mallarını 150 deve taşırdı. 
Ticaret işlerinde kullandığı adamların sayısı kırkı buluyordu. 
Bir gece beni Kiş“9 adasındaki evinde misafir etti. Ve bütün gece saçma sapan sözler söylemekten bir an durup dinlenmedi. Bazan derdi: “Falan ortağım Türkistan'da, falan malım Hindistan'dadır.” Bazan da: “Bu kâğıt falan çiftliğin 


88 en-Nür 24/26. 
8 Kiş: Basra körfezinde bir ada. 
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senedidir, falan şeye falan kimse kefildir.” Bazan: “İskenderiye'ye gitmeyi düşünüyorum, çünkü havası güzeldir.” 
Bazan da: “Hayır, biraz daha ertelemeliyim, zira Mağrip denizleri karışıktır, emniyet yok” diyerek, bu sözünün tam aksini söylerdi. Bir aralık dedi ki: “Ey Sa'di, ileride tasarladığım büyük bir seferim daha vardır. Onu da yaparsam, artık ticareti bırakacağım, bir köşeye çekilip istirahat edeceğim.” 
Dedim ki: “O, hangi seferdir?” Dedi ki: “Pars'tan kükürt yükletip Çin'e götüreceğim. Haber aldım ki orada iyi satılıyormuş. Çin'den fağfurdan yapılmış kâseler alıp Rum'a ileteceğim. Rum'dan kumaş yükleterek Hindistan'a, Hint'ten çelik alıp Halep'e, Halep'ten şişe alıp Yemen'e, Yemen'den kumaş alıp Pars'a götüreceğim. Ondan sonra ticareti bırakarak bir dükkâna oturup rahatıma bakacağım.” 


Bunlara benzer saçmalıklarla o kadar gevezelik etti ki bundan fazlasını, ne onda söylemeye güç ne de bende dinlemeye tahammül kaldı. Nihayet, biraz da bana söz vermek nezaketini de unutmadı. Dedi ki: “Ey Sa'di, gördüğün ve duyduğun şeylerden biraz da sen söyle!” Dedim ki: 


Tüccarın biri bir gün Gür ” sahrasında hayvandan düşüp kolu bacağı kırılınca, “Hırslı kimseyi ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur” demişti. 


113. HİKÂYE: CİMRİ ZENGİN 


Duydum ki bir zengin vardı, Hâtem-i Tâi cömertlikte nasıl şöhret sahibiyse, bu da cimrilikte öyle ün kazanmıştı. Dünyada refahla yaşamak için ne lâzımsa bunda hepsi -tazlasıyla- mevcuttu. Cimriliğine gelince: -Söz gelişi- Ebü 


7 Gür: Afganistan'da Herat ile Gazne arasındaki bölge. 
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Hüreyre'nin (r.a)”' kedisi de olsa, bir lokmacıkla onu sevindirmez, Ashâb-ı Kehf'in7? köpeği gelse, küçük bir kemik olsun atmazdı. Hâsılı, ne kapısının açıldığını gören vardı, ne de sofrasının kurulduğunu. 


Yemeğinin yoksullara ancak kokusu ulaşırdı, sofrasından kuşlar bile tek bir kırıntı toplayamazdı. 


Bir gün, bu adamın Mağrip denizinde (Akdeniz) Mısır yoluna koyulmuş, kafasına yerleştirdiği Firavunluk gururuyla gitmekte olduğunu işittim. Ansızın bir fırtına çıktı, ters bir rüzgâr geminin etrafını sardı. 


Mahzun mizacına gönlün mecburen uyacak, kuzey rüzgârı her zaman geminin gidişine göre esmez. 


Ellerini kaldırdı, dua ve niyaza başladı. Fakat bütün bu feryat ve figanlar boşa gitti. Çünkü bunlar (Firavun'un imanı gibi) iman-ı ye's”3 kabilinden şeylerdi. Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'inde bu gibilerin hallerini şu biçimde örneklendirir: “Gemiye bindikleri zaman Allah'a canı gönülden yalvarırlar. Bir de karaya ayak bastılar mı, şirk ve tuğyanlarında devam ederler.”74 


Kendisi Allah'tan dilenir, dilenciye hiçbir şey vermez. 
Böyle cimri olan kimse elbette muradına eremez. 
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7 Ebü Hüreyre: Peygamberimiz'in (s.a.v) ilmiyle ve çok sayıda hadis rivayet 
etmesiyle bilinen arkadaşlarındandır. 

72 Ashâb-ı Kehf: Öyküleri, Kur'an'da Kehf süresinde de anlatılan salih zatlar. 
Yedi Uyurlar olarak da anılırlar. 

3 İman-ı ye's: Ümitsizlik ve çaresizlik karşısında Allah'a sığınanların imanı. 

74 el-Ankebüt 29/65. 
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Topladığın altın ve gümüşün sana bir yararı yok. Gücün kuvvetin varken onları dağıtmaya bak. Kerpiçleri altın ve gümüşten kalıba dökülmüş olsa da evin, bir gün başkasına miras kalacak. 


Rivayet ederler ki tüccarın Mısır'da fakir akrabaları vardı. Ondan kalan mirasla zengin oldular. Miras bırakanın ölümüyle beraber, eski elbiselerini çıkarıp attılar. Dimyat kumaşından yeni elbiseler dikindiler. Bir hafta geçmemişti ki bunlardan birine rastgeldim. Bir küheylâna binmiş gidiyor, peri yüzlü bir köle, ardınca koşuyordu. Dedim ki: 


Âh, eğer ölen kişi dirilip geri gelseydi ve fırsatı kaçırdığını size haber verseydi; vârislerine mirası geri vermek miras bırakanın ölümünden daha zor olacaktı. 


Aramızda eski dostluğa dayanarak, adamın yenini çektim ve dedim ki: 


“Afiyetle ye, iç! O bahtı kara bu dünyadan ne kazandı; ne götürdü mezara?” 


114. HİKÂYE: ZAYIF BALIKÇI 


Zayıf ve dermansız bir balıkçının ağına iri ve kuvvetli bir balık düştü. Fakat zavallı adam, onu zaptedemedi. Balık daha kuvvetli çıktı, ağdan kurtuldu, suya dalıp kaybolup gitti. 


Oğlan su getirmek üzere ırmağa gitti, fakat birdenbire su taştı, oğlanı aldı gitti. Her sefer ağ balık getirirdi, ama bu sefer bir balık ağı kaptı ve engin denizlere daldı gitti. 


Diğer balıkçılar bu duruma hayıflandılar: “Şöyle bir av tuzağına düştü de kaçırdın!” diye kınamaya başladılar. 
Adamcağız dedi ki: “Beni haksız olarak eleştiriyorsunuz. Benim kısmetim değilmiş, onun da eceli henüz gelmemiştir.” 
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Hikmet: Kısmetsiz avcı Dicle'de bile balık tutamaz, eceli gelmemiş balık, karada bulunsa da ölmez. 


115. HİKÂYE: KIRKAYAĞI ÖLDÜREN ADAM 


Elleri, ayakları kesilmiş bir adam, bir kırkayaklıyı öldürdü. Bunu gören bir gönül eri dedi ki: “Garip şey! Kırk ayağı olduğu halde elsiz ayaksız bir adamın elinden kaçıp kurtulamadı. Çünkü eceli gelmişti.” 


Saldıran düşmanla birlikte eğer ecel gelmişse, boşuna uğraşma, kaçıp kurtulamazsın. Düşmanların art arda geldiği anda okun yayını çekip onları savuşturmaya imkân bulamazsın. 


116. HİKÂYE: ŞİŞMAN AHMAK 


Şişman bir ahmak gördüm. Kıymetli kumaştan bir elbise giyinmiş, bir küheylân ata binmiş, başına da Mısır'ın ipekli, zarif kumaşından bir poşu bağlamış kurula kurula gidiyordu. Biri bana dedi ki: “Sa'dil Şu cahil adamla ziynet ve ihtişamı arasında ne münasebet var?” Dedim: “Altın suyu ile yazılmış kötü bir yazı...” 


Ya adam şekline girmiş koca bir eşek ya da öküz sesi veren bir buzağı heykelidir. 
Adamın, cübbesi, kavuğu ve taylasanından başka in- 


sana benzer yeri yok, varı yoğu hele bir göz önünden geçirilsin, hiç kimse kanından başka bir helâl şey bulamaz. 


kkk 


124 e GÜLİSTAN 


Asil kimse fakir düşecek olursa onun şerefi ihtiyacı yüzünden zayıf olur sanma. Gümüş eşikleri altın çöpüyle bağlansa bu ihtişamla yahudi şerefli olur sanma. 


117. HİKÂYE: HIRSIZ ile DİLENCİ 


Bir hırsız, bir dilenciyi şu biçimde azarladı: “Bir lokma için el açmaya utanmıyor musun?” Dilenci şöyle cevap verdi: 


“Bir dilenci eli pek sevilir bir şey değil, ama hırsızlık edip kesilen elden yine de iyidir.” 


118. HİKÂYE: NASİPSİZ DÖVÜŞÇÜ 


Bir güçlü boksörü anlatırlar: İşleri hep ters gidiyordu, talihiyle uzlaşmaması yüzünden canından bezmişti. Boğazı ne kadar geniş idiyse eli de o kadar dardı. Bir gün babasına dedi ki: “Babacığım! Bir kazanç yolu bulmak için gurbete çıkmak istiyorum. Umarım ki kuvvetli kollarımla bir rızik kapısı açar, şu darlıktan kurtulurum. Anladım ki memleketimde mıhlanıp kaldıkça bir iş sahibi olamayacağım. 


Gizlenen fazilet ve hünerden kimseye yarar yoktur. Güzel kokmasını istiyorsan miski ez, öd ağacını da ateşe koy. 


Babası razı olmadı. Dedi ki: “Evlâdım! Bu gerçekleşmesi imkânsız düşüncelerden vazgeç de kanaatle geçinmeye bak. Büyüklerin şu sözünü unutma: 'Devlet çalışmakla ele girmez' demişler. Allah'ın verdiğine şükret, otur!” 


Körün kaşına sürme çekmesi nasıl boşunaysa, zorla devlete erişmeye çalışmak da boş yere emek sarfetmektir. 
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Saçının her teli için iki yüz hünerin olsa, eğer bahtın kötü ise hiçbir işe yaramaz. 
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Kişinin talihinin kuvvetli olması gerekir, eğer bahtın zayıf ise pazunun kuvvetli olması boşunadır. 


Pehlivan dedi ki: “Babacığım! Seferde gönlü eğlendirmek, kazanç elde etmek, ilginç şeyler seyretmek, memleketleri gezip görmek, dost kazanmak, edep ve mârifet tahsil etmek, tecrübe sahibi olmak gibi birçok fayda olduğu mâlumunuzdur. Dervişlerin şöyle dediklerini de biliyorsunuz: 


Ey evine, dükkânına mıhlanıp kalan kimse! Böyle olursan ham kalırsın, olgun bir insan olamazsın. Eğer aklın varsa ölmeden önce, çık gez, cihanı biraz dolaş.” 


Babası dedi ki: “Doğrudur. Seferin faydaları pek çoktur. Fakat bu, beş sınıf halka mahsustur: 


Birincisi, tüccarlar, yani zenginlerdir. Servet sayesinde bunların iş adamları, çevik hizmetkârları, aşçıları, işçileri bulunur. Her gün bir şehirde, her akşam bir otelde ve her an bir eğlence yerinde bulunarak dünya lezzetlerinden istifade ederler. 


Zenginler nereye gitse orada kazanı kaynar, yatağı yayılır. Ama fakir kimse öz yurdunda bile garip sayılır. 


İkincisi, âlimlerdir. Bunlar da tatlı sohbet ve beliğ konuşmalarıyla, etkileyicilikleriyle nereye gitseler, izzet ve itibar görürler, herkes hizmetlerine koşar, sohbetlerini ganimet sayarlar. 


Fazilet ve ilim sahibi kimse halis altın gibidir, her nereye varsa insanlar kıymetini bilir. Ama cahil bir asilzâdeye 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kimse değer vermez, yalnızca kendi memleketinde geçerli olan akçeye benzer, başka yerde onu kimse kabul etmez. 


Üçüncüsü, güzel yüzlü insanlardır. Bunlarla görüşüp konuşmayı herkes arzu eder, hizmetlerinde bulunmayı cana minnet bilirler. Öyle demişler: “Az cemal, çok maldan iyidir, güzel yüz, hasta gönüllerin ilâcı, kilitli kapıların anahtarıdır.” 


Anne babası kahrederek kovsa bile güzel endamlı kimse iltifat görür, sevilip sayılır. Kur'an yaprakları arasında bir tavus tüyü gördüm: “Bu makam senin değerinden çok üstün!” dedim. Şöyle söyledi: “Kim güzel bir yüze sahip olursa nereye gitse izzet ve ikram görür.” 


kAX 


Güzeli babası sevmese de kaygılanmaya gerek yoktur. O bir incidir, sedefi olmazsa olmasın, her yerde dürr-i yetime ” talip olan bulunur. 


Dördüncüsü, güzel seslilerdir. Sesleriyle uçan kuşlarla, akan suları durdurur. Bunlar da hürmet ve iltifat görmekte ötekilerden geri kalmazlar. Zevk sahipleri bunların meclisine koşar, peşini bırakmazlar. 


Herkes güzel sesi sever, ben iki telli sazı ne yapayım? 
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İlâhi zikir neşvesi ile kendinden geçmiş olana, seher vakti o hüzünlü ses ne kadar hoş gelir. Güzel yüzden iyidir güzel ses, çünkü biri nefisle diğeri ruhla ilişkilidir. 

Beşincisi, sanat sahipleridir. Bunlar da sanat sayesinde geçimlerini sağlarlar, kimseye el açmazlar, nerede bulunsalar sıkıntı çekmezler. Öyle demişler: 


75 Dürr-i yetim: Sedefte tek olarak bulunan büyük inci. Güzel dürr-i yetime, 
baba sedefe benzetilmiş. 
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Bir sanatkâr gurbete çıksa da sıkıntıya düşmez. Ama padişahın biri memleketinden uzaklaşmış olsa artık aç yatmaya mecburdur. 


İşte şu saydıklarım, seferde gönül rahatlığına sebep olur ve iyi günler geçirmeye vesile olur. Bunlardan nasibi olmayanlar, seyahate boş emellerle çıkarlar. Nereye gidip geldiklerinden ve nerede yatıp kalktıklarından ve ne yaptıklarından kimsenin haberi olmaz.” 


Bir zavallı ile eğer bahtı inatlaşırsa, hiçbir şey istediği gibi gerçekleşmez. Güvercine bir daha yuvasına dönmesi kısmet değilse, kader onu tuzak ve taneye doğru sürükler. 


Pehlivan babasına dedi ki: “Babacığım! Bu suretle bilgelerin sözüne aykırı hareket etmiş olmaz mıyız? Onlar şöyle demişler: 'Rızık, her ne kadar önceden taksim edilmişse de onu elde etmek için sebepler aramak, bulmak ve teşebbüs etmek lâzımdır. Belâ da aynı suretle mukadderdir. Fakat onun kapılarından içeriye girmemeye çalışmalıdır.” 


Rızkın seni bulacağı doğrudur, fakat etrafı araştır, soruştur, sen onu bul. ‘Eceli gelmeyen ölmez” diyerek, kendini tehlikeye atma, sakın! 


Kükremiş filleri yenecek ve kızgın aslanlarla pençeleşecek güçte kuvvette iken, artık bu miskince hayata katlanamam. Mutlaka gurbete çıkmalıyım. 


Gönlünce hareket eden garip yatacak yer düşünmesin. Bütün yeryüzü ona hazır yatak odasıdır. Zenginler yatacak yer düşünürler, fakat akşamın çöktüğü yer fakire saray olur. Böylelerinin makama, meskene ihtiyacı yoktur. 
Onun için her yer Mevlâ'sının mülküdür.” 
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Bunu söyledikten sonra babasının elini öptü, vedalaşarak yola düştü. Ayrılırken diyordu: 


Talihi kendisine yar olmayan hüner sahipleri kendi yaşadığı yeri terkedip başka yerlere gitmelidir. 


Gide gide bir su kenarına erişti. Öyle korkunç, o derece şiddetli akıyordu ki kocaman kocaman kaya parçalarını birbiri üzerinden aşırarak yuvarlayıp götürüyor, gürültüsü çok uzaktan duyuluyordu. 


O derece dehşetliydi ki kaz kendi başını kurtaramaz, küçük bir dalgası koskoca bir değirmen taşını sürükler götürürdü. 


Irmağın kenarında birçok yolcu toplanmıştı. Bunlar eşyalarını bağlamışlar, belirli birer ücretle gemiye binmek üzere hazırlanmışlardı. Zavallı pehlivanda para nerede... 
Pehlivanlığından bahsederek kendini takdim etmek istediyse de kulak veren olmadı. Yolculardan yardım ricasın- da bulundu, o da fayda vermedi. Aldığı cevap şu oldu: 


Altının yoksa kimseyi zorlayamazsın, altının varsa kuvvete ihtiyacın olmaz. 


Mürüvvetsiz gemici de ondan gülerek yüz çevirdi, dedi ki: 

Pehlivanlık para etmez, sen paradan haber ver. Bir kişilik altın olsa on kişilik kuvvetten daha iyidir. 


Bu acı sözler pehlivanı yürekten vurdu. Onlardan intikam almak istediyse de gemi sahilden açılmış, yol almaya başlamıştı. Gemiciye ünledi, dedi ki: “Eğer şu sırtımdaki elbiseyi kabul ederseniz ücret olarak veririm, tek beni birakmayın.” Gemicinin gözleri parladı, damağı gıcıklandı, hemen gemiyi geri döndürdü. 
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Hırs ve tamah insanın gözlerini kör eder. Kuşu ve balığı bile tuzağa düşürür. 


Gemi sahile yanaşır yanaşmaz pehlivanın eli gemicinin yakasına sarıldı onu gemiden dışarı aldı ve korkusuzca yere çaldı. Gemide bulunanlar imdada koştularsa da bir şey yapamadılar, pehlivan onların da haklarını verdi. Çünkü pehlivanın onlarla da görülecek hesabı vardı. Nihayet onu ücretsiz olarak bindirmek şartıyla anlaşmış oldular. 


Kötü yaratılışlı kavgacı ile inatlaşma, yumuşak ol. Yere serdiği düşmana kulak verme, duyma. Seriliğe karşı letâfet göster, çünkü yumuşak ipeği keskin kılıç kesemez. 
Tatlı dil, güler yüz ve hoşlukla bir fili bile bir kılla kendine çekebilirsin. 


Gemiciler, yaptıkları işten pişman olmuş görünerek özürler dilediler, eline ayağına düştüler, yüzünden, gözünden öperek izzet ve ikramla gemiye aldılar. Gemi hareket ederek yol almaya başladı. Bir hayli gittikten sonra bir yere vardılar ki, orada suyun ortasında Yunan döneminden kalma bir direk, suyun ortasında dikilip kalmıştı. Gemici birdenbire, “Gemide arıza var!” diye bağırdı, akabinde gemi durdu. Yolcular telaş ededursunlar. Gemici dedi ki: “Yok mu içinizde cesur bir delikanlı? Şu direğe tırmansın, gemiyi direğe bağlasın da emniyetle tamir edelim.” Pehlivanın bahadırlık gururuyla dumanlanmış kafası, bu işte bir manevra olacağını hatırına bile getirmedi. Anlaşarak dostluk akdetmemişler miydi? Bilgelerin şu sözünden de haberi yoktu: “Birine bir fenalık yapsan da, ardı sıra yüz de iyilik yapsan, yine o bir fenalığın cezasını çekeceğini unutma! Çünkü ok yaradan çıkar ama, acısı yürekten çıkmaz.” 
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Bir gün Bektaş, Hayletaş'a”“ ne güzel söyledi: Ey arkadaş! Düşmanı hırpalasan da yine de ondan emin olma. 

Birinin gönlünü incittinse iyi bil ki senin de gönlün incinecektir. Sen kaleye taş atarsan, kaleden de sana taş atacaklardır. 


Pehlivan, geminin halatını koluna sardı, direğe tırmanmaya başladı. Direğin tepesine henüz çıkmıştı ki gemici halatı birdenbire hızla çekti, pehlivanın elinden kurtardı. 
Hemen gemiye yol vererek uzaklaştı. Zavallı adam geminin ardından şaşkın şaşkın bakakaldı. İki gün iki geceyi bin belâ ve sıkıntı içinde orada geçirdi. Üçüncü günü gücü kuvveti kesildi, uyku yakasına yapıştı, suyun içine yuvarlandı. Bir gün bir gece de dalgalarla çarpıştıktan sonra bitkin bir halde kenara çıkabildi. Ağaç yaprakları ve ot kökleriyle açlığını gidermeye çalıştı. Biraz derman bulunca sahra yolunu ele aldı. Bir hayli yürüdükten sonra aç, susuz ve bitkin bir halde bir kuyu başına erişti. Kuyunun başına bir kervan konmuştu, herkes kuyu sahibine birer mangır vererek su içiyor ve matarasını dolduruyordu. Zavallı pehlivanın ne mangırı vardı, ne de matarası. Halini anlatarak bir içim su istediyse de vermediler. Gemicilere yaptığı sistemi bunlara da tatbik etmek istedi, hatta birkaçını da hakladı. 
Ne çare ki kendisi yorgun ve bitkin, onlar da kalabalık oldukları için üstünlük öbür tarafta kaldı. Zavallı adama su vermedilerse de güzelce ıslattılar. 


Güçlü bir kavmi anlaşmazlık güçsüz kılar. Birlikten çok yaman kuvvetler doğar. Toplanan karıncalar aslanı mağlup eder, yine aynı şekilde sivrisinekler de kocaman fili yener. 


76 Bektaş ve Hayletaş: Şehnâme'de adı geçen pehlivanlardandır. 
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Mecburen hasta ve yaralı olarak kervanın ardına düştü. Akşama kadar gittiler, akşam olunca bir yere kondular ki orada eşkıya tehlikesi vardı. Herkesi bir korkudur sardı, titreşiyorlardı. Onların bu halini gören pehlivan dedi ki: “Korkmayın, ben tek başıma elli kişinin hakkından gelirim.” 
Kervan halkı arasında bulunan delikanlılar da bu sözden cesaret alarak gayrete geldiler, “Biz de şöyle asarız, böyle keseriz” demeye başladılar. Bu sözler kafiledekilerin kalbi- ne kuvvet verdi, korkuları geçti. Böyle gürbüz ve cesur bir adamın tesadüfen aralarında bulunmasını kendilerine gönderilmiş ilâhi bir yardım olarak düşündüler... Ona yaptıkları insanlık dışı hareketlerden pişmanlık duyarak özür dilediler, yedirdiler, içirdiler. Fakat günlerden beri aç ve yorgun bulunan pehlivanın, karnı doyup da rahatlaştığı zaman gözleri kapandı, derin bir uykuya daldı... O, uyumakta olsun. 


Kervan halkı arasında görmüş geçirmiş ihtiyar bir adam bulunuyordu. Yoldaşlarına dedi ki: “Arkadaşlar! Ben sizin bu meçhul yoldaşınızdan şüpheleniyorum, öyle ki bundan korktuğum kadar hırsızları düşünmüyorum. Bakın, size ufacık bir fıkra anlatayım: Hikâye ederler ki bedevi Araplar'dan birinin birkaç kuruşu vardı. Geceleri hırsız korkusundan yalnız yatamıyordu. Yalnızlıktan ürküyormuş gibi bir bahane ile tanıdıklarından birini evine getirdi, birlikte yatıp kalkmaya başladılar. Beş on gün sonra zavallının paralarını keşfeden arkadaşı bir gece paraların hepsini alarak ortadan kayboldu. Sabahleyin onu feryat figan, perişan bir halde gören komşuları, ‘Ne oldu kardeş? Yoksa paraları hırsız mı aşırdı?’ diye sorunca, ‘Hayır, hırsız aşırmadı, arkadaşım aşırdı” cevabını verir. 


Yılanın huyunu öğrendikten bu yana, bir an bile emin olamadım. Çünkü gafilleri onun süslü püslü görünüşü aldatır. Dost görünüşlü düşmanın diş yarası pek keskin olur. 
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Arkadaşlar! Biliyor muyuz ki bu adam, o korkusunu çektiğimiz hırsızlardan biri olmasın ve bir hile ile aramıza sokulup arkadaşlarına işaret vermek üzere fırsat gözetmekte bulunmasın? Bana kalırsa, onu bu tatlı ve derin uykusu ile bırakıp savuşmak akıllıca bir hareket olur.” 


İhtiyarın bu tedbiri gençlerin de aklına yattı, onlar da bu tanımadıkları adamdan korkmaya başladılar ve derhal konakladıkları yerden ayrılmaya karar verdiler. Yüklerini sessizce yükleterek gecenin derin karanlıkları içinde kayboldular. Pehlivanın bu işlerden haberi olduğunda, sabah olmuş, güneş ortalığı ısıtmış, omuzlarıyla sırtını yakmaya başlamıştı. Başını kaldırıp da gözlerini açtığı zaman kervanın yerinde yeller estiğini gördü. Tekrar yola düştü, ama... 
sağa sola bocaladı durdu, bir tarafa yol bulup çıkamadı. 
Açlıktan, yorgunluktan ölmek üzere olan zavallı, artık hayatından ümidini kesmiş, yüzünü yere koyarak yatmış ölümünü bekliyor ve inim inim inliyordu. 


Kafile yolu tuttu, ben yalnız başıma kaldım. Bir garip olsa da dertleşsek, yardımlaşsak. 
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Hiç gurbet yüzü görmemiş kimseler, gariplere karşı insafsızca davranırlar ve düşüncesizdirler. 


Onun böyle can çekiştiği sırada, ava çıkmış olan bir şehzade, avını takip ede ede arkadaşlarından uzaklaşmıştı. Pehlivanın artık yüzüne gülen talihi onu yanına çekmiş, pahlivanın başı ucunda durup inleyip sızlanmalarını dinliyordu. Yüzünde soyluluk izleri görülen bu zavallı kimdi ve bu Issız çölde ne arıyordu? Pehlivana bu soruları birer birer sordu. O da başından geçenleri kısaca anlattı. Şehzade, geçim derdi yüzünden bu kadar felâketlere uğrayan 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zavallıya çok acıdı, çok miktarda para verdi ve adamlarından birini yanına katarak memleketine gönderdi. 


Babası, oğlunu görünce memnun oldu. Sağ ve salim dönüşünden dolayı Allah'a şükretti. Akşam üzeri pehlivan, babasına başından geçenleri uzun uzadıya anlattı. Babası, “Giderken sana dememiş miydim: Fakirlerin kuvvetli kolları bağlanır, pençeleri kırılır?” diye! 


Parasız pulsuz eli boş pehlivan bak nasıl yanıp yakılmış: Arpa kadar altın elli batman kuvvetten daha üstünmüş. 


Pehlivan, “Babacığım! Zahmet çekilmeden elbette nimete erilmez. Nasıl ki düşmanı yenmek için hayatı tehlikeye atmak, mahsul almak için tohum saçmak lâzımdır. İşte görüyorsunuz, çektiğim zahmetlerin fazlasıyla karşılığını gördüm, arı iğnesini yedimse, balı da elde ettim” dedi. 


Kaderden öteye yol yok diyerek akıllı kimseye tembellik yaraşmaz. 
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Timsahtan endişe eden dalgıç, kıymetli iri inciyi asla elde edemez. 


Hikmet: Değirmenin alt taşı hareket etmediği için hep ağır yük taşımak zorundadır. 


İnine çekilip diş bileyen aslanla, yuvada av gözeten şahin açlıktan ölür. Oturup kısmetini bekleyen insanın da bir örümcek gibi cismi açlıktan bozulur. 


Babası dedi ki: “Oğlum! Bu sefer talihin yardım etti de bir devletliye rastladın, haline acıdı da sana yardım etti. 
Böyle tesadüfler nadiren olur. Nadiren olan şeylerin de hükmü yoktur. 
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Avcıya her gün çakal tesadüf eder sanma, günün birinde de belki aslanla karşılaşabilir. 


Sana bir küçük hikâye anlatayım da bak haline ne kadar uygundur: Fars hükümdarlarından biri gezinti yapmak üzere şehrin dışına Musalla-yı Şirâz”” denilen mesireye çıkmıştı. Yanında da 400 ünlü nişancı bulunuyordu. Parmağındaki kıymetli bir yüzüğü bunlara göstererek dedi ki: “Şu yüzüğü Adudüddevle'nin kubbesi üstüne diktireceğim, herkes birer ok atacak, kimin oku yüzüğün halkasından geçerse yüzük onun olacaktır.” Herkes dikkatle nişan alarak birer ok attı, fakat hiçbiri de hedefe isabet etmedi. 
O esnada bir çocuk da civardaki kervansarayın damında kendi yay ve oku ile oynuyor, etrafa gelişi güzel ok atıyordu. Rüzgâr bu oklardan birini uçurdu, yüzüğün deliğinden geçirdi. Padişahın emriyle yüzüğü çocuğa verdiler, birçok da ikram ve ihsanda bulundular. Çocuk hemen o gün yayıyla oklarını ateşe vererek yaktı. Niçin böyle yaptığını soranlara, “Şöhretim bâki kalması için” cevabını verdi. 


Bilge kişinin ileri sürdüğü görüş bazan isabetli olmayıp, faraza bir cahilin sözü isabet etmiş olsa her ikisinin de kıymeti yoktur. Aslında bu isabet etmiş olan hatalı, hatalı olan isabetlidir. 


119. HİKÂYE: SULTAN SOFRASI 


Bir derviş gördüm, dağ başında bir mağaraya çekilmiş, insanlarla ilişkisini tamamen kesmişti. Yanında padişahların bile hiçbir kıymeti kalmamıştır. 


7 Musalla-yı Şirâz: Şiraz'ın çevresinde bir semt. 
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Dilenciliğe alışan kişi, ömrünün sonuna kadar sürekli başkasından bir şeyler umar. Onun boynu bükülür, fakat tamahkâr olmayanın boynu göklere çıkar. 


Bir gün zamanın padişahı onu yemeğe davet etti. “Davete icabet sünnettir” diyerek gitti. Başka bir gün padişah da onu ziyaret etti. Derviş hemen ayakta karşılayarak hürmetle kendi yerine oturttu. Padişah gittikten sonra müridlerinden biri dedi ki: “Efendim! Padişaha karşı pek büyük iltifatta bulundunuz! Bu, âdetiniz dışında davranışınızın hikmeti nedir?” Şeyhi şu cevabı verdi: 


Sofrasına oturduğun kimsenin hizmetinde bulunmak gerekir. 
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Kulak, ömür boyu müsiki dinlemese de aramaz. Zaten onu dinlese ne olacak? Göz de güzel yüzden gerekirse vazgeçer. Burun güzel kokular konusunda çok dayanıklıdır. Hele yastık için kuş tüyüne hiç ihtiyaç yoktur. Başının altına yastık yerine bir taş koy. Faraza yalnızsın birlikte uyuyacağın bir güzelin yok. Az çok seni rahatsız etse de bu da bir şey değildir. Ama mideye gelince bu yokluğa hiç katlanamaz. Rahatı bozan işte bu sabırsız yaramazdır. 


GS 
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120. HİKÂYE: SUSMANIN FAYDASI 


Bir arkadaşıma şöyle dedim: Söz söylemekten şunun için çekinirim. Söylenen sözlerin hepsi bir olmaz. İyileri olduğu gibi kötüleri de olabilir. Halbuki, düşmanların gözü daima kötü olanları görür. 


Dostum dedi ki: “İyi ya, düşmanların gözü iyilik görmesin!” dedi. 

Düşman gözüyle bakarsan hüner ne büyük kusur olur. 
Sa'di güldür, ama düşmanların gözünde diken olur. 

Düşmanların sözlerinin kıymeti yoktur. Onlar sâlih kimseleri bile ahlâksızlıkla suçlarlar. - 
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O kadar ışığı ve parlaklığıyla güneş, kamaşan gözlere çirkin görünür. 
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121. HİKÂYE: İKİZ FELÂKET 


Bir tüccar bir alışverişte 1000 altın zarar etmişti. Oğluna dedi ki: “Sakın, bunu kimseye söyleme!” Oğlu, “Emriniz başım üstüne, fakat bunun yararını ve zararını lütfen açıklasanız!” deyince, dedi ki: “Düşmanları sevindirerek ikinci bir felâkete daha uğramayalım.” 


Kesinlikle derdini düşmana söyleme, görünüşte “vah vah” der, ama içinden oh çeker. 


122. HİKÂYE: KONUŞMAK ve SUSMAK 


Akıllı ve düşünceli bir genç, birçok ilim ve sanata vâkıf olduğu halde, bulunduğu ilim meclislerinde hiç bahse karışmaz, yalnız dinlerdi. Bir defa babası dedi ki: “Evlâdım, ne olur, sen de sohbete karışsan da bildiklerinden söyle- sen?” Oğlu şu cevabı verdi: “Bilmediklerimden de sorarlar da mahcup olurum diye korkarım.” 


Süfinin biri ayakkabısının altına birkaç çivicik çakıyordu. -Şu küçük sözde, alana büyük hisse var- Bir süvari, adamın kolundan tuttu: “Yahu, şu bizim hayvanı da nalla- sana!” dedi. 
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Sen sustukça kimse sana itiraz etmez. Konuşunca senden delil isterler. 


123. HİKÂYE: BİR TARTIŞMA 


Ünlü bilginlerden biri, bir dinsiz ile tartışmaya girişmişti. Birçok delil getirdiği halde onu susturamadı. Tartışmayı bıraktı. Dediler ki: “Bu kadar bilgiyle bir dinsizle başa çıkamadınız!” Bilgin şöyle cevap verdi: “Benim ilmim, Kur'an, 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hadis ve evliya sözleridir. O, bunların hiçbirini dinlemiyor. 
Ben onun küfürlerini mi dinleyeyim?” 


Âyet ve hadisleri kabul etmeyen kimseye verilecek en doğru cevap susmaktan ibarettir. 


124. HİKÂYE: GERÇEK BİLGİN 


Bilge Câlinüs,78 bir ahmağın, bilginlerden birinin yakasına sarılarak hırpalayıp durduğunu ve fena sözler söylediğini görünce şöyle söyledi: “Eğer bu adam bilgin olsaydı, bir cahil ile işini bu hale getirmezdi.” 


İki akıllı kişi kolay kolay kavgaya tutuşmaz. Bir bilgin biri cahil olsa da yine böyle olur: Cehaletinden dolayı sert konuşsa da bilgin hemen onu sakinleştirmeye çalışır. İki gönül ehli, hatta biri geçimsiz olsa bile anlaşmazlığa firsat vermezler. Ama karşılaşanlar iki divane ise Zincir ile bağlansalar da çekip koparırlar. 
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Kötü huylu bir adam birinin yüzüne sövdü. O, kendini bilmezin çirkin sözüne karşılık vermedi, şöyle söyledi: “Sen beni benden daha iyi bilemezsin, sen ne diyorsan, ben ondan daha beterim.” 


125. HİKÂYE: GÜZEL KONUŞMAK 


Sahbân b. Vâil'in7?9 yüksek ve eşsiz hatipliğini şöyle anlatırlar: Bir topluluk huzurunda -sözün gelişi- bir yıl konuşsa, bir kelimesini tekrarlamazdı. Şayet aynı mânayı 


78 Câlinüs: İslâm tıbbını etkileyen Yunanlı ünlü hekim ve filozof. 
9 Sahbân b. Vâil: İslâmi döneme de yetişen ve İslâmiyet'i kabul eden Arap 
hatibidir. Söz söyleme yeteneği mesel haline gelmiştir. 
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tekrar etmek zorunda kalırsa, aynı anlamlı olan bir başka sözle ifade ederdi. İşte padişah nedimlerinde bulunması lâzım gelen üstün niteliklerden biri de budur. 


Söz ne kadar tatlı, gönül çekici, ne derece doğru ve beğenilmeye lâyık olursa olsun bir kez söyledikten sonra bir daha tekrarlama. Çünkü en lezzetli yemekleri bile sık sık yemek hoşa gitmez. 


126. HİKÂYE: CAHİLLİĞİNİ İTİRAF ETMEK 


Bilgelerden birinin şöyle dediğini işittim: “Hiçbir kimse cahilliğini itiraf etmez. Ancak başkaları konuşurken onların sözünü kesen ve onlar sözünü bitirmeden kendi söze başlayan kişi müstesna.” 


Konuşan sözünü tamamlamadan söze karışma. Çünkü sözün de bir başı bir sonu vardır. Akıllı kimse ancak topluluk susunca söylemeye başlar. 


127. HİKÂYE: SULTAN NE DEDİ? 


Sultan Mahmud Gaznevi'nin yakınındaki görevlilerden bazıları Hasan-ı Meymendi'ye şöyle bir soru sordular: “Bugün sultan, falan konuda size ne söyledi? Meymendi,3! 
“Ne söylediğini bilmiyor musunuz?” deyince, “Nereden bilelim, size söylediği her sözü bize söyler mi?” dediler. 
Meymendi dedi ki: “Benim sır saklar olduğumu bilmese bana da söylemezdi. O halde niçin soruyorsunuz?” 


Padişah sırrını yayan kimse, başka kimseyle değil ancak kendi başıyla oynar. 


82 Mahmud Gaznevi: Gazneli Devleti'nin en büyük hükümdarı (ö. 1030) 
8! Meymendi: Gazneli Hükümdarı Sultan Mahmud'un veziri (ö. 424/1032). 
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128. HİKÂYE: SEVİLMEYEN KOMŞU 


Bir ev alıp almama konusunda karar verirken tereddüde düşmüştüm. Bir yahudi bana, “Tereddüde gerek yok, ben bu civarın eski sakinlerindenim. Evin her halini bilirim, hiçbir kusuru yoktur” dedi. Ben de, “Senin komşuluğundan başka” dedim. 


Bu talihsiz evin senin gibi komşusu oldukça, geçmez paradan on kuruş değeri vardır. Ama ileride göçü yükleyip aradan çıktığın zaman (ölünce) değerinin yükselmesi umulur. 


129. HİKÂYE: EŞKIYA REİSİ 


Bir şair, eşkiya reisinin yanına giderek onu öven bir kaside sundu. Çete başı avanesine, “Şunun elbiselerini soyun da köyden dışarı çıkarıverin!” dedi. Dediği gibi yaptilar. Mevsim kıştı. Şairi böyle çırılçıplak gören köpekler her taraftan hücum edip çevresini sardı. Yerden taş alıp atmak istedi, zemin buz tutmuş olduğu için koparamadı. 
Artık başladı feryada: “Kahpe dölleri! Ya taşları bırakın, ya köpekleri bağlayın!” 


Bu halleri konağının penceresinden seyretmekte olan çete başı gülüyordu. Şairi huzuruna çağırtarak, “Ne istiyorsan, söyle de versinler” deyince şair, “Elbisemi verin, başka bir şey istemem” dedi. 


İnsan insandan iyilik umar. Senin iyiliğinden geçtik, bari şerrin dokunmasın. 


kik 


Bizi serbest bırakırsan iyilik yapmış olursun. 
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Çete başının emriyle elbiselerini verdiler. Ayrıca bir miktar para ile bir de güzel kürk ilâve ettiler. 


130. HİKÂYE: BİR MÜNECCİM 


Müneccimin biri evine girdi. Ailesinin yanında yabancı bir erkek görünce hiddetle sövüp saymaya başladı. Öteki de boş durmadı. Derken kavga kızıştı. Etraftan gelip toplananlar arasında zarif, kibar bir adam vardı. İşi anlayınca dedi ki: 

Evinde kim var haberin yokken, ne ararsın gökte be sersem adam? 


131. HİKÂYE: ÇİRKİN SESLİ BİR HATİP 


Çirkin sesli bir hatip vardı. Fakat kendisi, sesinin güzel olduğuna inanıyordu. Bundan dolayı hutbe okurken alabildiğine bağırırdı. Öyle ki sen o çirkin sesi duysan derdin ki: “Alakarganın sesiyle bununki aynı perdedendir. Veyahut, 'Seslerin en çirkini eşek sesidir'8 meâlindeki âyet bunun hakkında nâzil olmuştur.” 


O çirkin sesi ağzından fırladı mı, Fars'taki İstahr Kalesi yıkılacak zannedilirdi. 


Halk onun belâsını mecburen çekiyordu: Çünkü o, bu vazifeye resmen tayin edilmişti. Bir gün, yakında bulunan köylerden birinin hatibi -ki, ona gizli düşmanlık besliyorduyanına geldi. Dedi ki: “Birader! Bu gece sizi rüyada gördüm. Sesiniz o kadar güzelleşmişti ki tarif edemem. Cemaat de elhamdülillâh rahata erdik, diyerek seviniyor, bir- 


82 Lokmân 31/19. 
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birlerini tebrik ediyorlardı.” Hatip düşünmeye başladı. Bir süre düşündükten sonra dedi ki: “Çok güzel ve çok mübarek bir rüya imiş. Teşekkür ederim beni uyardınız. Anladım ki sesim çirkinmiş, cemaat de beni dinlemekten rahatsız oluyormuş. Artık tövbe olsun ki bundan sonra okusam bile hafif sesle okurum.” 


Riyakâr dostlardan bıktım artık: -Benim yerime kim olsa bıkar- Kusurlarımı bir olgunluk görüp bütün dikenlerime gül diyorlar. 


132. HİKÂYE: SAKIN RAZI OLMA! 


Adamın biri, Sincariye® Mescidi'nde görevli olmadığı halde ücretsiz müezzinlik ederdi. Sesi, nefret ettirecek derecede çirkindi. Mescidin sahibi temiz kalpli biriydi. Bu zatın gönlünü kırmak istemese de, cemaatin de huzursuz olmasından endişe duyuyordu. Bir gün ona dedi ki: “Azizim! 
Bu mescidin vazifeli müezzinleri vardır ki, her biri 5 lira maaş alıyor, sana 10 lira vereyim, git! Ezanını başka yerde oku!” Zavallı adam bu teklifi memnuniyetle kabul etti ve gitti. Fakat çok geçmeden geri geldi, dedi ki: “Efendim, siz bana haksızlık yapmışsınız: Bana orada başka yere gitmem için 20 lira veriyorlar da ben razı olmuyorum.” Mescidin sahibi güldü ve dedi ki: “Sakın razı olma, onlar 50 liraya da mum olurlar.” 


Kazma ile sert taşı kazıyan bir kimse insan ruhunu senin sesin kadar tırmalamaz. 


8 Sincariye: Irak'ta Bağdat'la Musul arasında bir yerleşim yeri. 
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133. HİKÂYE: OKUMA! 


Çirkin sesli bir adam mescidde Kur'an okuyordu. Zarif bir adam, “Ne kadar ücret alıyorsun?” diye sordu. 


“Allah rızâsı için okuyorum” cevabını alınca, “Allah rızâsı için okuma!” dedi. 


Böyle Kur'an okunursa korkarım İslâm'ın güzelliğinden eser kalmaz. 


ls 
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134. HİKÂYE: SULTAN MAHMUD ile AYAZ 


Hasan-ı Meymendi'ye sordular: “Sultan Mahmud'un, her biri birbirinden güzel bu kadar bendeleri var, nasıl oluyor da bunlardan hiçbirini Ayaz kadar sevmiyor. Halbuki Ayaz'ın o kadar güzelliği de yoktur.” Meymendi şu cevabı verdi: “Sevilmek için güzel olmak lâzım değil, göze girmelidir.” 


Sultan katında değeri olan bir kişiyi bütün dünya sevmese de makbuldür. Ama sultanın gözünden düşecek olursa herkes ondan nefret eder. 


Yaratılanların en güzeli olan Yusuf'a inkâr gözüyle ba- 


kan onu çirkin görür. Ama arzuyla bakacak olursa maymunu hüri, şeytanı melek sanır. 


146 e GüLİSTAN 


135. HİKÂYE: ÂŞIK ÂBİD 


İbadetlerine düşkün birini gördüm: Birinin sevgisine tutulmuş, aşkını saklamaya gücü yetmediği için dile düşmüştü. Dostlarından gördüğü azar ve eleştiriye, rakiplerinden çektiği cefaya rağmen bu sevdadan bir türlü vazgeçmiyordu. 


Bana keskin kılıcınla vursan da eteğinden el çekmem. 
Senden başka derdime derman olacak ve sığınacak bir yerim yok ki ona gideyim. 


Bir defa kendisini azarlayıp dedim ki: “Nasıl oldu da o güzel aklın, bayağı nefsine karşı mağlup oldu?” Bir süre düşündükten sonra dedi ki: 


Aşkın hükümran olduğu yerde zühd ve takvâya yer yoktur. Her tarafı balçık olan yerde eteğini temiz tutabilmek büyük hüner ister. 


136. HİKÂYE: IŞIK ile GÜNEŞ 


Hiç unutmam, bir gece aziz sevgilim yanıma geldi. Yerimden öyle fırladım ki yenimin çarpmasıyla mum söndü. 


Gece olduğu halde yarimin hayali bana geldi. Bu vakitte bu devlet nereden geldi? Hayret! 


Oturdu, “Anlaşılan, beni görmek istemiyorsun da ben gelir gelmez mumu söndürdün!” diyerek sitem etmeye başladı. Dedim: “Güneş doğdu sandım da...” 


Zarifler ne güzel söylemiş: Çirkin biri meclise gelip muma engel olursa, kalk onu topluluk içinden yok etmeye bak! Ama meclise gelen şeker dudaklı, tatlı gülüşlü ise, bu kez yeninden tut da mumu söndür. 
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137. HİKÂYE: GEÇ KALAN SEVGİLİ 


Biri epey zamandır görmediği dostuna dedi ki: “Neredesiniz azizim, özledik.” 


Dostu şöyle cevap verdi: “Özlemek, usanmaktan iyidir.” 


Ey güzel sevgilim! Senin eteğini elden bırakmam. 
Çünkü sana çoktandır hasretim. Geç görüp kavuşmayı arzulamak tez görüp de doymaktan geri kalmaz. 


Hikmet: Sevgili, yanında arkadaş getirmişse, cefaya gelmiş demektir. Çünkü kıskançlık ve rekabetten kurtulmak mümkün olmaz. 


Sevgili yanıma arkadaşlarıyla birlikte gelirse, sulh için gelse bile ben onu kavga için gelmiş sayarım. 


kkk 


Dedim: Ey yâr! Niçin başkalarıyla dost oldun? Benim dünyada yerim kalmadı, artık ben ölmeliyim. 


Dedi: Ey Sa'di! Ben safa meclisinin mumuyum, pervanelerim kendini öldürürse bana ne? 


138. HİKÂYE: KİMSE DOYAMAZ 


Hatırımdadır ki gençliğimde bir dostum ile bir kabukta iki badem içi gibiydik Birbirimizle çok iyi dosttuk. Umulmadık bir zamanda bir işi çıktı, yolculuğa gitmek zorunda kaldı. 


Yolculuktan döndüğü zaman başladı siteme: “Bu kadar zaman geçti, ne bir mektup ne de bir selâm gönderdiniz. Bu kadar da vefasızlık olur mu?” Ben de ona dedim ki: “Ben, güzel yüzünüzden mahrum bulunduğum halde bu şerefi postacıya mı kazandıraydım?” 
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Benim yârime söyleyin, bana dille tövbe ettirmesin. 
Bana hançerle bile tövbe ettirmek (aşkımdan vazgeçirmek) mümkün değildir. Başkası seni doya doya seyretsin istemem, gerçi sana bakmaya doymanın imkânı da yok ya! 


139. HİKÂYE: ÂŞIK BİLGİN 


Bir bilgin gördüm, birinin aşkına tutulmuştu. Bütün arzusu, onunla zaman zaman görüşüp konuşmaktan ibaretti. Bunun için de başına gelen birçok sıkıntıya katlanırdı. 
Bir gün kendisini uyarmak istedim, dedim ki: “Biliyorum sizin bu sevginizin şehvetle ilgisi yoktur. Ve temeli günah üzerine kurulmuş da değildir. Böyle olmakla beraber kendinizi töhmet altında bulunduracak bir durumda olmak, kendini bilmez birtakım edepsizlerin kötü düşüncelerine mâruz kalmak, bilginlik şerefine zarar verir.” Dedi ki: “Azizim, bana öğüt vermekten vazgeç, beni kendi halime bırak. Sizin dediklerinizi ben de düşündüm, fakat imkânsız... 
Bana onun eziyetine katlanmak, onu bırakmaktan daha kolay göründü.” Bilge kişiler ne güzel söylemişler: “Gönlü sıkıntıya koymak, gözü seyretmekten alıkoymaktan daha kolaydır.” 


Yarsız yaşama imkânı yoksa, çaresiz onun cefasını çekeceksin. Ey gönlü saf bir sevgiyle dolu olan! Sevgilinin eline iradeni teslim edeceksin. Boynunda yular olan ceylan kendi kendine gezip dolaşamaz. Bir gün o sevgiliye, “Aman senin elinden!” dedim. Sonra bu sözden kaç kez tövbe ettim. O ne isterse istesin gönlüm ondadır. Daima benim gönlüm onun eşiğindedir. Huzuruna çağırırsa lutfundan, kovarsa kahrındandır. 
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140. HİKÂYE: KÖTÜ ZAN 


Âlimlerden birine sordular: “Bir kimse, ay parçası gibi güzel bir dilberle halvette bulunuyor. Kapılar sürgülü, rakipler uykuda, nefs talip, şehvet galip. Kısacası, Arap'ın, “Hurma yetişmiş, bekçi de mani olmuyor” dediği bir durum. Böyle bir hal karşısında sofuluk duygusuna uyarak selâmette kalmak mümkün müdür?” 


Âlim şöyle cevap verdi: “Mümkündür, fakat buna kimse inanmaz. Yani, nefsin elinden kurtulsa bile, halkın dilinden kurtulamaz.” 


Günahtan kurtuluş mümkün olsa da düşmanın kötü zannından kurtulamaz. 


kkk 


Günahtan el çekip tövbeyle kurtulmak kolay olsa da halkın dilinden kurtulma imkânı yoktur. 


141. HİKÂYE: PAPAĞAN ile KARGA 


Papağanla kargayı aynı kafese koymuşlardı. Papağan, karganın çirkin gürüntüsünden sıkılıyor, şöyle diyordu: “Ne çirkin surat! Ne iğrenç sima! Ne kötü manzara!.. 
Keşke aramız doğu ile batı arası kadar açık olsaydı da şu yüzü görmeseydim.” 


Bir insan sabahleyin kalkıp yüzüne baksa, esenlik gününün sabahı ona zindan olur. Zindan arkadaşın aslında senin gibi uğursuz biri olmalıydı, fakat senin gibisini bulmaya imkân yoktur. 


Asıl tuhaflık nerede!.. Karga da papağandan bıkmıştı. 
O da “lâ havle” çekerek inliyor, talihinin aksiliğinden şikâyet ediyordu. Hayıflanarak, “Bu, ne talihsizlik! Benim şerefime lâyık olan, kendim gibi bir karga ile bir bağ duvarı üzerinde zıplaya zıplaya gezmekti” derdi. 


İbadetlerine düşkün birini eğer hapse tıkmak istersen, onu rindler meclisine kat, sıkılsın da sıkılsın. 


Acaba günahım neydi de böyle ahmak, kendini beğenmiş, saçma sözlü bir yabancının arkadaşlık belâsına katlanmak zorunda kaldım? 


Bir duvara resmin nakşedilmiş olsa, kimse o duvarın altına varmaz. Söz gelişi eğer sen cennetlik olursan, cennete gidecek pek az bulunur. 


Bu örneği şunun için verdim: Âlimler, cahillerden ne kadar nefret ederlerse, cahiller de âlimlerden yüz kat fazla çekinirler. 


Farzedin ki rindlerin meclisi neşe dolu bir gül bahçesidir. Fakat zâhidin gözüyle bakarsan baştan sona dikendir. Ey zâhid! Sen nasıl onların varlığından memnun değilsen onlar da senden rahatsızdır. 


kkk 


Çiçek gibi bir eğlence meclisi toplanmış, zâhid de içlerine bir kuru odun gibi girmiş. Buz gibi donuk, kar gibi çökmüş, ilkbaharda esen rüzgâr gibi soğuk. 


142. HİKÂYE: BARIŞAN DOSTLAR 


Bir arkadaşım vardı. Kendisiyle yıllarca seyahat etmiş, tuz ekmek yemiş, birbirimize çok hukukumuz geçmişti. Bir gün değersiz bir menfaat yüzünden beni gücendirince aramız açıldı. Bununla beraber her iki tarafta da sevgi bâki idi. 
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Bunu şundan anladım ki, bir gün bir mecliste benim şu anlamdaki beyitlerimi okumuş: 


Nazlı sevgilim, tatlı gülüşüyle yaralı gönlüme tuz saçıyor. Cömertlerin eteğinin yoksul eline geçmesi gibi ne olurdu bir kere de zülfünün ucu elime geçseydi! 


Çok beğenmişler. Daha doğrusu bu sözün değil, kendi temiz ve ince duygularının güzelliğine şehadet etmişler. 
Bu arada arkadaşımız da abartılı övgülerde bulunmuş ve aramızdaki dostluğun ortadan kalkmasına üzülerek kusurunu itiraf etmiştir. Bunu haber alınca anladım ki, bu dargınlıktan benim gibi o da üzüntülüdür. Hemen şu anlamdaki beyitleri yazıp gönderdim ve barıştık: 


Vefalı olmaya söz vermemiş miydin? Niçin sözünde durmayıp cefa eyledin? Böyle çabucak yüz çevireceğini bilseydim, sana gönül verir miydim? Ey gönül kıran! Barışmak istiyorsan, rahat ol, gönüldeki yerin her zaman bâkidir. 


143. HİKÂYE: BUNAK KAYNANA 


Birinin güzel bir hanımı vardı, öldü. Bir de bunak kaynanası vardı, kızının mihrini istemek bahanesiyle geldi, eve yerleşti. Adamcağız onun gevezeliğinden usanıp bıkmıştı. 
Ne yapsın ki istenen parayı verecek durumda da değildi. 
Onun için bu belâya mecburen katlanıyordu. Bir gün dostlarından biri, “Sevgili eşinden ayrıldın, şimdi ne haldesiniz?” diye sorunca zavallı adam, “Kaynanamın gelişi, kızının ayrılığını unutturdu” dedi. 


Gül yağmaya gitti, diken kaldı. Yiyip içme, zevk vo sa fa geçti, diken acısı kaldı. Gözü mızrakta görmek, oki yüz 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lü düşmanı görmekten daha iyidir. Dosttan ayrılmakta bir sakınca yok, yeter ki düşman yüzünü görmeyeyim. 


144. HİKÂYE: AY PARÇASI GÜZEL 


Şöyle bir olay hatırlıyorum: Gençliğimde bir mahalleden geçerken, orada ay parçası gibi bir güzel görmüştüm. 
Sıcak bir yaz günüydü. Temmuzun harareti o derece şiddetliydi ki susuzluktan dilim, damağım kavrulmuştu. Beşeriyet acziyle bir duvar gölgesine sığındım. O anda hatırımdan geçti ki bir bardak soğuk su ile şu hararetimi bir söndüren olsa. Bir de baktım, karşı evlerden birinin dehlizinden bir nur parladı. Yani bir güzel ki fesahat dili onu anlatmaktan aciz kalır. Onun dehlizden görünüşü bana, karanlık bir gecenin birdenbire sabah oluvermesi gibi bir his vermişti. Elinde bir bardak vardı. Sanki karanlıklardan âb-ı hayât/bengisu sunuyordu. Bardağı bana uzatarak, “Buyurun!” dedi. Bu, su değil, buzlu şeker şerbetiydi. İçine gül suyu da damlatılmıştı. Bilemiyorum bu, gerçekten gül suyu mu idi, yoksa gül yüzünden yuvarlanan ter damlaları mı süzülmüştü. Teşekkür ederek aldım, içtim ve taze hayat buldum. 


Gönlümde öyle bir susuzluk var ki bütün denizleri iç- 


sem hararetim geçmez. 


kkk 


Her sabah yatağından kalktığında gözü güzel bir yüz gören bahtiyardır. Şarap sarhoşu gece yarısı, sakinin sarhoşu ise mahşer sabahı uyanır. 
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145. HİKÂYE: KÂŞGARLI GÜZEL 


Bir sene Sultan Muhammed Hârizmşah,8# Hıtâ85 hükümdarıyla bir mesele üzerinde antlaşma yapmıştı. Delegeler arasında ben de bulunuyordum. Kâşgar'a8 varınca oranın meşhur camiini ziyaret ettim. Orada bir öğrenci gördüm ki şu beyitler, sanki onun gibiler için söylenmiştir: 


Öğretmenlerin sana hep cefa, sitem, işve, naz, eda mı öğretti? Bu zamana kadar hiçbir beşerde görmediğim bu tavrı, acaba ay yüzlü bir peri mi öğretti? 


Elinde Zemahşeri'nin8? Mukaddime-i Nahv'i bulunuyordu ve, “darabe Zeydun Amran”8s diye tekrarlayıp duruyordu. Dedim ki: “Yavrum! Hârizm'le Hıtâ hükümdarları barış imzaladılar, Zeyd ile Amr daha barışmayacaklar mı?” 
Güldü ve nereli olduğumu sordu, “Şirazlıyım” dedim. 
“Sa'di'nin şiirlerinden bildiğiniz var mı?” deyince, aslı Arapça olan şu şiiri okudum: 


Gönül kavgacı bir nahivciye tutuldu. 

Kendisi Zeyd oldu beni de Amr'ın yerine koydu. 
Fâili mef'ulü o kadar anlamasa da 

Bütün âmilleri * ezberinden birer birer söylüyor. 


8 Muhammed Hârizmşah: Harzemşahlar Devleti'nin hükümdarlarındandır 
(6. 1128). 

Hıtâ: Çin Türkistanı'na verilen ad. 

Kaşgar: Tarihi öneme sahip olan, Doğu Türkistan'da bir şehir. 
Zemahşeri: Ünlü tefsir ve dil bilgini (ö. 538/1144). 

“Zeyd Amr'a vurdu” manasında bir kalıp cümle. 

Âmil: Arapça gramerde bir kelimenin kullanılışı sırasında bünyesinde değişiklik meydana getiren kelime. 


8 


m 


8i 


© 


N 


8 


8 


© 


8! 


© 
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Biraz düşündükten sonra dedi ki: “Sa'di'nin şiirlerinin çoğu Farsça'dır. Onlardan okursanız daha kolay anlarım.” 
Bu defa da şu kıtayı okudum: 


Ey sevgili! Nazdan mı, işveden mi yaratıldın? 
Senin mayanı belirlemek güç, bilmem neden imal edildin? 
Ey âşıkların gönlünü zülfünün tuzağına bağlayan! 
Biz seninle sen de Amr ve Zeyd ile meşgulsün. 


Ertesi gün dönmemiz kararlaşmıştı. Meğer benim Sa'di olduğumu ona söylemişler. Koşarak geldi, nâz ve niyazla siteme başladı: “Kaç gündür buradasınız da niçin Sa'di benim demediniz? Kısa bir süre de olsa hizmetinizle şereflensek ne olurdu?” Dedim ki: 


Ey sevgili! Sen varken ben “benim” nasıl derim? 


Dedi: “Ne engel var? Birkaç gün daha kalsanız da hizmetinizden istifade etsek?” “Yapamam” dedim ve şunu ileri sürdüm: 

Büyüklerden biri genç yaşında bir dağ başında inziva- ya çekildi. Ona, “Şehirde kalırsanız ibadet daha rahat olur” dedim. O, “Şehirde gönül alıcı sevgililer vardır, onlar kalp huzuruna fırsat vermezler” diye cevap verdi. 


Bundan sonra vedalaşarak ayrıldık. 

Yâ Rabbi, yâri ele geçirmişken, hemen ayrılmak ne talihsizliktir. Bu gülerken ağlaşmak gibidir. Bir yüzü sararmış diğer yüzü kıpkırmızı olan şu elmaya bakın: Herhalde o da yâriyle vedalaşmış. 
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Ayrılık zamanı aşırı üzüntüden canımı vermezsem, beni gerçek âşık saymayın. 


146. HİKÂYE: SOYULAN DERVİŞ 


Bir derviş Hicaz seferinde bize yoldaş olmuştu. Arap emirlerinden biri, çocuklarının nafakasına yardım olmak üzere ona 100 altın hediye verdi. Bir gün harâmiler kafilemizi pusuya düşürerek soydular. Para ve eşya namına ne varsa hepsini aldılar. Kervan halkı ne kadar ağlaşıp sızlaşdılarsa da fayda vermedi. 


Ne kadar ağlasanız, sızlasanız boşuna. Aldığı altını hırsız verecek mi? Nerede! 


Kafile halkı arasında hiç istifini bozmayan tek bir derviş vardı. Ona dedim ki: “Baba can! Sizin altınları bıraktılar mı yoksa? Hiç aldırdığınız yok...” Dedi ki: “Aldılar, fakat benim onlara -ayrılıklarına dayanamayacak kadar- bağlılığım yoktur.” 


Eğer mümkünse gönlünü bir şeye bağlama, çünkü bir kere bağlandı mı ayırmak güç olur. 


Dedim ki: “Senin şu halin bana acıklı bir anımı hatırlattı. Gençliğimde bir güzele gönül vermiştim, çok severdim. 
O kadar ki gözümün kıblesi onun cemali, ömrümün sermayesi ona kavuşma arzusu idi.” 


Acaba gökyüzü meleklerinden midir ki bu görünüşte insan hayal etmenin imkânı yok. Evet, o melektir, çünkü nutfeden bir insan bu sürette oluşturulamaz. 


Bir gün ansızın ölüverdi. Kavim ve kabilesi onun ayrı lığıyla yanıp tüterken, ben de mezarı başında günlerce 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göz yaşı döktüm. Şu birkaç beyit, o elemli günlerin hatırasını taşımaktadır: 


Âh, senin ayrılığının ciğer yakan gününde, ecel eli ölüm kılıcını başıma çalsaydı da bu fena âlemi böyle sensiz görmeseydim. Keşke kara topraklara senden önce gömüleydim. 


kik 


Yatağına gül ile nesrin serpilmeyince, o narin sevgiliyi yatağında uyku tutmazdı. Şimdi o gül ten ne hale geldi, gelin bakın: Kabir döşeğini dikenler istilâ etti. 


Bu acıklı ayrılıktan sonra kesin olarak karar verdim ki, başka bir kimsenin daha aşkına tutulmamak için kalan ömrümü uzlette geçireyim. 


Günlerin peş peşe gelen sarsıcı saldırılarıyla gönül köşküm yıkıldı, pek harap oldum. Bakın, dün ne kadar neşeliydim, bugün ise yârin ayrılığından dolayı büyük ıstıraplara düştüm. 


147. HİKÂYE: LEYLÂ ile MECNÜN 


Arap padişahlarından birine, Mecnün'un Leylâ ile olan macerasını anlattılar. O kadar ilim ve üstün nitelikleri olduğu halde Leylâ'nın uğruna her şeyi feda ettiğini, çölde vahşi hayvanlarla düşüp kalktığını söylediler. Padişah, Mecnün'u huzuruna getirterek dedi ki: “İnsanlık şerefinde ne kusur gördünüz de hayvanlarla yaşamayı tercih ettiniz? 
Onların halleriyle halleştiniz? Aşk, insanı olgunluğa doğru götüreceği yerde, sizi hayvanlığa yaklaştırmıştır.” Mecnün inleyerek dedi ki: 


© Nesrin: Bir tür yaban gülü. Mısır gülü olarak da bilinir. 
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Onun sevgisinden dolayı beni kınayan dostlarım, seni bir gün görmüş olsalardı bunu yapmaktan vazgeçerlerdi. 


kik 


Âh ne olurdu! Beni kınayanlar senin gönül alan güzelliğini görselerdi de seyrederken kendilerinden geçip farkında olmadan ellerini kesselerdi. 


Âh Leylâ! Beni ayıplayanlar seni bir kerecik görselerdi de ben de onlara Züleyhâ'nın, Mısır hanımlarına dedikleri gibi, “İşte sevgisine tutulduğumdan dolayı beni ayıpladığınız!”9! diyerek seni gösterseydim. 


Mecnün'un bu derece yanıp yakılışı padişahta merak uyandırdı. Bu kadar fitneye sebep olan süret nasıl şeymiş? 
Getirin şunu ben de göreyim, dedi. 


Derhal adamlar çıkarıldı, kabileler arasına dağıldılar, Leylâ'yı bulup getirdiler, padişaha arzetmek üzere sarayın divanhânesinde hazır bulundurdular. Padişah, hayal ettiği gül yanaklı, tombul bir kız yerine zayıf vücutlu, esmer benizli bir Arap kızıyla karşılaşınca, tabiatıyla beğenmedi. 
Çünkü sarayının en düşük derecedeki câriyesi ondan daha güzel, daha cazibeli ve hele terbiye ve nezaketçe daha üstündü. 


Padişahın gönlünden geçenleri hal ve tavrından okuyan Mecnün dedi ki: “Sultanım! Sen, Leylâ'ya Mecnün'un gözüyle bak ki onun temaşasındaki sırrı anlayasın!” 


Gönlümdeki derdime vâkıf değilsen benimle dertleşecek bir yar gerekmektedir. Ben ancak bütün hali benimle ortak olan o kişiyle içtenlikle konuşabilirim. 


91 Yüsuf 12/32, 
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Akk 


Cânan ilinin haberi ağaçlığa ulaşsaydı, ağaçlar durmayıp benimle birlikte ağlayıp sızlardı. Ey gönlü aşk eleminden habersiz olan, sana gönül derdini anlatmanın imkânı mı var? 


Akk 


Vücudu sağlıklı olan, yaralının halini ne bilsin. Sen derdini onlara anlatmak için hiç emek çekme. Hayatında arı iğnesi tatmamış birine arıdan bahsetmek boşuna emektir. Bizim hallerimizle hallenmemişsen, bizim bu perişan durumumuz sana göre efsane gelir. Gönlümün yanışını başkasıyla kıyas etme: Tuz onun avucunda, benim ise yaramdadır. 


148. (MANZUM) HİKÂYE: GERÇEK SEVGİ 


Temiz kalpli, soylu bir adam, bir zamanlar bir güzel yüzlüye tutulmuştu. Bir kayıkta birlikte giderlerken kayık girdaba düşüp devrildi. Cankurtaran uzaktan gördü, koştu, olay yerine geldi kavuştu. Gencin elinden tuttu, fakat o, “Sen önce sevgilimi kurtar” dedi. Bunu son anlarında söylemişti. Ruhunu teslim ederken şöyle demişti: “Sıkıntı zamanı yârini unutandan, aşkın hikâyesini dinlemek boş.” Aşk cambazları işte böyle yaşardı, canı fedaya her an hazırlardı. 
Aşkın hikâyesini gel Sa'di'den öğren. Sana en ince yerden haber versin hemen: Ey oğul! Bir sevgiliye gönül verdinse onunla yetin, başkalarına gözünü kapa. Eğer Mecnün sağ olsaydı, gelir aşkın hikâyesini benden öğrenirdi. 
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149. HİKÂYE: CAN ÇEKİŞEN İHTİYAR 


Bazı bilginlerle Şam Camii'nde ilmi konularda konuşuyorduk. O sırada bir delikanlı geldi, “İçinizde Farsça bilen var mı?” diye sordu, beni gösterdiler. “Hayırdır” dedim. 
Genç adam, “Yüz ellilik bir ihtiyar ölüm halindedir, bir şeyler söylüyor, fakat Farsça olduğu için biz anlamıyoruz, lütfen zahmete katlanırsanız sevabı elde edersiniz! Belki bir vasiyeti vardır...” Kalktım, hastanın yanına vardım, kulak verdim, şunları söylüyordu: 


Dünyada biraz keyfimce yaşayayım derdim ama,” Burayı ebedi yurt sanma, bırak, çık!” dediler. Hayatın türlü nimetlerle dolu sofrasından, bir iki lokma yer yemez, yeter artık dediler. 


Bunun mânasını Arap diliyle Şamlılar'a anlattım. Bu kadar uzun ömürle beraber dünya hayatına bu derece hayıflanmasına hayran oldular. Hastaya, “Nasılsınız ve şu 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anda neler duyuyorsunuz?” diye sorduk. Dedi ki: “Ne söyleyeyim ve nasıl anlatayım?” 


Diş çektiren zavallı insanların ne kadar ıstırap çektiklerini bilirsiniz. Fakat can çıkmasıyla kıyaslayacak olursan tabi ki o çok daha kolaydır. Düşün ki, çıkan diş değil, aziz candır. 


Biraz teselli etmek istedim, ona dedim ki: “Ölümü hatırından çıkar, vehme kapılma! Mizaç düzgün, sağlıklı diyerek hayata güvenmek câiz olmadığı gibi, hastalık da ne kadar ağır ve tehlikeli olursa olsun, mutlaka ölüm getirmez. 
İsterseniz bir hekim getirelim?” Dedi: “Heyhat! Geçti artık.” 


Efendi nakkaş getirir, köşkü süslemek istemektedir; oysa köşkün temeli viran olmuştur. Doktor hastasının dengesinin bozulduğunu (bunadığını) görünce, kesin olarak ecelinin geldiğine karar verir. İhtiyar can verirken duaya muhtaç haldedir, yaşlı karısı ise durmadan ona kokulu sandal sürmekle meşguldür. İnsanın dengesi bozulunca ne efsun etki eder ne ilâç. Artık emelin gecikmesi imkânsız bir safhaya girmiştir. 


150. HİKÂYE: İHTİYAR ile GENÇ HANIMI 


İhtiyar bir adam anlatıyordu: Bir kızla evlenmek istedim, evlendim. Zifaf odamızı güllerle, çiçeklerle süsleyerek gerdeğe girdim. Kızı pek sevmiş ve bütün gönlümü ona vermiştim. Geceleri uzun müddet uyumaz, onu eğlendirecek hikâyeler, latifeler bulur, söylerdim. Benden ürkmesin ve bana ısınsın diye... Kısacası bir gün ona demiştim ki: “Küçük hanım! Ne güzel talihin varmış ki benim gibi dünyanın iyi, kötü her halini görmüş, vefalı, tecrübeli, sözü sohbeti yerinde şefkatli, tatlı dilli bir ihtiyara düştün.” 
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Gücüm yettiği kadar gönlünü hoş ederim. Beni kırsan bile ben sana kırılmam. Papağanın olduğu gibi senin gıdan şeker olursa tatlı canımı uğrunda feda etmeye hazırım. 


Ya bir kibirli, hafif tabiatlı, bastığı, durduğu yeri bilmez, her akşam başka yerde yatar, her gün bir başka dostuna çatar, kadir kıymet bilmez bir gence düşseydin halin ne olurdu? 


Bülbülden vefa umma, çünkü o her zaman başka bir gül üstünde öter. 


Fakat ihtiyarlar böyle değildir. Onlar akıl ve edep dairesinde yaşarlar, gençliğe özgü olan cehaletten uzak bulunurlar. 


Bilgisi senden çok olanlarla görüş, bunu fırsat bil! 
Kendin gibilerle vaktini boşa harcama! 


Hikâyenin burasına gelince, ihtiyar dedi ki: “Bu kadar dil döküp çene çaldıktan sonra sanıyordum ki artık bana sarsılmaz bir sevgiyle bağlanmıştır. Meğer öyle değilmiş, kızcağız derin bir nefes aldıktan sonra dedi ki: ‘Akşamdan beri özene bezene dinlettiğin masalların tamamını, vaktiyle ninemden işittiğim bir söze değişmem. Rahmetli ebem demişti ki: 'Genç kadının böğrüne ok batması, koynunda ihtiyar yatmasından iyidir.” 


Ailesi çıkmadık canda ümit var diyerek ihtiyar adamı tedavi etmeye teşebbüs etmiş. Tetkik ettikten sonra nabzını hareketsiz görerek şöyle söylemiş: “Eyvah! Bu adam âhirete çoktan gitmiş.” 
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Tatmin olmayan kadının, eşinden ayrılmak istemesinin elbet mazereti vardır. Asâsı kalkmıyor, çünkü kendisi asâsız kalkamaz olmuş yerinden. 


Uzatmayalım, geçinmek imkânı olmadığına kanaat getirerek ayrıldık. İddeti bitince bir gençle evlendi. Ama nasıl genç? Tam benim kendisine anlattığım gibi çirkin ve hırçın, aynı zamanda son derece fakir bir gençti. Kız, kocasının her sıkıntısına katlanıyor, “Elhamdülillâh! Cehennemden kurtuldum, cennete kavuştum” diyordu. 


Cevr ü cefan ve huysuzluğun ne kadar çok olursa olsun nazını çekerim, çünkü güzelsin. 


kik 


Seninle cennette komşu olmaktansa cehenneme gitmek daha iyidir. Güzelin ağzının soğan kokusu çirkinin elindeki gülden daha hoştur. 


kik 


Güzel yüz, zariflik, renk ve koku, ipek elbise kadının ziynetidir. Erkek için bunlara gerek yoktur, sinirlerinin gücü onun servetidir. 


151. HİKÂYE: BİR BABA ve OĞLU 


Diyarbakır'da ihtiyar bir adamın evinde misafirdim. Bu zat çok zengindi, bir de güzel oğlu vardı. Bir gece bana anlatıyordu: “Benim, bütün ömrümde şu bir tek oğlumdan başka evlâdım olmadı. Bunu da Allah sonradan verdi. Bu yakınlarda bir ağaç vardır ki, dileği olanlar oraya gider, dua eder, arzularına kavuşurlar. Ben de birçok gece o ağacın yanına gittim, ağladım, sızladım. Şükürler olsun! Rabbim bu çocuğu bana bağışladı.” Adamcağız bana bunları anlatırken arka tarafta oturmakta bulunan yanındaki arkadaşlarına yavaşça şöyle fısıldadığını duydum: “Âh, o ağacın nerede olduğunu bilsem de, ben de gitsem, şu babamın ölümüne bir dua etsem!” 


Hikmet: Babası sevinir oğlum akıllı diye, oğlu da yerinir babam bunaktır diye... 


Yıllar var ki babanın hatırası yadından silindi gitti. Sen babana iyilik olarak ne yaptın ki oğlundan iyilik umarsın? 


152. HİKÂYE: KERVANDAKİ İHTİYAR 


Bir gün, gençliğime güvenerek hızlı yürümüş, akşam olunca bir dağ eteğinde düşüp kalmıştım. Kafilenin arkasından gelmekte olan zayıf bir ihtiyar dedi ki: “Ne yatıyorsun oğlum, kalk gidelim, burası yatıp uyuyacak yer değildir” dedim: “Nasıl gideyim ki, dizlerimde derman, ayaklarımda dayanacak güç kalmadı.” İhtiyar şöyle söyledi: “Ağır ağır yürümek, koşa koşa giderek yorgun düşmekten daha iyidir” dediklerini duymamış mıydın? 


Varmak istediğin yere ulaşmak istiyorsan, sözümü dinle de kesinlikle koşma. At koşar çabucak yorulur yolda kalır, deve ise âheste gider ama gece gündüz gider. 


153. HİKÂYE: ÇOLUK ÇOCUK KAYGISI 


Bir vakit, sohbetimizde bir genç bulunuyordu. Bu adam zerre kadar gam, kasavet taşımaz, daima şen şakrak olur, gülmekten dudakları birbirine kavuşmazdı. Seferde bulunduğum için epeyce müddet görüşmek kısmet olmadı. Sonra gördüm ki evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, eski neşesinden eser kalmamıştı. Hevesi, şevk ve 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neşesi kökünden sökülmüştü. Dedim: “Bu ne haldir? Hani o neşeler? Nerede kaldı o kahkahalar?” Dedi ki: “Çocuklarım olalı, çocukluğu unuttum.” 


Saçlarım bana ölümü hatırlatıyorken gençlik neşesi artık kalır mı? 


kkk 


Yaşlanınca çocukluktan el çek, o işleri çocuklara bırak. 


kkk 


Yaşlılarda gençlik neşesi arama, ırmaktan akan su bir daha geri dönmez. Biçilme zamanı gelmiş ekinler taze otlar gibi salınamaz. 


kkk 


Gençlik çağı gelip geçti, o neşe ve sevinç günleri bugün nerede? Aslan gibi pençemin gücü kuvveti kalmadı. 
Gönül sıkıntı ve işkence içerisinde kaldı. Bir yaşlı kadın zülfünü boyadı. Ey anne! Geçmişi artık unuttuk, haydi saçının rengini de kabul ettik diyelim, esas sen varsa şu kambur bele bir çare bul. 


154. HİKÂYE: ANNEMİN SÖZLERİ 


Bir gün, gençlik cehaletiyle anneme sert söyledim, gönlü kırılarak bir köşeye çekildi ve ağlamaya başladı. Dedi ki: “Demek çocukluk zamanını unuttun da şimdi beni böyle azarlarsın öyle mi?” 


Gönlü incinmiş bir anne, oğluna sitem ederek şöyle dedi: “Ey gözümün nuru! Çocukluk zamanını düşünseydin, bana dilin böyle uzanmazdı. O gün sen güçsüzdün ben güçlü, bugün ise ben güçsüzüm, sen güçlü.” 
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155. HİKÂYE: CİMRİ ZENGİNİN OĞLU 


Cimri bir zenginin nazlı bir çocuğu hastalanmıştı. Dostları dediler ki: “Bunun sağlığına kavuşması için ya bir kurban kesmeli ya da bir hatim indirmelidir. Belki Allah bu yüzden şifa verir.” Adam düşünmeye başladı. Sonra dedi ki: “Kalp huzuru ile bir hatim okursam daha iyi olur. Kurban da kessem olur ama, şimdi sürü uzakta bulunuyor.” Bunu işiten bir ârif dedi ki: “Kur'an hatmetmeyi şunun için tercih etmiştir ki bu, dil ucundan gelir, halbuki o, can içinden çıkar.” 


Bir kişiye cömertlik eli arkadaş olursa, onun ibadet ve taatine kıymet yetmez. Söz gelişi insanlara Allah için bir dinar ver desen eşek gibi çamura saplanırlar, ama, “Bir Fâtiha oku!” desen, sana yüz tanesini birden okurlar. 


156. HİKÂYE: NİÇİN EVLENMİYORSUN? 


Bir ihtiyara, “Niçin evlenmiyorsun?” diye sormuşlar, “İhtiyar kadınlarla anlaşamam” demiş. “Paran pulun var, gencini al!” dediklerinde de şu cevabı vermiş: “Ben, ihtiyar olduğum halde ihtiyar kadınlardan hoşlanmazken, genç kadın benim gibi ihtiyarı sever mi?” 


Kadına altın değil güç kuvvet gerekir, bir sinir on kilo etten iyidir. 


157. (MANZUM) HİKÂYE 


Bugünlerde şöyle bir haber aldım: Yaşlı bir adamın Gevher adlı birine gönlü düşmüş. Nasıl olmuşsa anne babası evlenmesine razı olmuş, aptal ihtiyarı istediğine kavuşturmuşlar. Şimdi yumuşaklık değil, sağlam kale için çelikten mermi gerekiyordu. O bakımdan bu adam silâhsız sayılırdı, didinip uğraşarak boş yere emek sarfetmişti. Köh- ne silâhlarla bu surun fethedilemeyeceğini anladı. Sonuçta silâhını terketmeye mecbur oldu. Bazı suçlamalarla konu mahkemeye intikal etti. Ama Sa'di bu işin özünü sezinleyerek şöyle söylemişti: “Ey eli titrek adam! Gel elin kızına kötü ad takma, sana mı kaldı inci delmek?” 


Go 
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158. HİKÂYE: VEZİRİN OĞLU 


Vezirlerden birinin ahmak bir oğlu vardı. “Bunu terbiye et de akıllansın” diyerek bir öğretmene gönderdi. Öğretmen bir müddet uğraştı, ama bir etkisi görülmedi. Bunun üzerine, “Çocuğunu aldırsın, zira kendi akıllanmadığı gibi beni de delirtti” diye babasına haber yolladı. 


Eğer bir şeyin aslında kabiliyet varsa terbiyenin etkisi görülür. Cevherinde eksiklik olan bir demiri hiçbir usta cilâlandıramaz. Köpeğin cevheri kötü olduğundan yedi denizde yıkasan da arınmaz. Mescidin eşeği Kâbe'ye de gitse eşek olarak geri dönecektir. 


159. HİKÂYE: EN GÜZEL MİRAS 


Bilge bir adam, çocuklarına şöyle öğüt verir: “Yavrularım! Hüner öğrenin, mülk ve devlet güvenilecek şeyler değildir. Makam, mevki, şehrin kapısından dışarı çıkmaz; servetin yeri emin değildir; ya hırsız çalar veya harcanarak tükenir. Fakat hüner, kurumaz, kesilmez bir kaynak, güçlü bir devlettir. Hüner sahibinin makamı, mevkisi elinden gitse de üzülmez, onu kendine dert edinmez. Çünkü hüner, başlı başına bir devlettir. Hüner sahibi nereye gitse saygı görür, meclislerin baş köşesinde yer tutar, hünersizler ise her nereye giderlerse gitsinler, dilenirler ve zahmet çekerler.” 


Yönetmeye alışanlara başkalarından emir almak, naz ve nimetlere alışanlara bunlardan yoksun kalmak çok zor gelir. 


kkk 


Bir zamanlar Şam'da bir kargaşa ortaya çıktı. Herkes sağa sola dağıldı. Gözü açık köylü çocukları şehre akın etti, padişahlara vezir oldular. Vezir çocukları da akılsızlık yaparak köye gidip dilencilik yaptılar. 


kkk 


Babanın mirasını elde etmek istiyorsan, onun, ilim ve iranına sahip ol, malını harcayacak olursan on gün içinde biter tükenir. 


160. HİKÂYE: DAYAK YİYEN ŞEHZADE 


Erdemli bir öğretmen, bir şehzadenin eğitimiyle görevlendirilmişti. Çocuğu pervasızca azarlar, sıkıştırır ve dö- verdi. Çocuk, öğretmenin bu cefalarına dayanamadı, babasına şikâyet etti ve soyunup vücudundaki yaraları gösterdi. Padişah, öğretmeni çağırttı ve şöyle söyledi: “Halkın çocuklarını o kadar sıkıştırmadığın halde benim çocuğuma reva görülen bu cefa ve hakaret ne oluyor?” Öğretmen, “Padişahım! Sözü düşünerek söylemek ve işi herkesin beğeneceği surette yapmak herkese lâzımsa da padişahlara daha çok lâzımdır. Çünkü padişahların gerek sözleri, gerekse işleri ağızdan ağıza geçerek bütün dünyaya yayılır. Ama halkın sözlerine ve işlerine verilecek değerin alanı çok dardır” der. 


Dervişin söz gelişi yüz kabahati olsa, hiçbiri kimseyi ilgilendirmez. Sultanın küçük bir ihmalciliği ise hemencecik her tarafa yayılır. 


İşte bundan dolayı -padişahlığı üstlenmeye adayşehzadelerin eğitim ve öğretiminde özel bir durum bulunması gerekmektedir. 


Küçüklüğünde edep öğretilmeyen bir kimse kurtuluşu akla değil, diline bile almasın. Ağaç yaşken eğilir, eğer kurursa bir daha doğrulmaz, olsa olsa balta ile doğrulur. 


kkk 


Eğer doğrultmak istersen ince dallar doğrulur. Fakat ahşabı düzeltme çabası boşunadır. 


Padişah, öğretmenin fikrini beğendi, düşüncelerini çok yerinde buldu ve padişahın yanındaki değeri daha da arttı. Çeşitli ikram ve iltifatlarda bulundu. 


161. HİKÂYE: CEFALI ÖĞRETMEN 


Mağrip diyarında bir okul hocası gördüm: Ekşi yüzlü, acı sözlü, dilenci tabiatlı, tek kelime ile ahlâksız bir adamdı. Sesi bari güzel olsaydı! O da çirkinin çirkiniydi. Kur'an okuyuşu, insanın gönlünü nurlandıracak yerde karartıyordu. Kız ve erkek birtakım saf, tertemiz yavrucak, onun eğitimine verilmiş, cefası altında inliyordu. Ne birinde gülmeye cüret, ne diğerinde konuşmaya cesaret vardı. Bazan berikinin yanağına bir sille yapışır, bazan ötekinin ayakları falakaya takılırdı. Nihayet onun fenalıklarından bazılarını öğrenmiş olan çocuk babaları, onu döverek okuldan kovdular. Yerine onun tamamen aksi olmak üzere halim selim, sakin birini bulup koydular. Çocukların üzerinden hırçın öğretmenin baskısı ve şiddeti kalkınca işin rengi değişti: Yeni öğretmenlerinin melek tabiatı, onları şeytana döndürdü. Okumayı bıraktılar, bütün vakitlerini oynaşmak ve hırpalaşmakla geçirmeye başladılar. 


Eğer öğretmen yumuşak olursa çocuklar sokaklarda oynar, gezer. 


İki hafta sonra tekrar oraya geldiğim zaman gördüm ki dövüp kovdukları öğretmeni -hatırını hoş ederek- yine görevi başına getirmişler. Doğrusu canım sıkıldı, yine bu iblisi meleklere öğretmen yapmışlar, dedim. Tecrübeli bir ihtiyar bu sözümü işitince gülerek dedi ki: 


Padişahın biri çocuğunu hocaya verir. Elindeki levha- ya altınla şunu yazmış: “Hocanın kahrı senin için babanın sevgisinden daha iyidir.” Bunu aklında tutup ezberle! 


162. HİKÂYE: MİRASYEDİ GENÇ 


İbadetlerine düşkün birinin oğluna amcalarından hesapsız bir servet intikal etmişti. Ahlâksız bir yaşantının yolunu tuttu, israf ve sefahati ele aldı, günahlardan işlemediği kalmadı. Bir defa kendisine öğüt vermek istedim, dedim ki: “Evlâdım! İnsanın geliri, bir akarsudur, zevk ve sefahat döner değirmendir, ne versen öğütür. Bol bol harcamak, belirli bir gelir düzeyinde olanlar içindir.” 
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Gelirin az ise harcamalarını da az yap. Hele boş yere hiç para harcama. Dağlara yağmur yağmasa bir senede Dicle kuru bir dere haline gelir. 


Aklını başına al, uslu ve edepli ol! Oyunla eğlenceyi bırak, israftan vazgeç! Bir gün elindekiler tükenir. O zaman sıkıntı çeker, pişman olursun!.. Çalıp çağırmaya, gülüp oynamaya alışmış olan bu mirasyedi gence sözlerimin hiç tesiri olmadı. Bana şöyle bir de mantık yürüttü: “Yarını düşünerek bugünkü zevki feda etmek, akıllı işi değildir.” 


Bahtı iyi olanlar ileride sıkıntıya düşeriz, diye neden sıkıntı çeksinler? Bugün fırsat eldeyken ye iç, eğlen Allah'a şükret. 


Özellikle benim, senin bana dediğin şekilde bir hayat sürmeme imkân yoktur. Ben iyilik ve cömertlik kapısını açmış, bağış ve ihsanları bütün âlemin ağzına düşmüş bir kimseyim. 


Lutuf ve ihsan ile tanınmışsan halkın gözleri elbette sana yönelmiş olur. Bundan sonra artık nimet kapısını kapayamazsın. Hiç verecek bir şeyin kalmasa da yok diyemezsin. 


Baktım ki söz dinler takımdan değil, öğütten vazgeçerek onunla konuşmamaya karar verdim, bilgelerin şu sözüne uyarak selâmet köşesine çekildim: “Sen, tebliğ vazifeni yap da kabul etmezlerse sorumluluğu onlara aittir.” 


Söylenen sözün az çok etkisi olur, dinleyen yok diye sen anlatmaktan geri kalma. Öğüt dinlemeyenlerin halini yakında görürsün: Elleri kelepçelenmiş, ayakları zincire vurulmuştur. O serseri, “Âh, verilen öğütleri niye yerine getirmedim?” der de bin kez pişman olur. 
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Çok geçmedi, onun hakkında tahmin ettiğim kötü durumlara düştüğünü gözümle gördüm: Yamayı yama üstüne vuruyor, lokma lokma dileniyordu. Acıdım, yine de yarasını tırmalayarak üstüne tuz ekmeyi uygun bulmadığım için bir şey demedim. Yalnız kendi kendime şunları söyledim: 


Sarhoşluğun son haddine varmış olan sefil, ilerideki darlık günlerini düşünmez. Varlığı kendi görmüştü, şimdi yokluğun sıkıntısını çeksin. 


163. HİKÂYE: YETENEK ve EĞİTİM 


Padişahlardan biri çocuğunu edip bir öğretmenin terbiyesine vererek dedi ki: “Evlât senindir, kendi çocuklarının eğitim ve öğretimine nasıl dikkat ediyorsan o himmeti bundan da esirgeme!” Öğretmen tam bir sene gayret gösterdiği halde çocukta istenildiği ölçüde bir gelişme görülmedi. Kendi çocukları ise hayli ilerlemişlerdi. Padişah, hocayı sorguya çekti, dedi ki: “Sözünüzü yerine getirmediniz: Bir benim çocuğuma bak, bir de kendi çocuklarına... Böyle mi olacaktı?” Öğretmen dedi ki: “Padişahım! Terbiyenin esası birdir, fakat kabiliyetlerde farklılıklar var.” 


Altın ve gümüş madeni her ne kadar taştan çıkıyorsa da her taşta altınla gümüş cevheri bulunmaz. Süheyl yıldızının ışığı her yere aydınlık verir, fakat her şeyde yaydığı bu etki bir olmaz. 


164. HİKÂYE: İHTİYAR MÜRŞİD 


Bir mürşid, müridine şöyle dedi: “Eğer insanın gönlü rızkına bağlı olduğu kadar Râzik'ına (rızkı veren Allah'a) bağlı olaydı, mânevi derece bakımından meleklerden üstün olurdu.” 
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Rabb'in seni babanın sulbünden iki damla meniyi anneye naklederek yarattı. Akıl, idrak, huy ve ruh gibi bin türlü meziyetle içini ve dışını süsledi, çok çeşitli gıdalarla besledi. Şimdi senin rızkını yine verir, sen gayretini azaltmadan hayâ kıl! 


165. HİKÂYE: NE İŞ YAPARSIN? 


Bir A'râbi gördüm, oğluna şöyle diyordu: “Evlâdım! 
Yarın kıyamet gününde sana ne kazandın, derler, kimin oğlusun, demezler.” 


Kâbe örtüsünün kıymetliliği ipek olmasından kaynaklanmıyor. O Kâbe'ye yakınlığından ve temasından dolayı şeref kazandı ve değeri yükseldi. 


166. HİKÂYE: AKREBİN MARİFETİ 


Bilgeler'in kitaplarında yazıldığına göre: “Akrebin doğumu, başka hayvanların doğumuna benzemez. Bunlar, annelerinin iç organını yerler, sonra karnını yırtarak çıkarlar. Akrep yuvasında görülen kabuklar onun eseridir.” 


Bir defa bunu büyüklerden birinin yanında söyledim. 
Dedi ki: “Bu sözün doğruluğuna benim gönlüm şehadet ediyor ve başka türlü de olamaz. Besbelli ki küçüklüklerin- de annelerine öyle yaptıkları için böyle sevimli(!) oluyorlar.” 


Bir baba evlâdına şöyle vasiyet ediyordu. Babanın şu öğüdünü kulağında tut: Aslına vefasızlık eden kendini zillete ve hüsrana atar. 


Latife: Akrebe, “Kışın neden çıkıp görünmezsin?” diye sormuşlar. “Yazın çok iltifat görüyorum, bir de kışın mı Çıkayım?” demiş. 
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167. HİKÂYE: DERVİŞİN OĞLU 


Bir dervişin eşi hamile kalmış, doğum zamanı yaklaşmıştı. Dervişin erkek evlâdı yoktu. Dedi ki: “Cenâb-ı Hak şu hamilelikten bir erkek evlât ihsan ederse, sırtımdaki şu hırkadan başka neyim varsa hepsini fakirlere dağıtayım.” 


Dervişin istediği olmuş, hanımı erkek çocuk doğurmuştu. Derviş memnun oldu, adağı gereği fakirlere bol bol ikramlar yaptı, ziyafetler verdi. Birkaç sene sonra Şam yolculuğundan dönüyordum, yolum dervişin mahallesine uğradı. 
Hatırıma geldi, bizim derviş ne haldedir, diye sordum, hapishanede olduğunu söylediler. Sebebini sorunca, dediler ki: “Oğlu sarhoşluk yüzünden kavga ederek birini öldürdü. 
Kendisini yakalayamadıkları için babasını hapsettiler. Oğlunu bul da teslim et diye.” O zaman dedim ki, zavallı adam, bu belâyı Allah'tan yalvarıp yakararak kendi istemişti. 


Edepsiz, hayâsız bir evlâdın ne büyük dert olduğunu bilir misin? Akıllılar, annelerin böyle çocuk doğuracağına yılan doğurmasının daha iyi olduğunu söyler. 


168. HİKÂYE: ERGENLİĞİN BELİRTİLERİ 


Çocukluk yıllarımdı. Büyüklerden birine, “İnsan, ne zaman bâliğ olur ve belirtisi nedir?” diye sordum. Dedi ki: “Kitaplarda yazıldığına göre, üç belirtisi vardır: On beş yaşına varmak, ihtilâm olmak, avret mahallinde kıl bitmek.” 


Ama, aslında bir tek belirtisi vardır; o da Hakk'ın rızâsını nefsin arzusundan önde tutmaktır. Bu niteliğe sahip olmayan kimseyi hakikat erbabı”? bâliğ saymazlar. 


* Hakikat erbabı: Delil aramadan Allah'ı tanıyan, varlığın iç yüzü kendine açılan. 
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Anne rahminde bir damlacık su, kırk günde insan biçimini alırken, kırk yaşına gelmiş adamda irfan ve edep yoksa, ona nasıl insan denir, bir düşün! 
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İnsanlığın olmazsa olmaz şartlarından biri merhamet ve cömertliktir. İnsanlık şu görünen değersiz şekilden ibaret değildir. 


İnsana ilim, fazilet ve karşılık beklemeden sevgi gerekir. İnsanlarla yalnızca biçim olarak birliktelik yeterli olmaz. 


Dünyayı elde etmekte bir hüner yoktur. Elinden geliyorsa bir fakirin gönlünü elde etmeye bak. 


169. HİKÂYE: KAVGA EDEN HACILAR 


Bir sene hacılar kafilesinde yaya hacılar arasında bir kavga çıktı. Bu yolculukta ben de yaya idim. Doğrusu, hac yolunda yasaklanan işlerin hakkını verdik, yaka paça birbirimize girdik. Bizim bu halimizi gören binekli hacılardan biri, arkadaşına dedi ki: “Ne tuhaf! Fil dişinden yapılmış piyade taşı, satranç tahtasının öbür başına varınca vezir oluyor, yani önceki halinden iyi bir hal alıyor. Bizim akıllı uslu piyadeler ise çölün sonuna yaklaştıkça daha berbat oldular.” 


İnsanları inciten, zarar veren hacıya şöyle söyle: “Hacı sen değilsin, belki devedir; o yük taşır, sonra diken yer, o kadar.” 
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170. HİKÂYE: ATEŞLE OYNAYAN HİNTLİ 


Bir Hindü, kumbara atıcılık öğreniyordu. Bir bilge ona dedi ki: “Senin gibi, evi çer çöpten olanların sanatı bu değildir” yani bu işi bırak da kendine yaraşacak bir işle meşgul ol! 


Doğruluğunu tam olarak bilmediğin bir sözü söyleme. 
Çirkin sözlere karşı cevap vermekten kaçın. 


171. HİKÂYE: BAYTARIN İLÂCI 


Bir adamın gözü ağrıyordu. “Gözlerimi tedavi et!” diye bir baytara başvurdu. Baytar da, hayvanların gözüne koyduğu ilâçtan sürünce adamın gözü kör oldu. Adam bu durumu kadıya şikâyet etti. Kadı, “Bir şey lâzım gelmez, çünkü bu adam hayvan olmasaydı, tedavi için baytarın yanına gitmezdi” dedi. 


Bu hikâyeden maksat şudur: Denenmemiş bir kimseye önemli bir iş ısmarlayan, yalnız pişman olmakla kalmaz, akıllılar, onun akılsız, ahmak biri olduğuna da hükmeder. 


Önemli bir işi ehil olmayana verme. Kimse baş yerinde ayak görmesin. Bir hasırcı ancak hasır dokumasını bilir, onu ipek atölyesine gönderme. 


172. HİKÂYE: MEZAR TAŞI 


Ülkenin ileri gelenlerinden birinin çok sevdiği bir oğlu vardı. Bir gün ecel kapısını çaldı. “Mezar taşına ne yazdıralım?” diye babasına sordular. Dedi ki: “Kur'ân-ı Kerim 


* Kumbara/humbara: Demirden içi boş olarak yapılıp patlayıcı madde doldurulan bir savaş aleti. 
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âyetlerinin böyle yerlere yazılmasına taraftar değilim. Çünkü zaman geçtikçe aşınır, kırılır, dökülür, ayaklar altında çiğnenir. Netice itibariyle hürmetsizlik olur. Eğer mutlaka bir şey yazmak gerekiyor derseniz, şu iki beyit yazılsın kâfidir: 


Âh! Bahçemde yeşillikler çıkmaya başladığı zaman gönlüm ne çok hoşlanırdı. Baharda kabrimi ziyaret edersen toprağımda yeşillikler bittiğini görürsün.” 


173. HİKÂYE: KÖLE ile SAHİBİ 


Bir derviş, zengin bir adamın yanından geçiyordu. Kölelerinden birinin elleriyle ayaklarını bağlamış, acımasızca dayak attığını görünce şöyle dedi: “Oğlum! İnsaf et! Cenâb-ı Hak kendin gibi bir insanı senin emrine vermiş ve seni ondan üstün eylemiştir. Bu nimetin şükrünü ödemeye çalış! Olur ki bu köle yarın mahşer gününde senden iyi bir derece sahibi olur da o zaman bu ettiklerinden utanırsın!” 


Kölene sinirlenip, aman gaddar olma, gönlünü kırma. 
Sen onu üç beş kuruş bedelle aldın. Yaratıcısı sen değilsin, bunu anla. Bu büyüklenme sana büyük bir ardır. Ey Beşir'in, Nedime'nin ağası! Senden büyük Hudâ olduğunu bil, insanların yaratıcısını unutma! 


Hadis-i şerifte, “Kıyamet gününde en büyük hasret odur ki, sâlih bir köle cennete giderken onun günahkâr efendisi cehennemin yolunu tutar” buyrulmuştur. 


Emrine boyun eğen köleni ezme, lutfunla onun gözünü ve gönlünü doyur. Kıyamet günü kul özgür iken efendinin zincirde olması ne kadar utanç vericidir! 
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174. HİKÂYE: KORKAK DELİKANLI 


Bir sene Belh'ten*“ hareket eden Şamlılar kafilesiyle yola çıkmıştık. Yollarda eşkıya korkusu vardı, bir kılavuz almak gerekiyordu. Kılavuzumuz kalkan kılıç oyunlarında son derece yetenekli bir silâhşor, güçlü kuvvetli bir delikanlıydı. Yayının kirişini, on kuvvetli adam ancak çekebilir- di. Dünyada sırtını yere getirecek pehlivan yoktu. Fakat naz ve nimet içinde büyümüştü. Ne cihan görmüş, ne seferde kavgaya tutuşmuş, ne muharebe davulunun sesi kulağına girmiş, ne de süvari kılıçlarının parıltısı gözlerini kamaştırmış, kısacası, tam anlamıyla deneyimsizdi. 


Esir olmamış, etrafında ok yağmuru görmemiş, kısacası kavgayı cenknâmelerden okumuştur. 


Tesadüfen, bir gün delikanlı ile ben kafileden biraz geri kalmıştık. Arkadaşlara yetişmek üzere koşa koşa gidiyorduk. Bizim kahraman, yolda rastladığı harabe duvarlarını zorlayarak deviriyor, büyük büyük ağaçları kavrayıp köklerinden söküp atıyordu. Bu gösteriyi yaparken de kurularak şöyle diyordu: 


Fil nerede, bedeni, boynu, omuzu seyreitsin. Nerede aslan, yiğidin pençesini gelsin görsün. 


Biz bu şekilde ilerlerken iki Hintli gizlendikleri taşın arkasından çıkarak ve bizimle dövüşmek üzere hareket ettiler. Birinin elinde bir sopa, ötekinin elinde de tarlalardaki kesekleri kırmaya yarayan ucu tokmaklı bir ağaç vardı. 
Delikanlıya dedim: “Haydi bakalım, işte erlik meydanı...” 


Haydi yiğitliğini göster bakalım, işte bak düşman ayağıyla geldi. 


“ Belh: Afganistan'ın kuzeyinde bir şehir. 
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Bir de baktım ki bir dakika önce aslanlara meydan okuyan kahramanın elindeki oklarıyla yayı yere düşmüş, korkusundan iliklerine kadar titriyor. 


Harpte savaşçıların hamlesine her silâhşor karşı koyamaz. 


Canımızı kurtarmak üzere eşya ve silâh, neyimiz varsa bırakıp kaçmaktan başka çare bulamadık. 


Savaşmaya, zor işlere tecrübeli kimseleri gönder ki boynu kalın pehlivanları yere vursun. Fil gibi vücutlular hep atar tutarlar, ama düşmanla karşılaşınca korkularından kösteği kırar. Nasıl ki dini konuları âlimler bilirse savaş şartlarını da savaşa katılmış olanlar bilir. 


175. HİKÂYE: ZENGİN ÇOCUĞU 


Bir zengin çocuğu gördüm: Babasının kabri yanında oturmuş, bir fakir çocuğuyla tartışıyordu. Zengin çocuk fakire diyordu ki: “Bak, benim babamın kabri ne kadar güzeldir, sandukası var, süt gibi beyaz mermerleri, altın yaldızlı yazıları, süslü nakışları var. Senin babanın kabri ise birkaç kerpiç ile bir yığın topraktan ibaret...” 


Fakir çocuğu şu cevabı verdi: “Senin baban bu ağır taşların altından zorlayıp kalkıncaya kadar, benim babam cennete varır.” Bir hadiste, “Fakirlerin ölümü rahattır” buyrulmuştur. 


Bir devenin yükü az yüklenirse eza çekmeden yola rahat gider. 
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Fakirlik sıkıntısı çeken dervişlerin ölümü oldukça kolay olur. Naz ve nimetle büyütülmüş olan kimseye ölüm işi zordur. Kölesi kurtulurken, yakayı ele vermek sultana ar gelir. 


176. HİKÂYE: EN BÜYÜK DÜŞMAN 


Büyüklerden birinden, “Senin en inatçı düşmanın, iki yanın arasında bulunan nefsindir”*5 anlamındaki hadisin açıklamasını istedim. Şöyle cevap verdi: “Bunun mânası şudur ki: Herhangi bir düşmanın ihsanla, ikram ve iltifatla dostluğunu kazanmak mümkündür. Fakat nefis öyle bir düşmandır ki okşadıkça kabarır, şımarır, hürmet gördükçe serkeşliği artar, daha fazla azgınlığa düşer.” 


İnsanlar az yemekle melek huylu olur, çok yiyen kimse ise hayvanla aynı halde olur. Kime iyilik etsen onu kendine bağlarsın, fakat nefsi okşadıkça isyana meyleder. 


177. SA'Dİ'NİN, BİR İDDİACI ile ZENGİNLİK ve FAKİRLİK HAKKINDAKİ MÜNAKAŞASI 


Ahlâkı değil, yalnız kıyafeti dervişlere benzeyen bir adam, bir dernekte oturmuş, şikâyet defterini açmış, zenginler aleyhinde dolu dizgin konuşuyordu. Sözü şu noktaya kadar getirmişti: “Fakirlerin kudret eli bağlıdır. Yani verecek şeyleri yok, fakat zenginler, her türlü hayır ve hasenat yapabilecek durumda oldukları halde hayra kalemleri çalışmıyor, iyilik tarafına adım atmıyorlar.” 


Cömertlerde para, para sahiplerinde kerem yok. 


Büyüklerin nimet ve iyiliklerini görmüş olanlardan biri olduğum için, adamın sözleri hoşuma gitmedi, dedim ki: 


9 Keşfü'-Hafâ, 1/160 (nr. 412). 
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“Zenginler, fakirlerin gelir kaynağı, bir köşeye çekilip kendi halinde yaşayan dervişlerin zahire ambarıdır. Ziyaretçilerin uğrak yeri, misafirlerin konakladığı yerdir. Başkalarının rahatı uğrunda kendi huzurlarını feda ederler; ağır yük altına girer ve tahammül ederler; yakınları ve hizmetçilerini doyurmadan yemeğe el uzatmazlar; yemeklerinden artanla birtakım dullar ve öksüzler geçinir; komşu ve akrabaları, sayelerinde rahat ederler.” 


Zenginlerin vakfı, adağı, ikramı ve ihsanı var. Fitre ve zekât verir, köle âzat eder, hacca gider, kurban keser. Bir fakirin bunların hangisinden nasibi vardır ki? Bir namazı var, onun da bin çeşit noksanı var. 


Gerek malla gerekse bedenle ilgili ibadetleri, zenginleri daha iyi, daha kolay yapabilir, zekâtı verilmiş malları, temiz elbiseleri vardır. Bu sayede ırz ve namusları korunmuş, kalpleri huzur ve emniyetle dolmuştur. İbadetin sıhhat ve kabulü de bunlara bağlı değil midir? Aç mideden ne beklenir? Boş elden ne hayır umulur? 


Yarın harcayacak parası olmayan birinin kafası karışık olduğundan gözüne uyku girmez. Karıncalar bile kışı rahat geçirmek için yazdan yiyecek biriktirir. 


Fakirlerde endişesiz yürek bulunmaz; gönül rahatı el darlığıyla birleşemez. Biri akşam namazının tekbirini almış ibadetiyle meşgul, öbürünün kısmetinin henüz nereden geleceği belli değil. Bunların biri, diğerine nasıl benzeyebilir? 


Varlıklıların gönlü Hak'la meşgulken, rızkı dağınıkların gönlü dağınık olur. 


İşte bunlardan dolayı zenginlerin ibadetleri kabule daha yakındır. Geçim kaygıları yok ki huzurlarına mani olsun, 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Araplar'ca meşhur bir söz var: “Sahibini zillete düşüren fakirlikle sevilmedik kimsenin komşuluğundan Allah saklasın.” Hz. Peygamber, “Fakirlik, hem dünyada hem âhirette yüz karasıdır”” buyurmuştur. 


Dedi ki: “Ya Peygamberimiz'in, 'Ben fakirlikle iftihar ederim' buyurmalarına ne dersin?”97 Söyle cevap verdim: “Sus! Hz. Peygamber'in işareti, o kimselerin fakrınadır ki, onlar rızâ meydanının erleridir, kazâya razı olurlar. Yoksa tamahlarından dolayı derviş kisvesine bürünerek muhtaç olmadıkları halde vakıftan aldıklarını satanlar değildir.” 


Ey içi boş, sesi gür olan davul! Böyle azıksız yola gidilmez. Eğer yiğitsen halktan tamah yüzünü çevir, bu bin taneli tesbihi koluna takıp da ne yapacaksın? 


İrfansız dervişi, fakirliği küfre kadar götürür ki hadiste, “Fakirlik küfre yaklaşmıştır”98 buyurulmuştur. Nimet ve servet olmazsa bir çıplağı giydirmek veya bir esiri kurtarmak mümkün olabilir mi? Bir fakirin bu faziletleri kazanmasına imkân var mıdır? Veren el, alan ele benzer mi? 
Görmüyor musun ki Allah Kur'ân-ı Kerim'inde cennetlikleri nasıl haber veriyor: “Onların, meyvelerden belirlenmiş rızıkları vardır, onlar cennette ikrama mazhar olurlar.”99 


İyi bil ki yokluk derdi çekenlerde iffet az bulunur. Kalp huzuru ancak geçimini temin edenlere mahsustur. 


Uyukudayken susuzların gözüne her yer birer çeşme görünür. 


*“ Keşfü'i-Hafâ, 2/131 (nr. 1837). 

97 a.e., 2/131 (nr. 1835). 

*8 Ebü Nuaym Ahmed b. Abdullah el-İsfahâni, Hilyetü'(-Evliyâ, 1394/1974, 3/53; 1399/1979, 8/253. 

99 es-Sâffât 37/41-42. 
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Nerede yoksulluk çekmiş, sıkıntılara düşmüş kimse varsa, çaresizlik nedeniyle kendini tehlikeli işlere atar, onların vahim sonuçlarını düşünmez, âhiret azabından korkmaz, helâl, haram seçmez. 


Köpeğe bir taş atılınca bu kemik sanarak sevincinden hoplar. Alçak huylu kimse omuzlarda bir cenazenin gittiğini görse sofra zannederek kalkar, ardınca gider. 


Zenginlere gelince: Cenâb-ı Hak onlara iyilik ve lutufla bakmış, helâlinden vererek haramdan korumuştur. Bunların hepsini bir tarafa bırakalım, insafı elden bırakmadan düşünelim: Elleri arkasına bağlanmış bir hırsız, hapse tıkılmış bir çaresiz, bileğinden kesilmiş bir el ya da yırtılmış bir namus perdesi gördünüz mü ki, ihtiyaçtan başka bir sebeple meydana gelmiş olsun? Aslan gibi yiğitler, zaruret sevkiyle deliklerde (duvar delerken) tutulmuş, topukları zincirlerden yara olmuştur. Kuvvetle muhtemeldir ki evlenmeye gücü yetmeyen bir fakir, kötülüğe sevkeden nefsinin zorlamasıyla günah yoluna sapar. Çünkü mideyle şehvet ikizdir: O, oturunca bu kalkar. Bir fakiri uygunsuz durumda yakalamışlar. Yalnız mahcup olmak değil, ceza çekmek korkusu da var. Ne yapsın? Demiş ki: “Param yok ki evleneyim, gücüm de yetmez ki sabredeyim. Müslümanlıkta papazlar gibi bekâr yaşamak yoktur.” Zenginlere mahsus olan gönül rahatı sebeplerinden biri de budur: Her gece peri gibi bir güzelle birleşerek yeni baştan gencelirler. Öyle bir güzel ki aydınlık sabah, güzelliğine vurgun; boylu boslu selvi, güzel endamı karşısında pes etmiştir. 


Pamuk ellerini âşıkların kanına batırmış da parmaklarının uçları unnaba 1% benzemiş. 


100 Unnab: Kırmızı renkli bir meyve. 
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İmkânı var mı ki böyle dilberlere sahip olanlar, yasaklanmış olan şeyler etrafında dolansınlar? 


Cennet hürisi gibi bir güzele meyleden bir gönül, Yağma güzellerine hiç iltifat eder mi? 


kkk 


Her istediğinde taze hurmayı elde eden kimsenin, hurma salkımlarını taşlamasına gerek var mı? 


Fakirlerin çoğu, iffet eteğini masiyetle kirletir, çünkü ekmeği aç olanlar kapar. 


Aç köpek bir parça et bulunca bu Sâlih peygamberin devesi mi ya da deccâlin eşeği mi diye sormaz. 


Çok namuslu kadınlar, ihtiyaç yüzünden fesat ocağına atılmışlar, kıymetli din ve namuslarını rüsvaylık fırtınasına kaptırmışlardır. 


Aç kimselerde günahtan kaçınma gücü kalır mı? Yoklukla takvâ imkânsız birleşmez. 


Ben bunları söyleyince, dervişin iradesi elinden gitti. 
Rezalet atına bindi, dil kılıcını çekti, edepsizce üzerime hücum etti. Dedi ki: “Zenginleri övmekte o kadar ileri gittin, o kadar saçmaladın ki senin bu sözlerini dinleyenler, zenginleri, ihtiyaç zehrinin ilâcı, rızık hazinesinin anahtarları zannedecekler. Halbuki onlar öyle kibirli, gururlu kimselerdir ki herkese hakaret gözüyle bakarlar, bilginlere dilencilik isnat ederler, fukaraya serseri derler, servetlerini üstünlük sayarak meclislerde herkese tepeden bakarlar, kendilerini herkesten üstün görürler, azametlerinden dolayı başlarını kaldırıp kimsenin yüzüne bakmazlar, konuşmaya, hatta selâm 


101 Yağma: Türkistan’da güzelleri ile ünlü bir şehir. 
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vermeye tenezzül etmezler. Böyleler hakkında bilgelerin ne söylediklerinden haberleri bile yoktur. Demişlerdir ki: ‘Her kim başkalarından ibadetçe geri, servetçe üstündür, onun zenginliği gösterişten ibaret olup aslında o fakirdir.” ” 


Servetiyle gururlanan cahili amber öküzü 192 de olsa sen onu eşek say. 


Ona dedim ki: “Zenginleri kötülemek doğru değildir, onlar kerem sahipleridir.” O şöyle cevap verdi: “Yanılıyorsun, paraya tapanlardır. Varsayalım nisan bulutudurlar, yağmadıktan sonra faydaları ne? Veyahut güneş olsunlar, kimsenin üzerine ışıkları düşmezse ne kıymetleri olabilir? 
Kudret atına binmişler, ama sürmüyorlar; Allah rızâsı için bir lokma vermezler; Hak yoluna adım atmazlar; başa kakmadan bir sadaka vermezler. Zahmetle kazanırlar, hasislikle saklarlar, hasretle terkederler. Öyle demişler: “Bencilin parası topraktan o zaman çıkar ki, kendi toprağa gire.” ” 


Bir kişi bir serveti binbir zahmetle toplar. Bir başkası bir gece hiç zahmet çekmeden aşırır gider. 


Dedim: “Zenginlerin cimriliğine dilencilikten başka bir şeyle mi vâkıf oldun? Açgözlülüğü bir tarafa bırakanlara göre cömertle pintinin farkı yoktur. Altının ayarını mihenk taşı bildiği gibi, cömerdi, bencili de dilenciye sor!” Dedi: “Şundan anlıyorum ki; kaba ve sert adamlar kapılarına bekçi korlar ki, bilginlere, sâlihlere yol vermesinler, onları elleriyle iterek, “Evde kimse yok' desinler diye. Sözleri bir bakımdan doğrudur, gerçekten evde kimse yoktur.” 


Himmet, akıl, düşünce sahibi olmayan biri için bekçi- nin, “Efendi yok!” demesi doğrudur. 


102 Amber öküzü (gâv-ı anber): Misk öküzü, bir çeşit deniz hayvanı. 
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Dedim: “Ne yapsınlar? Dilencilerin hücumundan usanmışlardır da böyle yapmaya mecbur oluyorlar.” Öyle derler: “Sahraların kumu inci olsa yine dilencilerin gözünü doyuramaz.” 


Nasıl bir kuyu çiy ile dolmazsa açgözlülerin gözleri de dünya nimetleriyle doymaz. 


Çöllerde oturan Hâtemr-i Tâi, eğer şehirde bulunsaydı, dilencilerden başını alamaz; üstü başı paramparça olurdu. 


Bir gün dervişin biri dedi ki: “Ben zenginlerin haline acıdığımdan söylüyorum.” 


Dedim: “Hayır! Onların ikbaline hasedinden konuşuyorsun.” 


Biz dervişle bu hale gelmiş, adamakıllı tutuşmuştuk. 
Onunla satranç oynar gibi her piyade sürdükçe defetme- ye çalışıyor, her şah davet ettikçe vezirle kapatıyordum. 
Yani bütün itirazlarını kuvvetli delillerle çürütüyordum. Nihayet savunma torbası boşaldı, okluğunda atacak ok kalmadı. Yani artık cevap verecek hali kalmamıştı. 


Birinin basmakalıp sözlerine bakıp ilmi var sanma. 
Bunlardan başka hüneri yoktur. Ondan korkmanız gerekmez, şarlatanın bildiği bir iki sözdür. Kapı nöbetçisidir, kalede aslında bir canlı yoktur. 


Sonunda delili kalmadı, rezil oldu. Bu defa da sövüp saymaya başladı. Zaten cahillerin âdetidir. Hasımlarını kanitla susturamayınca tehdide kalkışırlar. Put yapan Âzer0s gibi ki, Hz. İbrahim'le giriştiği münakaşada başa çıkamayınca kavgaya kalkmış, “Eğer putlarımıza itiraz ve hürmet- 


103 Âzer: Hz. İbrahim'in babası ya da amcası. 
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sizlikte devam edersen, seni taşa tutarım”1 demişti. Hasmım da bana böyle yaptı. Ben de aynı şekilde karşılık verdim, o benim yakamı tuttu, ben de onun sakalına sarıldım. 


O bana ben ona derken işi kavgaya döktük. Çarşı pazar halkı ise bizim bu cedelleşmemize şaşkınlıkla gülüyordu. O benim yakama yapıştı, ben de onun sakalına. İkimiz de kavga etmesini iyi biliyorduk. 


Uzatmayalım, vuruşmayı bırakıp duruşmaya karar verdik, kadının vereceği hükme razı olalım, müslümanların kadısı davamızı çözsün, zenginle fakir arasındaki farkı bize söylesin, dedik. 


Kadı, ikimizin de kıyafetini şöyle bir süzdükten ve dedikodumuzu dinledikten sonra başını önüne eğerek düşünceye daldı. Bir süre sonra başını kaldırarak dedi ki: “Ey zenginler tarafını tutarak fakirler aleyhinde yürüyen! Bilmiş ol ki gülün olduğu yerde diken de bulunur, sarhoşluğun olduğu yerde içki de vardır, hazine başında yılan hazır, inci- nin bulunduğu sahada timsah korkusu, dünya zevklerinin yanında ölüm endişesi, cennet yolu üzerinde birçok belâ ve musibet vardır.” 


Sevgilisini isteyen düşman cevrine katlanmalıdır. Sevinçle hüzün, gül ile diken, yılanla hazine bir aradadır. 


Görmüyor musunuz? Bahçelerde mis söğüdü de bulunur, kuru odun da... İşte bunlar gibi zenginler arasında da şükredenler olduğu gibi, nankörler de eksik olmaz. Aynı şekilde fakirlerin de sabredenleri var, sabretmeyip şikâyet edip duranları var. 


Eğer her çiy tanesi inci olaydı, çarşı pazarı boncuk gibi tamamen doldururdu. 
104 Meryem 19/46. j 
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Cenâb-ı Hakk'ın yakın dostları, yoksul tabiatlı zenginlerle, zengin himmetli fakirlerdir. Zenginler içinde en ziyade hürmete lâyık olanlar, yoksulları düşünenler, fakirlerin en makbul olanı, zenginleri düşünmeyenler, yani onlardan bir şey beklemeyenlerdir. Yüce Allah, “Ve men yetevekkel ala'llah fe-nüve hasbüh” (Allah'a tevekkül eden için başkasına lüzum yok!95) buyurmuştur. 


Sonra dervişe dönerek dedi ki: “Siz de zenginlerin isyan ve günahlarla iç içe olduklarını, oyun ve eğlence ile vakit geçirdiklerini söylüyordunuz değil mi? Evet, dediğiniz ayarda birçok zengin bulunabilir ki himmetleri kısadır, nimetlerinin kadrini bilmezler, yalnız biriktirmeyi düşünürler, yemezler, yedirmezler. Söz gelimi yağmur yağmasa da kıtlık olsa ya da tüfan olsa da dünyayı sel götürse, servet ve iktidarlarına güvenerek yoksulların halini sormazlar, Allah'tan korkmadan derler: 


Eğer yokluktan bir kimse ölüp gittiyse benim her şeyim var. Tüfandan ördeğin korkusu olmaz. 

Develerdeki hevdeçlere 196 binmiş olan kadınlar, çöllerdeki kumlara batmış yaya yolculara acır mı? 


Ak* 


Alçaklar kilimlerini sudan çekince, “Bütün âlem batacakmış, bize ne?” derler. 


Şu açıkladığım türden zenginler olduğu gibi bazıları da vardır ki sofraları meydanda, yedirirler içirirler, fakirlere 
10 et-Talâk 65/3. | 


108 Hevdeç: Deve, fil gibi hayvanların sırtına konulan, üzerine oturmaya yarayan sepet. i 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alçak gönüllü davranırlar, bu sayede hem dünyada şöhret hem de âhirette cennet kazanırlar. Örnek mi istersiniz? İşte dünya padişahı Muzafferüddin Ebü Bekir b. Sa'd ile kulları bu takımdandır. 


Sizin insanlara gösterdiğiniz iyilik ve ihsanı bir baba kendi oğluna bile göstermemiştir. Allah, bütün âleme hayır murat ettiği için sizi bu âleme padişah yapmıştır. 


Kadı bu suretle hükmünü verince, gördük ki bazı şartlarla her ikimize de hak veriyor. İtirazsız hükmü kabul ettik ve “mezâ mâ mezâ = geçen geçti” diyerek birbirimizle helâlleştik, kucaklaştık, öpüştük ve konuya şu anlamdaki iki beyitle nihayet verdik: 


Ey fakir, feleğin dönüşünden şikâyet etme! Eğer böyle şikâyetle ölüp gidersen sana acırım. Ey zengin, Mevlâ sana iyi bir fırsat vermiş, öyleyse ye, yedir ki her iki dünyayı da birden kazanasın. 


Go 


SEKİZİNCİ BÖLÜM 
SOHBET EDEPLERİ 
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178. Hikmet”. Mal, rahat yaşamak içindir, yaşamak servet toplamak için değildir. Bir âlime sordular: “Mesut kim, bedbaht kim?” Âlim şu cevabı verdi: “Mesut o kimsedir ki yedi ve yedirdi. Bedbaht da o kimsedir ki biriktirdi, biriktirdi, sonra da terketti.” 


Bütün ömrünü mal mülk yolunda harcayan, kazanıp yiyemeyen o değersiz adamın namazını kılma. 


179. Pend 98. Bir gün Hz. Musa Kârün'a öğüt verdi: “Alah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de onun yarattığı varlıklara ihsan et” dedi. Kârün, işitmedi. Fakat onun uğradığı âkıbeti sen işittin! 


Malıyla bugün bir hayır yapmayan kimse, servet yolunda sevgili ömrünü telef etmiş demektir. Mevlâ'nın ni- 


107 Hikmet: Gerçek, özlü söz. 
198 Pend: Öğüt, nasihat. 
199 el-Kasas 28/77. 
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metlerinden bir yarar görmek istiyorsan, O'nun sana ikram ettiği gibi sen de yaratılmışlara ikram et. 


Arap der ki: “İyilik et, fakat başa kakma! Çünkü onun faydası sana aittir.” ; 


Cömertlik ve ihsan ağacı nerede kök saldıysa dallandı, budaklandı, göğe baş çekti. Eğer meyvesini toplamak istiyorsan minnet bıçkısıyla kökünü kesip boşa verme. 


kkk 


Hakk'a şükret ki sana hem mal hem de cömertlik verdi. Dünya ve âhirette seni ateşte yakmadı. Sultanın hizmetindeyim, diye ondan minnet isteme, seni hizmetine kabul ettiği için minnettar ol. 


180. Hikmet. İki kimsenin emeği boş, didinmesi beyhudedir: Biri, kazandığını yemeyen, diğeri, öğrendiğini tatbik etmeyen. 


İlmin ne kadar çok olursa olsun, bildiklerinle amel etmiyorsan cahilsin. Bildiklerini uygulamaya geçirmeyen kimse sırtında kitap yüklü bir eşeğe benzer, ondan ne araştırmacı olur ne de âlim. Bu durumda işte sen de bunun gibi olursun. 


181. Hikmet. İlim, dini beslemek (kuvvet vermek) içindir, dünyayı elde etmek için değil. 

Zühd ve takvâsını dünyalık bir menfaat için satan zâhid, topladığı harmanı ateşe vurup yakmıştır. 


182. Hikmet. Amelsiz âlim, fener çeken âmâya benzer: Başkalarına yol gösterir, kendi göremez. 


Ömrünü boş yere tüketmiş olan insan, elindeki altınları verip karşılığında hiçbir şey almamış demektir. 
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183. Hikmet. Memleket akıllılarla (bilge) güzelleşir, dini kemale erdiren Allah'a güzelce kulluk yapanlardır. Akıllıların padişaha ihtiyacından çok, padişahın onlara ihtiyacı vardır. 


Sultanım, eğer dinlersen dünyada bundan daha iyisini bulamayacağın bir öğüdüm var: Bilgili kimseler devlet işlerinde görev yapmak istemeseler de onlar varken cahile bir iş verme. 


184. Hikmet. Üç şeyin devamı olmaz: Ticaretsiz mal, müzakeresiz ilim, siyasetsiz hükümet. Kötülere acımak, iyilere kötülük yapmaktır. Zalimleri affetmek, fakirlere zulümdür. 


Kötüyü kollayıp o kadar yüz verme, nimetine göz diker, devletine ortak olur. 


185. Hikmet. Padişahların dostluğuna güvenme, çocuk sesinin güzelliğine aldanma! O, bir şüphe ile değişir, bu da bir ihtilâm ile bozulur. 


Gönlünü binlerce dostu olan bir güzele kaptırma. 
Böyle sevgili ile kavuşmaya imkân yoktur. 


186. Hikmet. Dosta her sırrını söyleme ki günün birinde düşman olmayacağı ne belli? Düşmana da elinden gelen her fenalığı yapma ki bir müddet sonra dost olursun da yaptığından utanırsın. 


Sırrını söyleyip de, “Başkasına söylemeyin!” diye yalvarmaya bilmem niçin mecburdur insan? 


Suyu azken çeşmenin başından kapat, çoğalıp ırmak olduğu zaman zaptetmek mümkün olmaz. 


kkk 
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Her mecliste açıkça söylenmesi uygun olmayan bir sözü tenhada da söylememek lâzımdır. 


187. Hikmet. Zayıf düşman, itaat gösterir, dostluktan dem vurursa inanma! Maksadı düşmanlığını kuvvetlendirmektir. Dostların dostluğuna güvenilmez, nerede kaldı düşmanın yaltaklanmasına... Düşmanı küçük gören, ateşin azlığına önem vermeyene benzer. 


Söndürme imkânı varken ateşi söndür. Eğer bir kere parlarsa cihanı yakar. Düşmanı bir okla yok etmeye imkân varken, onun yayını kurmasına fırsat verme! 


188. Pend. İki düşman arasında sözü öyle söyle ki bir gün onlar dost olurlarsa utanmayasın! 


Kavga bir yangına benzer. Gammaz arada bu yangına benzin taşır. Bir gün onlar barışır, bu utanır. Ne akılsızlık! 
İnsan buna çok şaşıyor. Arayı düzeltmek varken ara açmak nedir? Bu alçaklık baştan aşıyor. 


Akk 


Dostlarınla konuşurken biraz alçak sesle konuş, kötülük isteyen düşmanların sana kulak vermesin. Şunu aklından hiç çıkarma: Duvarın ardında mutlaka bir kulak vardır. 


189. Hikmet. Dostunun düşmanıyla dostluk eden, dostunu gücendirir. 


Dostun eğer düşmanınla dostluk yaparsa, artık onun da dostluğuna güvenme. 


190. Hikmet. Bir iş hakkında imzanı koyarken, o işin kimseyi incitmeyecek şekilde olmasına özen göster. 


Yumuşak söyleyene sert davranma, sulh isteyenle kavga etme! 


SOHBET EDEPLERİ © 195 


191. Hikmet. Para ile bitecek bir iş için hayatını tehlikeye atmak yakışmaz. 


Barışa çare kalmayınca, kılıçları kınından çıkarma zamanı gelmiş demektir. 


192. Hikmet. Düşmanın güçsüzlüğüne acıma! Gücü yetseydi, o sana acımayacaktı. 


Düşmanı güçsüz görüp aldanma, zira her kemikte bir ilik her gömlek altında bir yiğit saklıdır. 


193. Latife. Kötü bir adamı öldüren, iki taraflı iyilik yapar. Halkı onun şerrinden, onu da Hakk'ın azabından kurtarmış olur. 


İnsanlara her zaman merhamet gösterilmelidir, ancak başkalarını incitenin yarasına hiçbir zaman merhem koyulmaz. Akreplere merhamet edilirse, bu, insanlara zulüm sayılır. 


194. Tahzir''©. Düşmanın öğüdünü tutmak hatadır. 
Fakat onun aksini yapmak için dinlemek gerekir. İşte bu, o doğrunun tâ kendisidir. 


Düşmanın yap dediği bir işi kesinlikle yapma, değilse daha sonra pişmanlıktan dizini döversin. Sana ok gibi doğru bir yol gösterse, yay gibi de olsa onun izini sürme- ye devam et. 


195. Hikmet. Haddinden fazla öfke, vahşet getirir, yani halkı kendinden nefret ettirir. Yersiz gevşeklik de saygınlığı giderir. Ne halkı ürkütecek kadar sert ol, ne de şerefini çiğnetecek kadar yumuşak. 


110 Tahzir: Kelime anlamı sakındırma; başlık olarak dikkat çekici öğütler için 
kullanılmıştır. 


196 e GÜLİSTAN 


Hem sert hem yumuşak olmalı. Bak hacamatçıya, önce yaralar, sonra döner yarasına merhem koyar. Çok sertlik pek makbul değildir, ama çok da gevşeklik eden kendini alçaltmış olur. Başkalarından kendini yüksek görmeyi arzu etme, ama ayak altında da kalma! Şerefli yaşamanın sırrı budur. 


kkk 


Çobanın biri babasından bir gün öğüt istedi. Babası, oğlum, sana bir öğüt vereyim ama kafanda iyi tut, dedikten sonra şöyle söyledi: “Herkese iyilik et, lâkin çok da ileri gitme! Yüz verip de sürüye kurdu musallat etme!” 


196. Hikmet. İki türlü insan var ki biri mülkün, öbürü dinin düşmanıdır: Hilimsiz padişah, ilimsiz zâhid. 


Mevlâ'nın buyruğuna kulak vermeyen fermansızın, aldığı emri yerine getiren topluluğa fermanı geçerli olmamalıdır. 


197. Hikmet. Padişahların, düşmanlarına karşı gösterecekleri şiddet, dostlarını da ürkütecek dereceye varmamalıdır. Öfke, öyle bir ateştir ki sahibini muhakkak olarak yakar; hasmına isabet edeceği ise kesin değildir. 


İnsanoğluna gurur, kibir gibi şeyler yakışmaz. Senin unsurun da ateş midir ki, lânetlenmiş İblis gibi kibirleniyorsun. 
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İbadetine düşkün birine rastlayıp ondan öğüt istedim. 
Bir öğüt verdi ki onu altına bile değişmem: “Toprak gibi zorluklara katlan, tevazu göster; öğrendiğin bilgileri de toprak altina göm.” 
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198. Mutâyebe!'!. Kötü huylu kimse, yakayı öyle bir düşmanın eline kaptırmıştır ki nereye gitse kurtulamaz. 


Kötü yaratılışlı kimse, belâdan kaçıp göğe de çıksa kötü huyunun elinden bir türlü kurtulamaz. 


199. Pend. Düşman askeri arasına tefrika düşmüşse sen rahat ol! Ama, birlik içerisinde oldukları zaman da bozgunluktan endişe et! 


Ne zaman düşmanlar arasında anlaşmazlık ortaya çıkmışsa, git, dostlarla otur, keyfine bak! Onlar birlik olduğu zaman sen harp malzemelerini hazırla! 


200. Tembih''2. Düşman her çareye başvurduktan sonra zafere imkân bulamazsa, artık dostluktan dem vurmaya başlar. Aldanma! Dostluk perdesi altında öyle işler yapar ki düşman yapamaz. 


201. Pend. Yılanın başını düşman eliyle ez. Çünkü böylece iki iyilikten en az birini elde edersin: Düşman galip gelirse yılandan, yılan galip olursa düşmandan kurtulmuş olursun. 


Sakın savaşta düşmanın zayıflığına aldanma, canından ümidi keserse aslanın beynini çıkarır. 


202. Pend. Birini mustarip edecek bir haberi, sen verme de başkasından işitsin. 


Ey bülbül! Bize sen bahar müjdesi getir, kötü haberleri baykuşa bırak. 


203. Tahzir. Kabul edeceğine kesin olarak emin olmadıkça, padişaha bir kimse aleyhinde ihbarda bulunma! 
Yoksa kendi helâkine sebep olursun. 


111 Mutâyebe: Latife yollu söz söyleme. 
112 Tembih (tenbih): Sıkı uyarı. 


198 e GÜLİSTAN 


Sözün etki edeceğine kesin olarak emin olduktan sonra söylemeye hazırlan. 


204. Mutâyebe. Kendi aklını beğenen bir adama öğüt veren kimsenin kendisi, bir öğütçüye muhtaçtır. 


205. Mülâtafe'!'3. Düşmanın sözüne aldanma, meddahın sözüne kıymet verme, çünkü ikisi de birer amaç peşindedir. O, hile tuzağı kurmuş; bu, tamah ağzı açmıştır. 
Övülmekten hoşlananlar ahmaklardır, kendini gerçekten övgüye lâyık sanır. Tıpkı bacağından üfürülerek şişirilen bir koyunun semiz görünmesi gibi. 


Dalkavuk kimselerin övmesine kulak verme. Onun amacı övmek değil senden menfaat elde etmektir. Eğer bir gün isteği yerine getirilmezse, sana övdüklerinin iki yüz misli kusur bulur. 


206. Terbiye''4, Konuşanın sözü eleştirilmedikçe düzeltilemez. 


Ne kendi şanına aldan ne cahilin sözüne, sözün güzelliğini bu işin erbabı takdir eylesin. 


207. Mülâtafe. Herkes öyle sanır ki kendi aklı olgunluğun, kendi çocuğu da güzelliğin son sınırını bulmuştur. 


Bir yahudi ile bir müslüman tartışıyorlardı. Aklıma geldikçe onların sözlerine hâlâ gülerim. Müslüman öfkeyle şöyle diyordu: “Be adam, eğer söylediklerimde haksızsam senin gibi ben de yahudi olayım.” Yahudi ise şöyle söylüyordu: “Ben de Tevrat'a yemin ederim ki yalan söylüyorsam ben de senin gibi müslüman olayım.” Akıl yeryüzün- 


13 Mülâtafe: Şaka ve latifeyle karışık söz söyleme. 
114 Terbiye: Hal ve davranışların eğitimi. 
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den yok olsa sanıyorum, “Bende akıl yok” diyecek hiç kimse bulunmaz. 


208. Mutâyebe. On kişi bir sofrada oturup beraber yerler, iki köpek bir leşi hırlaşmadan yiyip başa çıkaramaz. 
Açgözlü, hırslı kimseye bütün dünyayı verseler doymaz, kanaat sahibi bir ekmekle doyar. 


Bir yavan ekmekle boş bir mide dolar, fakat açgözü koskocaman bir dünya bile doyuramaz. 
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Babamın ömrünün sonlarında bana şöyle bir öğüt verdi: “Şehvet yakıcı ateştir, insanı cehennem ateşine iletir. 
Eğer ateşi söndürmeye gücün yoksa, onu sabrınla söndürmeye bak. 


209. Hikmet. Güçlü kuvvetli iken iyilik etmeyen, zorluklara düştüğü zaman çok sıkıntı çeker. 


Gönül yıkandan daha bahtsız kim olabilir? Hiç kimse felâket hengâmında ona yar olmaz. 


210. Hikmet. Can, bir nefesin altındadır; dünya, iki yokluk arasında bir varlıktır. Dinini dünyaya satanlar ahmaktır. Acaba Yusuf'u satanların, bedel olarak aldıkları nedir ki? Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Kerim'de buyurdu ki: “Ey âdemoğulları! Şeytana kulluk etmeyin, diye ben size vasiyet etmedim mi?”115 


Düşmanın sözüyle dostu incittin. Bir bak, kimi bırakıp kimlere gittin? 


211. Hikmet. Şeytan, muhlislerden; sultan, müflislerden bir şey koparamaz. 


115 Yâsin 36/60. 
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Açlığından nefesi koksa bile beynamaza borç para verme! O Allah'ın farzlarını yerine getirmiyor, senden aldığı borç için hiç kaygı duymaz. 


212. Hikmet. Çarçabuk vücuda gelen bir şeyin uzun müddet devamı olmaz (o kadar kıymeti olmaz). 


Çin'de bir kâseyi kırk yılda yaparlarmış, -doğru ya da yanlış- ondan bu kadar değerli olurmuş. Bağdat'ta günde yüz tanesi birden yapılır, bunların da görüyorsun ne kadardır değeri! 
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Piliçler yumurtadan çıkar çıkmaz yem arar. Fakat insanoğlu doğduğu zaman böyle şeylerden habersizdir. 
Akıl, şuur, zihin, irfan ve izandan mahrumdur. Piliçler hep eski hallerinde kalırken, insanoğlu günden güne büyür, sabır ve erdemle tüm varlıkları geçer. Dünyada cam bol olduğundan kıymeti yoktur. La'l ise ele zor geçtiği ve nadir olduğu için kıymetlidir. 


213. Hikmet. İşler, teenni (ivmemek) ile başarılır; acele eden sürçer, tökezler kalır. 


Yolculuklarım sırasında ağır gidenin koşanı geçtiğini çok kez gördüm. O şahin edalı rahvanlar yoruldu kaldı. 
Deve yavaş yavaş durmadan yürüdü, zerre kadar yorgunluk göstermedi. 


214. Mutâyebe. Cahil için en iyi hareket, süküttur. 
Gerçi bunu bilseydi cahil olmazdı. 


İlim ve kemal sahibi değilsen dilini tut. Bu durumda en iyisi susmaktır, sana hiçbir zarar gelmez. Çürük cevizi hafifliği, cahilleri de dili rezil eder. 


kik 
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Ahmaklardan biri bir eşeğe konuşma öğretmek için ömrünü harcıyordu. Bilge biri durumu öğrenerek ona şöyle söyledi: “Eşekliğin bu kadarı da olmaz, elinsaf. Ey cahil adam! Hiç yorulma, sen ona konuşmayı öğretemezsin, sen çalış da ondan susmayı öğren.” 


kkk 


Önce iyice düşün, sonra ağzını aç da konuş. Konuşunca adam gibi konuş, yoksa hiç kendini ortaya koyma. 


215. Mutâyebe. Bir kimse, benim bilgili olduğum anlaşılsın, diye kendinden daha bilgili biriyle tartışmaya girişirse, biliniz ki o kimse cahildir. 


Senden daha bilgili biri söze başlamışsa, o konuyu daha iyi bilsen de ona itiraz etme. 


216. Latife'!6. Kötülerle düşüp kalkan, iyilik yüzü göremez. 


Bir melek şeytanla oturup kalkarsa ondan hıyanet, kibir ve kin öğrenir. Kötülerden iyilik öğrenmek nasıl mümkün olsun? O, sürekli kötüdür. 


217. Pend. İnsanların gizli kusurlarını açıklama, onları rezil ettiğin gibi, kendini de güvensiz edersin. 


218. Teşbih”. İlmiyle amel etmeyen kişinin hali çift sürüp de tohum ekmeyene benzer. 


219. İbret. Gönülsüz şahıstan ibadet bekleme! İçsiz kabuk sermaye olmaz. 


220. Pend. Her dili düzgün olanın işini de öyle sanma! 


16 Latife: Bu bölümde kökleşmiş inanışlara aykırı düşünceleri andıran sözler 
için kullanılmıştır. 
17 Teşbih: Benzerlik kurularak söylenen ilgi çekici sözler. 


202 e GÜLİSTAN 


Elbiseleri altında göze hoş görünen nice kadınlar vardır; açsan baksan belki de büyükanne karşına çıkacaktır. 


221. Hikmet. Her gece Kadir gecesi olsaydı, Kadir gecesinin kıymeti kalmazdı. 


Her taş Bedahşan"! Ja'li olsaydı, la'l cevheri ile taşın değeri bir olurdu. 


222. Hikmet. Her şahsı gösterişli olanın, ahlâkını da düzgün sanmayın! Kıymet, içtedir, dışta değil. 


Bir kimsenin sözünü dikkatlice dinleyin. Bir günde onun ilmi derecesi anlaşılır. Fakat hiç kimsenin içini bilemezsin, yıllar geçse de onun yaratılışı, karakteri anlaşılmaz. 


223. Tahvif"'9. Büyüklerle inatlaşan, kanını kendi döker. 


Sen kendini büyük görüyorsun. Doğru, şaşı olanlar biri iki görür. Boynuzlu koç ile tos vuruşanlar alnının delindiğini tez görür. 

224. Pend. Aslanla pençeleşmek, kılıca el ile karşı koymak akıllı işi değildir. 


Sakın sarhoşla pençeleşme, onunla sert konuşma. 
Güçlünün önünde elini koltuğuna sakla. 


225. Tahzir. Zayıf bir kimse kuvvetli düşmana meydan okursa, kendini öldürmek üzere düşmanına yardım etmiş olur. 


Gölgede beslenip nazla büyütülmüş zavallıların savaşıp dövüşmeye ne güçleri olur? İnce pazuluların çelik kollularla pençeleşmesi ancak cahilliklerinden olur. 


"8 Bedahşan: Kuzeydoğu Afganistan'da bir bölge. 
9 Tahvif: Korkutma. 
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226. Tevbih29. Öğüt dinlemeyen, azar işitmek istiyor, demektir. 


Mademki kulağına öğüt girmiyor, bari eleştirildiğin zaman Sus! 


227. Latife. Hünersizler, hünerli kimseleri görmeye tahammül edemezler. Çarşı köpekleri gibi ki av köpeklerini görünce havlamaya başlarlar. Bununla beraber yanlarına sokulmaya cesaret edemezler. 


228. Tahzir. Bayağı adamlar, kendinden üstün olanlarla başa çıkamayınca arkasından atıp tutmaya başlarlar. 


Seninle karşılıklı konuşmada başa çıkamayan kıskanç, arkandan bol bol atar tutar. 


229. Şikâyet. Eğer açlık derdi olmasaydı, hiçbir kuş tuzağa düşmezdi. Belki avcılar da tuzak kurmazdı. 


230. İbret. Bilgeler uzun aralıklarla, ibadetlerine düşkün olanlar yarı tok yarı aç, zâhidler ölmeyecek derecede, gençler tabakta yemek kalmayıncaya, ihtiyarlar terleyince- ye kadar yerler. Ama kalenderler sofrada bir şey bırakmazlar, silip süpürürler. 


Çok yemek yiyen zavallı her hâlükârda sıkıntı çeker: Yiyecek bulamazsa gönlü, bulunca da midesi. 


231. Vaaz!2'. Kadınlarla danışık yapmak faydasızdır, fesatçılara yardım etmek günahtır. 


Diş bileyen kaplana acımak, koyunlara hıyanet etmek, demektir. 


129 Tevbih: Azarlama, paylama. 
121 Vaaz: Öğüt, nasihat. 


204 ° GÜLİSTAN 


232. Pend. Düşmanın fırsatını bulup da öldürmeyen, kendinin düşmanıdır. 


Yılan taşın üstünde, senin elinde de taş varken durup öldürüp öldürmemeyi düşünmek, irade zayırflığıdır. 


Akıllılardan bazısı da bunun aksini doğru buluyor. Diyorlar ki: “Esirleri öldürmek hususunda acele edilmemelidir, çünkü onları öldürmek ya da salıvermek her zaman insanın elindedir. Ama, düşünmeden öldürüldükleri takdirde belki bir hayırlı iş kaçırılmış olur, telâfisi mümkün olmaz. 


Diriyi öldürüvermek mümkün, fakat onu diriltmeye hiç imkân yoktur. Ok atan kimsenin acele etmemesi gerekir. 
Çünkü yaydan çıkan ok bir daha geri dönmez. 


233. Nasihat!22. Cahillerle düşüp kalkan bilge, insanlardan saygı beklemesin. Bir cahil, cerbeze ve şarlatanlıkla bir bilgeye galip gelirse, hayret etmeyin. O, bir taştır, bir cevheri elbette kırabilir. 


Karga ile aynı kafese konmuş bir bülbül ötmezse, buna hakkı vardır, bu gayet doğaldır. 
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Hüner sahibinin gönlü ayak takımından biri tarafından kırılmışsa üzülmesin, bunun dünya örneği vardır. Yanlışlıkla sapan taşı bir altın kâseyi kıracak olsa ne taşın değeri artar ne de kâsenin değeri düşer. 


234. Latife. Akıllı kimselerin sözü, ayak takımından kimseler arasında geçmezse, şaşmayın! Davulun gürültüsü neyi bastırır, sarımsak kokusu ambere galip gelir. 


122 Nasihat: Öğüt, 
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Şarlatan, ağzı laf yapan bir cahil, büyük bir bilgini susturmuştu. Tıpkı davulun gümbürtüsünün karşısında zavallı ney sesi gibi kalmıştı. 


235. Hikmet. İnci, çirkefe düşse gene kıymetli; toz, semaya çıksa yine değersizdir. Eğitilmemiş kabiliyetlere yazıktır. Kabiliyetsizleri terbiyeye uğraşmak da zaman kaybı demektir. Külün soyu sopu yüksektir, yani ateşten doğmuştur. Fakat bizzat kendisinin bir kıymeti olmadığı için topraktan farkı yoktur. Şekerin kıymeti kamıştan gelmiş değildir; o, kendi özelliğidir. 

Kenân'a Hz. Nuh'un oğlu olmak ün kazandırmadı. 
Çünkü onun yaratılışında yalnızca şer toplanmıştı. Hünerin varsa getir, asaletinle övünüp durma. Gül dikenden ve Halil 128 Âzer'den!2* olmuştur. 


236. Latife. Mis odur ki kokar, yani kokulu bir maddedir, yoksa attarın ağzından duyulan mis lafzı değildir. Bilgili kişi attar tablasına benzer. Sessiz dursa da kokusu sezilir. Cahil, cambaz davuluna benzer: Velveleci, fakat içi boştur. 


Cahiller içinde kalan bilgin için doğru sözlüler şöyle güzel bir örnek getirmişlerdir: “O körler arasında kalmış ender bulunan bir güzel, zındıklar elinde kalmış bir Kur'an gibidir.” 

237. Pend. Bir ömürde kazanılan bir dostu, bir an içinde gücendirmek doğru değildir. 


Bir taş kim bilir kaç senede la'/ olur? Onu cahillik edip de hemencecik kırıvermeyesin. 


12 Halil: Hz. İbrahim. 
124 Âzer: Hz. İbrahim'in babası. 
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238. Teşbih. Aciz bir erkek, kuvvetli bir kadının elinde nasıl esir ise, akıl da nefsin elinde öyle esirdir. 


Kadın feryadının çıktığı evde mutluluğun adı kalmıştır. 


239. Hikmet. Cezalandırma gücü olmayan fikir hiçtir. 
Fikirsiz kuvvet de böyle. 


Cahilin elinde mal mülk kurtuluş sebeplerinden olmayıp belki de Allah ile harp etmek için elde bir çeşit silâhtır. 


240. Terbiye. Yiyen ve yediren cömert, oruç tutup mal biriktiren ibadetlerine düşkün sofu kişiden daha iyidir. 


241. Mutâyebe. Halka hoş görünmek için mubah olan şeyleri terkeden, helâl şehvetten kaçarak haram şehvete düşmüştür. 


Yüzünü halka çevirip ibadet eden zavallı kimse (Allah için değil halk beğensin, diye ibadete çekilen) paslı ayna- da ne görür bilmem? 


242. Latife. Azar azar çoğalır, damla damla göl olur. 
Acizler taşı saklasınlar, fırsat düşünce düşmanın beynini parçalasınlar. 


Damlalar birikince nehir, dereler birleşince deniz olur. 
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Gördüğün köşkler, mâlikâneler hep tasarruf sayesindedir. Taneler birleşince ambarlar ortaya çıkmıştır. 


243. Hikmet. Bilginler için cahilin edepsizliğine göz yummak doğru değildir. Bunun her iki tarafa da zararı vardır: Kendi saygınlığını eksiltir, onun da edepsizliğini artırır. 


Aşağılık kimselere yüz vermek onları şımartır. Çünkü mayası kötü olanın iltifat gördükçe işkembesi şişer (kibir ve dikbaşlılığı artar). 
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244. Mev'ize'5. Günahı kim işlerse işlesin, kötüdür. 
Eğer bunu bilginler yaparsa çok daha kötüdür. Çünkü ilim, şeytanla savaşmak için elde bir silâhtır. Silâhlı bir kimsenin düşmana esir düşmesi, şüphesiz çok ayıptır. 


Şüphesiz günahkâr cahil, takvâsız bilginden üstündür. 
O bilgisizliği sebebiyle yoldan saptı, halbuki bu nasipsiz yolu biliyordu. 


245. Mutâyebe. Sağlığında ekmeği yenmeyenin, öldükten sonra adı anılmaz. 


246. Hikmet. Yusuf aleyhisselâm, Mısır'ın kıtlık senelerinde doyuncaya kadar yemek yemezdi: Açları unuturum, diye. Üzümün tadını bağcı bilmez, dul kadın bilir. 


Nimetler içerisinde nazla büyüyen, aç yatanın halini bilemez. Fakirlerin çektiğini ancak onlar gibi yaşayanlar bilir. 


kkk 


Ey soylu Arap atına binmiş giden kişi! Düşün ki komşunun yüklü eşeği çamura saplanmıştır. Onun bacasından görülen, sanma ki gerçek dumandır, o içinin ateşidir. 


247. Vaaz. Kıtlık zamanlarında fukaranın halini sorma! 
Ancak şu şartla sor ki: Yarasına merhem koyasın ve eline birkaç kuruş sıkıştırasın. 


Yüklü bir merkebi çamura gömülmüş görünce yalnızca öğrenmiş olmak, merakını gidermek için nasıl olduğunu sorma. Eğer soracaksan sen de bir uçtan eşeğin kuyruğunu yakala, tut kaldır. 


248. Vaaz. İki şey aklen mümkün değildir: Biri, kısmetinden fazla yemek; diğeri, ecelden evvel ölmek. 


125 Mev'ize: Öğüt, nasihat. 
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Kaderin hükmü bir kere yazılmışsa artık bozulmaz, boş yere inleyip sızlamakla dilini yorma! Esen rüzgâr, dul kadının kandili sönecekmiş, diye düşünür ya da duraklar mı? 


249. Nasihat. Ey rızık arkasında koşan, otur! Telâş etme yersin! Ey peşinde ecel dolaşan, kaçma, kurtulamazsın! 


Çalışsan da çalışmasan da senin için ayrılmış olan rızık gelip seni bulacaktır. Aslan ve kaplanın ağzına vücudunu teslim etsen bile ecelin gelmemişse, telaşlanmana gerek yoktur. 


250. Hikmet. Kaderde yazılı olmayana el erişmez, yazılı olan da nerede ise gelir, seni bulur. 


İskender âb-ı hayâtı (bengisu) bulmak için karanlıklar ülkesine binbir sıkıntılar çekerek gitti. Sen kısmetine bak, bengisuyu içen içti. 


251. Hikmet. Nasipsiz avcı, Dicle'de bile balık tutamaz. Ecelsiz balık da karaya çıksa da ölmez. 


Sen nasıl gece gündüz rızkını takip ediyorsan, ecelin de seni gece gündüz aynı biçimde takip ediyor. 


252. Teşbih. Günahkâr, fesatçı zengin, yaldızlı bir kerpiç; güzel işler yapan fakir de toza toprağa bulanmış bir elmastır. Bu, Hz. Musa'nın yamalı hırkası; o, Firavun'un mücevherlerle süslü sakalıdır. İyilerin sıkıntısı, ferah ve rahatlamaya doğrudur; kötülerin mutluluğu ise çökmeye meyillidir... 


Ey yoksula elindeki nimetlerden ayırmayan kimse! Bir sözüm var dinle, bu söylediğim kesindir: Şu vefasız dünyada saadet yoktur. Bir gün bu saraydan başka bir saraya da gidilmeyecektir. 


253. Latife. Kıskanç, Allah'ın nimetinden cimrilik eder ve suçsuz insanlara düşmanlık yapar. 
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Akılsız bir adam gördüm, bir makam sahibini kötülüyordu. Ona şöyle söyledim: “Hey efendi! Senin bahtın kötü ise bahtı iyi olanın bunda suçu ne?” 
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Kıskanç için Hak’tan belâ isteme. Onun musibeti zaten kendi içindedir. Böyle bir düşmanı varken, ona düşmanlık yapmaya gerek yoktur. 


254. Teşbih. İsteksiz talebe, parasız âşığa; marifetsiz seyyah, kanatsız kuşa; amelsiz bilgin, meyvesiz ağaca; ilimsiz zâhid, kapısız eve benzer. 


255. Nasihat. Kur'ân-ı Kerim, insanların ahlâkını güzelleştirmek için inmiştir, yalnız sayfalarında yazılı süreleri okumak için değil. Cahil olduğu halde ibadetlerini yapan, piyade iken yol almış; tembel âlim, süvari olduğu halde geri kalmıştır. Ellerini kaldıran (dua ve tazarru eden) cahil, başını kaldıran (kafa tutan) bilginden daha iyidir. 


İnsanların gönlünü alan güzel huylu cahil, gönül kıran âlimden daha iyidir. 


256. Mutâyabe. Birine, “Amelsiz âlim neye benzer?” 
diye sormuşlar. “Balsız arıya” demiş. 


Bal vermeyen eşek arısından şu rica edilmiş: “Mademki bal vermiyor, hiç olmazsa iğnesini sokmasın.” 


257. Teşbih. Mürüvwvetsiz erkek kadındır, tamahkâr zâhid de yol kesen hırsızdır. 


Ey giysileri ak olup amel defteri kara olan kimse! Kendine bir çeki düzen vererek bir perde çektin. Giysilerin uzun ya da kısa olmuş ne önemi var? Mahşerde seni bu giysiler mi kurtaracak? 
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258. Latife. İki kimsenin yüreğinden acı çıkmaz: Gemisi batan tüccarla kalenderlerle düşüp kalkan mirasyedi. 


Malın ortada sebil olmazsa kanın fakirlere göre helâl sayılır. Ey dilencilerle düşüp kalkan, sırtına ağır yük yüklenirse katlan. Ya filcilerle dostluk etme ya da evinin kapısını öyle yap ki fil sığsın. 


259. Pend. Sultanın giydirdiği hil'at (süslü giysi) iyidir, fakat kendi yamalı hırkan ondan daha iyidir. Büyüklerin yemeği nefistir, lâkin kendi dağarcığının dibindeki ekmek kırıntıları ondan daha tatlıdır. 


Ellerin sofrasındaki kuzudan kendi el emeğinle kazandığın sirke daha hoştur. 


260. Hikmet. Ne olduğu belirsiz bir ilâcı kullanmakla bilmediğin bir yola yoldaşsız gitmek, akıllı kimselerce doğru görülmeyen şeylerdendir. İmam Gazzâli'ye126, “İlminde bu yüksek mertebeyi nasıl kazandınız?” diye sormuşlar. 
“Bilmediklerimi sorup öğrenmekle ve utanmamakla” demiş. 


Önce nabzını bir doktora göster, sağlıklı olup olmadığını işte o zaman bilirsin. Bilene bilmediğin şeyleri sor öğren, soru sorma zilleti, çok ender görülen bir şeydir. 


261. Hikmet. Sorulmadan anlaşılacak bir şeyi sormak, bilgeliğe uygun değildir. 


Lokman, Hz. Davud'u ziyaret etti. Onun elinde demirin mücize eseri mum gibi olduğunu gördü. “Ne yapıyorsun?” diye sormadı, çünkü sorsa da sormasa da yaptığı işi öğrenecekti. 


126 İmam Gazzâli: Ünlü İslâm düşünürü (ö. 505/1111). Birçok eseri yayınevimizce Gazâli Kitaplığı dizisinde yayınlanmıştır. y.n. 
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262. Edep'”. Sohbet âdâbından biri de şudur ki ev sahibini usandıracak şekilde konuşmamalı ya da kalkıp gitmelidir. 


Sözü dinleyenin mizacına uygun söyle. Seni dinleyen kişinin seviyesinden yukarıda bir şeyden söz etme. Hangi akıllı kişi, Mecnün ile sohbet ederken ona Leylâ'sından söz etmez ki? 


263. Mutâyebe. Kötülerle görüşüp konuşan, onların yoluna gitmese bile, günah töhmetinden kurtulamaz: Biri meyhaneye -bilfarz- namaz kılmak için girse, “Şarap içti” derler. 


Arkadaşlık için cahili seçtin, bu senin cehaletine güçlü bir delildir. Ben şu öğüdü birinden işitmiştim: “Cahille düşüp kalkma, eğer âlimsen eşek olursun; yok eğer sen de cahilsen daha beter olursun.” 


264. İbret. Devenin ne kadar uslu ve itaatli bir hayvan olduğunu bilirsiniz! Öyle ki küçük bir çocuk yularından tutsa da 100 fersah mesafeye kadar çekse götürse, gitmem demez. Ne zaman ki korkunç bir uçurum rastgelir, çocuk da tecrübesizlikle onu uçuruma götürmek ister, o zaman yuları elinden çeker kurtarır ve daha itaat etmez. Çünkü sertlik icap eden yerde gevşeklik göstermek doğru değildir. Bilgeler ne güzel söylemiş: “Düşman, yumuşaklık göstermekle dost olmaz, belki daha da fazla şımarır.” 


İyilik gördüğün insanların ayağının toprağı ol (onlara hürmet göster)! Sana kötülük yapan düşmanın da gözüne toprak doldur. Paslı demir yumuşak törpü ile arınamayacağı gibi, kötü huyluya da tatlı sözün yararı olmaz. 


127 Edep: İyi terbiye, naziklik, zariflik. 
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265. Edep. Bir kimse kendi üstünlüğünü göstermek için başkalarının sözüne söz katarsa, cehaletini ortaya koymuş olur. 


Bir kişi kendisine sorulmadan cevap vermeye kalkarsa, tüm söyledikleri doğru olsa bile, “Bu sözün aslı yok, yalan” derler. | 


266. Edep. Elbise altında bir yaram vardı. Rahmetli: şeyhim her gün sorardı: “Yaran nasıl oldu?” diye. Bir gün de demedi ki: “Yaran nerendedir?” Bundan anladım ki her uzvun zikri câiz değildir. Öyle demişler: “Sözünü ölçüp biçmeden söyleyen, alacağı cevaptan memnun olmaz.” 


Söyleyip sonra mahcup olmaktansa kesin olarak bilmediğin sözü konuşma. Doğru söyleyerek hapse atılmak, yalan söyleyip kurtulmaktan iyidir. 


267. Teşbih. Yalancılık, yapışkan bir çıbana benzer: Kendi iyi olsa da eseri bâki kalır. Hz. Yusuf'un kardeşleri babalarına bir defa yalan söylediler, sonra doğru söylediklerine inandıramadılar. 


Doğru sözlünün hataları bağışlanır. Yalancılakla tanınan birinin doğru söylediklerine de inanılmaz. 
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Her zaman doğru söyleyen kimse çok değerlidir. Ama yalancılığıyla ünlenenin sözüne kimse güvenmez. 


268. Mutâyebe. Bakılsa, insan yaratılmışların en şereflisidir, köpek de en aşağı derecede olanıdır. Böyle olmakla beraber şu nokta üzerinde görüş birliği edilmiştir ki: Hak tanıyan köpek, nankör insandan daha iyidir. 
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Köpek vefekârdır, dövsen bile gücenmez, verdiğin bir lokmayı kesinlikle unutmaz. Alçak birini ömür boyu okşasan da ufacık bir şeyden dolayı seninle savaşa kalkar. 


269. Latife. Vücut besleyen adamdan hüner bekleme! 
Hünersiz olan başkanlığa lâyık değildir. 


Öküz gibi durmadan yiyeni insandan sayma. İnsan olaydı bir ekmek ona yeterdi. Eğer öküz gibi semireceksen eşek gibi başkalarının sıkıntılarına katlanmalısın. 


270. Terbiye. İncil'de bildirilmiştir ki: “Ey âdemoğlu, sana zenginlik versem beni unutursun! Fakir kılsam mustarip olursun! Şu halde benim zikrimin lezzetini nerede bulacak ve ibadetimle ne vakit meşgul olacaksın?” 


Nimetlere kavuştuğun zaman gafil olursun, ihtiyaç içerisinde iken merhem ararsın. Halin bollukta da bu darlıkta da bu. Sen ne zaman Hak ile meşgul olacaksın bilmem? 


271. İbret. Cenâb-ı Hak murat ederse birini saltanat tahtından indirir, bir diğerini balığın karnında yaşatır. 


Söz gelimi, Allah'ı zikretmeye alışık olanlar, balığın karnında Yunus gibi mesken tutsa bile zamanını hoş geçirir. 


272. Hikmet. Eğer kahır ve gazap kılıcını çekerse, peygamberler ve erenler korkudan titreşirler. Lutfunu izhar ederse, şakileri de iyiler zümresine ilhak eder. 


Yüce Allah mahşerde kahırla hitap ederse peygamberler bile özür dilemeye güç yetiremez. Ey kerem sığınağı! Bize lutfunla tecelli kıl: Bu arsa, rahmet uman günahkârlarla dopdoludur. 


273. Vaaz. Dünyada gördüğü ceza ile yola gelmeyen, âhiret azabına uğrar. 
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Öğütle yola gelmeyeni uyarmak gerekir. Bununla da uslanmayan hapsi hak etmiştir. 


274. İbret. Bahtiyar olanlar, kendilerinden evvel gelip geçenlerin yaşantılarından ders çıkarıp ibret alanlardır, sonra geleceklere ibret olanlar değil. 


Bir kuş bir kuşu tuzağa düşmüş görse, artık bir daha o semte uğramaz. Sen başkalarından ibret al da başkalarına ibret olacak durumda kalmayasın. 


275. Hikmet. İstek kulağı sağır yaratılmış olanlar, hak sözü nasıl işitebilirler? Saadet kemendiyle çekilenlerin de gitmemek ellerinde değildir. 


Allah dostlarının karanlık gecesi parıldayan gün gibi parlaktır. Bu, Hakk'ın sevdiği kullara ihsanı olup çalışmakla elde edilmez. 
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Ey Allahım! Senden başka şikâyet makamı yok, başka kime yakarışta bulunayım. Sen kılavuz olursan yolumu sapıtmam, olmazsan ben ne yapayım ey Rabbim! 


276. İbret. Âkıbeti hayır olan dilenci, sonu hüsran olan padişahtan iyidir. 

Ardınca sevineceğin bir gam, sonunda üzüleceğin zevk ve safadan elbette iyidir. 


277. Latife. Yere gökten yağmur yağar, göğe yerden toz ağar. Her kap, içinde bulunanı sızdırır. 


Eğer benim huyum sana kötü geliyorsa, aman sen kendi güzel huyunu hiç elden bırakma. 


278. Edep. Yüce Mevlâ, gördüğü halde örter; komşu, görmeden yaygara koparır. 
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Allah korusun, halk eğer gayba!?8 vâkıf olsaydı, kimse kimseye rahat yüzü göstermezdi. 


279. Mutâyebe. Altın madeni, ocağından kazma ile çıkar. Cimrinin elinden ise canıyla çıkar. 


Alçak, pinti kimseler saklar da yemezler, “Yemekten yeme ümidi daha iyidir” derler. Bir gün bakarsın ki kendi gitmiş, nesi varsa hepsi kalmış. 


280. Edep. Emri altında bulunanlara acımayan, âmirlerinin cefasına uğrar. 


Güçlü kuvvetli olanlar insaf edip güçsüz kimseleri ezmemeli. Bu dünyada cezasız kalacak iş yoktur. Bir gün daha güçlü biri senin de pençeni kırabilir. 


281. Hikmet. Akıllı kimse, kavga olan yerden kaçar, sulh olan yere postu atar. Çünkü oranın selâmeti dışında, buranın tatlılığı içindedir. 


282. Hikmet. Kumarbazın istediği “se şeş”tir, fakat “se yek” geliyor. 
Atın dizgini kendi elinde bulunsaydı, tabi ki çayırlığı 


savaş meydanına tercih ederdi. 


283. Tazarru''29, Bir derviş, Alllah'a şöyle yalvarıyordu: “Yâ Rabbi, kötülere merhamet eyle; iyilere zaten merhamet etmiş bulunuyorsun ki onları iyi yaratmışsın. 


284. Hikmet. İlk defa giysisine bazı nakışlar işletip parmağa yüzük takan, Cemşid'dir.!39 Ona sordular: “Neden 


128 Gayb: Görünen madde âlemin zıddı. 
18 Tazarru‘: Yalvarma, yakarış. 
130 Cemşid: Efsanevi İran hükümdarlarından biri. 


216 e GüLİSTAN 


dolayı bütün ziyneti sol tarafa verdin?” Dedi: “Sağ tarafa sağlık şerefi kâfidir.” 


Feridun Çinli nakkaşlara, saltanat çadırının çevresine şu cümleyi işlemelerini emretti: “Ey akıllı kimse! Yapacaksan kötülere iyilik yap, onları hoş tut, iyiler zaten Allah'ın lutfunu elde etmiştir.” 


285. Hikmet. Büyüklerden birine, “Sağ elde bu kadar şeref varken, yüzüğü niçin sol ele takarlar?” diye sordular. 
Şu cevabı verdi: “Fazilet erbabının daima mahrum olduklarını biliyor musunuz?” 


Allah'ın her ikisini bir arada verdiği pek nadirdir: Ya erdem verir bir kuluna ya baht. 


286. Mülâtafe. Padişahlara öğüt verecek kimsede ne can korkusu olmalı, ne ihsan ümidi. 


Allah'ın birliğine inanan ondan başkasından bir şey beklemez. Ona iltifatın ve tehdidin etkisi olmaz. Hudâ'dan başka hiç kimseden korku ve ümidi yoktur. Tevhid ° kalesinin sağlam temeli budur. 


287. Latife. Padişahlar, zalimlerin zulmüne engel olmak; muhtesipler, canilerin şerrini gidermek; kadılar da halkın davalarına bakmak içindir. Hakkına razı olan kimse, hiçbir vakit kadının (hakim) yanına gitmez. 


Hakkın yerine geleceğine inandığın anda verilmesi gerekeni gönül hoşluğu ile vermelisin. Bahane ileri sürerek onu geciktirmekten ya da didişmekten bir şey çıkmaz. Gönül hoşnutluğu ile hırpalanmadan ver ki sonra tahsildar zorla yakandan tutup almasın. 


131 Tevhid: Allah’ı bir bilmek, gönlü onun dışındaki şeylerden arındırmak. 
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288. Mutâyebe. Herkesin dişi ekşiden kamaştığı halde, kadıların dişi tatlıdan kamaşır. 


Rüşvet olarak beş tane hıyar alan hâkim, on bostan tarlasını da rüşvet verene maleder. 


289. Latife. İhtiyar kahpe fuhuştan, azledilmiş subaşı insanlara zulümden tövbe etmeyip de ne yapacaklar? 


Takdire lâyık olan uzlet gencinkidir. Yoksa yaşlının köşesinden kalkmaya zaten gücü kuvveti yok. 


Akk 


Asıl genç olan şehvetini teskin etmeye çalışsın. Yoksa yaşlının zaten hareket edecek gücü kalmamış. 


290. Hikmet. Bir bilgeye sordular: “Cenâb-ı Hak ne kadar çeşit ağaç yaratmıştır ki her birinin bir türlü meyvesi vardır. Neden bunların hiçbirine 'âzâde' denmiyor da bu unvan yalnız serviye tahsis ediliyor?” Bilge şöyle cevap verdi: “Ağaçlardan her birinin belirli ürünü ve ürününün belli zamanı vardır ki bazan onun varlığıyla taze, bazan da yokluğu ile solgun olur. Fakat servi için böyle şeyler söz konusu değildir ve o her zaman tazedir. Bu sıfat ise, âzâdelerin sıfatıdır. 


Geçip giden şeylere gönül bağlama. Bu Dicle nehri halifeden'3 sonra da çok akacaktır. Elinden geliyorsa hurma gibi cömert ol. Eğer böyle olmazsan servi gibi âzat ol. 


291. Vaaz. İki türlü kimse, dünyadan özlem ve pişmanlıkla ayrılır: Mal kazanıp da yemeyen, ilim öğrenip de amel etmeyen. 


132 Eserin yazıldığı dönemde Bağdat'ta Abbösi halifeleri hüküm sürüyordu. 


218 e GÜLİSTAN 


Erdemli fakat pinti olan kimsenin ayıbı herkesin gözüne çarpar. Bir cömertin kusuru çok olsa bile cömertliği onun kusurlarının hepsini örter. 


Wo 


KİTABIN SONU 
GG 


Allah'ın yardımıyla, Gülistan kitabı tamam oldu. Kitabın tertip ve tasnifinde yazarların âdetlerine uymadım. Yani geçmişlerin şiirlerinden ödünç yoluyla bir şeyler alıp sözlerime katmadım. 


Kendi hırkan eski püskü de olsa başkasından eğreti olarak aldığın giysiden iyidir. 


Sa'di'nin sözlerinin çoğu zevk ve neşe verici şeylerdir, çeşitli espri ve mizahla karışıktır. Bundan dolayı eserim hakkında tenkide yeltenen kıt görüşlüler bulunacaktır. Fakat boşuna zahmet çekerler. Asıl muhatabım olan irfan sahipleri anlarlar ki Sa'di, öğüt incilerini söz ipliğine dizmiş, gönüle şifa verecek acı ilâçları zarafet balıyla karıştırarak okuyucularına sunmuştur. Onlara bıkkınlık, usanç vermesin ve kabul devletinden mahrum olmasın diye... 


Öğütlerimizi görünüşte size yaptık, ama hakikatte bunların tümünü kendimiz için söyledik. Bunlar kimsenin kulağına girmese de önemli değil, çünkü elçinin görevi yalnızca haber ulaştırmaktır. 
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Ey bu kitabı okuyan, onun yazarına ve yazıcısına Allah'tan rahmet dile. Kendin için hayır iste, kitap sahibi için de mağfiret dile. 


GÜLİSTAN 


SA'Dİ, HİKMETLİ ÖĞÜTLER VE UNUTULMAZ 
İBRETLER İÇEREN HİKÂYE GELENEĞİMİZİN ZİRVE İSİMLERİNDEN BİRİDİR. SA'Dİ'NİN GÜLİSTAN ADLI BU ESERİ, BİRBİRİNDEN ÇARPICI HİKAYELER VE İLGİ ÇEKİCİ KARAKTERLER İÇERİR. YAZAR, 
OKURUNU BAZEN ÇÖLLERDE, BAZEN 
ŞEHİRLERDE GEZDİRİR. BAZEN BİR ÖĞRENCİ, 
BAZEN DE BİR TÜCCARLA TANIŞTIRIR. AMA ESER BÜTÜN GÜCÜNÜ ÇARPICILIKTAN VE İLGİNÇ- 
LİKTEN DEĞİL, ÖZELLİKLE BU HİKÂYELERİN DERİNLERİNDE YATAN ANLAMLARDAN ALIR. 
GÜLİSTAN, BÜTÜN İSLÂM TOPLUMLARINCA ÇOK BEĞENİLMİŞ, YÜZ YILLARDIR OKUNMUŞ VE OKUTULMUŞ, BÖYLECE BİR BAŞUCU KİTABI 
HALİNE GELMİŞTİR. BUGÜNDEN GEÇMİŞE 
BAKILINCA, GÜLİSTAN, TARTIŞMASIZ OLARAK 
İSLÂM EDEBİYAT BİRİKİMİNİN EN BAŞLARINDA 
YER ALAN BİRKAÇ KİTAPTAN BİRİ OLMUŞTUR. 
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